
Kill de Kerstman 
 
Al meteen bij het opstaan kreeg Gerald C. Janszoon het gevoel dat er die dag iets 
onaangenaams zou gebeuren. Niet vanwege de kwaadaardige droom die hem uit de slaap 
had doen opschrikken, maar vanwege de spanning die als een zindering in zijn slaapkamer 
hing. Daarbij had hij ook nog eens gedacht dat er iemand bij zijn voordeur stond. Iemand die 
hem kwaad zou willen doen. ‘Vreemd’, dacht Gerald, maar hij deed zijn oprisping af als een 
opwelling van zijn soms macabere fantasie. Hij had niet meer door de verklikker van zijn 
voordeur willen kijken. Als hij dat wel had gedaan, had hij kunnen zien wie een pakje op de 
drempel van zijn deur had neergelegd. Toen hij zijn appartement verliet om naar zijn werk te 
gaan, was hij er bovenop gaan staan. Met verbazing had Gerald naar het in kerstpapier 
gewikkelde pakje gekeken. Wie zou hem in godsnaam twee weken voor de Kerst een 
geschenk willen geven? Veel tijd om daarover na te denken, had hij niet. Gerald C. Janszoon 
was aan de late kant. Voorzichtig legde hij het pakje aan de binnenkant van zijn deur. Hij 
haastte zich om de metro op tijd te halen. Het kerstpapier van het pakje had hij echter wel 
direct herkend. Het was het papier van de kerstafdeling die onder zijn leiding viel. Dat papier 
had hij destijds zelf uitgekozen. 
 
Al vele jaren zwaaide Gerald met groot gemak de scepter over de vijftien medewerkers van 
de afdeling huishoudelijke artikelen van het gerenommeerde warenhuis in het centrum van 
de stad. Maar dit jaar leken een aantal zaken zijn werk te gaan bemoeilijken. Door de Corona 
epidemie kreeg hij als chef van de etage te maken met veel ziekteverzuim. Dat had hij 
kunnen opvangen door uitzendkrachten in te huren. Maar toen er kort na hun aanstelling 
elke dag op de kerstafdeling zo maar waardevolle artikelen verdwenen, had Gerald een heus 
probleem op zijn bord. Ondanks de vele uren die hij besteedde aan het bekijken van de 
beveiligingsvideo’s, had hij nergens een verdachte handeling kunnen zien. In overleg met de 
beveiliging werd toen besloten extra surveillanten in te zetten. Ze namen zich voor het 
probleem intern op te lossen. Maar dat was het nu juist, dat was na ruim een week nog 
steeds niet gelukt. Op onverklaarbare wijze verdwenen er nog elke dag spoorloos artikelen. 
Al dagen sliep Gerald C. Janszoon daar behoorlijk slecht van.  
 
Dat hij slecht sliep kwam ook doordat zijn vrouw er niet was. Zij verbleef in Duitsland bij hun 
dochter die binnenkort zou bevallen. Gerald Cornelis zou op latere leeftijd toch nog opa 
worden. Dat bericht was als een verrassing gekomen, maar de vreugde daarover werd 
gedempt door de zorgen die hij had. Dat hij op dat moment niet met zijn vrouw over zijn 
bekommernissen kon overleggen, vrat aan hem. Hij moest nu in zijn eentje het moeilijke 
besluit nemen om die ochtend zijn personeel bijeen te roepen. Maar zouden de 
functioneringsgesprekken die hij wilde aankondigen wel bijdragen aan het oplossen van zijn 
probleem? Bij de gesprekken wilde hij onopvallend vragen gaan stellen over de verdwenen 
artikelen uit het door hem zo fraai samengestelde assortiment. Hij veegde zijn twijfels aan 
de kant en besloot nog dezelfde dag met de gesprekken te beginnen.  
In de metro bedacht Gerald dat hij het pakje van zijn voordeur mee had moeten nemen. Als 
dat tijdens de gesprekken op zijn bureau had gestaan, zou dat misschien reacties hebben 
uitgelokt. Hij was er namelijk zeker van dat het pakje door iemand van zijn personeel moest 
zijn ingepakt. Maar aan die gedachte had Gerald in de metro niet veel. En of een reactie op 
het pakje hem bij de persoon van zijn voordeur kon brengen, was nog maar de vraag. Hij 



geloofde ook niet dat zijn pakje iets te maken kon hebben met de ontvreemde artikelen. 
Maar hij vond het wel stom van zichzelf dat hij dat pakje niet had opengemaakt. 
 
Zoals elke dag was Gerald C. Janszoon ruim voor de komst van zijn personeel op zijn etage 
aanwezig. Hij was tevreden over de goede band die hij had met het vaste personeel. 
Sommigen van hen waren al even lang bij de firma als hij. Ze hadden vertrouwen in hun chef, 
ook omdat hij als lid van de ondernemingsraad zich sterk had gemaakt voor betere 
vakantieregelingen. Het kwam daarbij goed uit dat hij net van de directie had vernomen dat 
de kerstgratificatie nog dit jaar zou worden verhoogd. Ook zijn bazen vertrouwden hem, en 
dat mocht ook wel na die vele jaren van inspanning voor het bedrijf waarvoor hij door het 
vuur zou gaan. Alleen met het nieuwe directielid had hij wat moeite, maar dat zou wel 
bijtrekken.  
 
Vanachter het glas van zijn wat hoger liggend kantoortje keek Gerald uit op de in kerstsferen 
gedecoreerde etage. Ondanks de Corona epidemie waren de verkopen de laatste maanden 
goed geweest. De maatregelen die hij had moeten treffen om de besmettingskansen te 
minimaliseren, hadden geen merkbare invloed op de omzet gehad. Het management was 
daardoor zeer tevreden over hem, en men had hem een beloning in het vooruitzicht gesteld. 
Gerald Cornelis Janszoon mocht volgend jaar met de directeur inkoop mee naar de grote 
internationale huishoudbeurs in Shanghai. Daar verheugde hij zich enorm op. 
 
Tussen de schitteringen van de kerstverlichting door zag Gerald de eerste personeelsleden 
zijn etage opkomen. Hij had hen bijgebracht dat ze de ochtend zouden beginnen met het 
ordenen en rangschikken van de artikelen. Als de klanten kwamen moest zijn etage er goed 
uitzien. Hij wilde dat alles keurig op zijn plaats lag. Elke ochtend keek hij door het melkwitte 
glas van zijn kantoortje naar de bewegingen van zijn personeel. Vaak liet hij zijn gedachten 
dan de vrije loop en soms noteerde hij een filosofisch bedenksel. Maar deze ochtend was 
daar geen tijd voor. Geheel ongebruikelijk vormde zich een groepje rondom zijn oudste 
medewerker. Verbaasd merkte Gerald op dat daar een drukke conversatie ontstond. Er 
moest iets aan de hand zijn, want het groepje werd steeds groter. Gerald haastte zich zijn 
kantoortje uit en liep op de samenscholing af. Op afstand hoorde hij al dat er iets goed mis 
was. 
“En bij jou dan!” Hoorde hij iemand zeggen. “Lag er bij jou ook een pakje voor de deur?” 
Bij een balie wezen medewerkers op een paar uitgepakte artikelen die tot voor kort nog deel 
uitmaakten van het assortiment van zijn kerstafdeling. Verkreukeld lag het fraaie kerstpapier 
in proppen ernaast. Gerald wist niet wat hij zag. Even leek het alsof het mysterie van de 
verdwenen goederen nu was opgelost. Maar misschien was het probleem juist nu wel groter 
geworden! Wie had ervoor gezorgd dat die geschenkartikelen weer op zijn etage terug 
waren gekomen? En waarom op deze wijze? 
 
Opnieuw bedacht Gerald dat hij thuis het pakje meteen had moeten openmaken. Dan had 
hij geweten dat ook in zijn pakje een artikel uit het assortiment van zijn kerstafdeling zat. 
Dan had hij gezien dat het voorwerp gewikkeld was in een spandoek met daarop een tekst. 
Dan was hij voorbereid geweest op wat hem te wachten stond. Hij las de teksten op de 
doekjes die zijn medewerkers hem voorhielden. “Kill de Kerstman,” “Vreten op aarde”, 
“Consuminderen moet,” “Koopzucht is dodelijk”, “Kerst kan de boom in”. En nog veel meer 
teksten las hij!  



De spandoekjes gingen van hand tot hand en uitroepen van ergernis en verbazing volgden 
elkaar op. Van andere afdelingen kwamen er mensen op het rumoer af. Geruchten gingen in 
het huis rond, en op alle etages wist men al gauw wat er aan de hand was. Het werd 
behoorlijk druk op de kerstafdeling en er kwamen steeds meer pakjes op de balie te liggen. 
Gerald wist even niet hoe hij hiermee om moest gaan. Plotseling zag hij dat er vanuit de lift 
ook klanten met een pakje zijn etage opkwamen. Onder hen waren persmensen die met hun 
klikkende camera’s de ontstane verwarring gingen vastlegden. Voordat Gerald het doorhad 
werd er een microfoon onder zijn neus gedrukt. Hem werden vragen gesteld waarop hij 
geen antwoord had. Gerald werd daar nerveus van. En dat werd erger toen hij in het kielzog 
van een filmploeg het directielid zag waarmee hij moeite had. Autoritair nam zij direct de 
leiding van hem over. Ze gaf de beveiliging opdracht iedereen van de verdieping te 
verwijderen. De geopende pakjes moesten van haar met papier en al in bewaring worden 
genomen. Met een dwingende blik vroeg ze de chef van de etage haar te volgen naar haar 
kantoor. Daar eiste ze van hem tekst en uitleg over de vreemde gang van zaken. Nadat ze 
Gerald kort had aangehoord, zei ze dat hij meteen het management op de hoogte had 
moeten brengen van het verdwijnen van de artikelen. Dat hij zelf het probleem had willen 
oplossen, vond ze uiterst dom. Ze verweet hem tevens dat hij in gebreke was gebleven 
omdat hij zijn uitzendkrachten niet grondig genoeg had gescreend. Nu had een of meer 
onder hen de actie op touw gezet, volgens haar, en daarbij onrechtmatig van zijn 
adresgegevens gebruik gemaakt. Ze had Gerald een zwakke schakel in de bedrijfsvoering 
genoemd en liet hem weten dat het gebeuren grote gevolgen kon krijgen. Ze had hem 
gesommeerd de rest van de dag vrijaf te nemen. Zelf zou ze de orde wel weer op zaken 
stellen.  
Gerald had geen enkel weerwoord gehad en was verbouwereerd afgedropen. Dat hem dit na 
al die jaren van goede trouw was overkomen, kon hij maar niet geloven. En dat ook nog vlak 
voor Kerst, zijn favoriete periode van het jaar. Bij het verlaten van haar kantoor leek het erop 
dat Gerald C. Janszoon die ochtend veel van zijn zekerheden dreigde te verliezen. In elk geval 
besefte hij niet goed wat hij meemaakte. 
 
Maar Gerald Cornelis was er niet de man naar om zijn verdriet te gaan verdrinken. Hij was 
verderop een concurrerend warenhuis binnengelopen om te zien of zich daar hetzelfde had 
afgespeeld als bij hen. Dat was echter niet het geval. In zichzelf gekeerd was hij toen de 
metro ingestapt. Hij had zich doelloos vele uren achtereen door de stad laten vervoeren. 
Tijdens die rit ging het hele gebeuren als een film door zijn hoofd. Uiteindelijk liep hij naar 
zijn appartement dat hij al vele jaren met plezier bewoonde. Vanachter de voordeur nam hij 
het onheilspakje mee naar zijn woonvertrek. Maar uitpakken deed hij het niet. Hij was op de 
bank gaan liggen, had de tv aangezet en was bij het monotone geluid van stemmen in een 
diepe slaap geraakt. Hij werd pas wakker toen op de buis een talkshow melding maakte van 
de opwinding en ontzetting die was ontstaan bij een brute actie in een gerenommeerd 
warenhuis. Gerald was gelijk rechtop gaan zitten. Aan de gesprekstafel zag hij het nieuwe 
directielid aandachtig luisteren naar een terrorisme deskundige. Die beweerde met 
stelligheid dat de actievoerders van ‘Kill de Kerstman’ de komende dagen nog wel van zich 
zouden laten horen. Dat daarbij ook geweld kon worden gebruikt, mocht volgens de 
hoogleraar terrorisme niet worden uitgesloten. Daarop aansluitend meldde het nieuwe 
directielid dat haar bedrijf de beveiliging inmiddels hadden verscherpt. Ze bevestigde ook 
dat ze de chef van de etage op non-actief hadden gesteld. Hij had zijn personeel niet goed 



beoordeeld: hij had de criminele bedoelingen van enkele van zijn uitzendkrachten moeten 
doorzien.  
 
Gerald had de buis prompt uitgezet. Zonder zich verder wat af te vragen besloot hij zich de 
volgende dag ziek te melden. Hij was kwaad. Misschien moest hij de gebeurtenissen wel 
aangrijpen om alvast met pensioen te gaan. Een paar jaar financieel overbruggen was het 
probleem niet. En hij zou zich niet vervelen, want hij had hobby’s genoeg. Hij hield ervan 
lange brieven te schrijven aan zijn broer in Australië. Dat bracht hem op een gedachte. Hij 
herinnerde hij zich de oproep in de H3, het alumniblad van de pedagogische academie 
waarop hij in een ver verleden een studie had gevolgd. Hij pakte zijn laptop en las de oproep 
van de hoofdredacteur nog eens aandachtig door:  
 
“Mensen houden van verhalen. Als kind luisterden we al graag naar verhalen of bedachten ze 
zelf.  We vertellen graag aan anderen wat we beleefd of ervaren hebben. Over het algemeen 
zijn die verhalen vluchtig. Een écht verhaal wordt het pas, als we het op papier gezet hebben, 
als het is vastgelegd. Natuurlijk kan ook het complete verhaal aan je fantasie ontspruiten.” 
 
Gerald schonk zich een glas whisky in en ontstak de kaars in het kerststukje dat hij uit zijn 
fraaie assortiment mee naar huis had genomen. Er was toch nog een lichtpuntje die avond. 
Hij zou zijn alumnigenoten laten weten wat hij allemaal had meegemaakt en begon daar die 
avond nog aan.  
 
Nadat Gerald zijn versie van die bizarre geschiedenis had opgeschreven en zijn verhaal 
mailde naar de redactie van zijn alumniblad, had hij die nacht in zijn bed onrustig liggen 
woelen. Na uren wikken en wegen besloot hij definitief zijn ontslag in te dienen. Hij sliep pas 
weer toen hij bedacht dat zijn vrouw, naar wie hij zijn verhaal ook had gemaild, zich wel in 
zijn beslissing zou kunnen vinden. Doch zeker was hij daar niet van. Soms kon Gerald zijn 
vrouw niet volgen. Dat vond hij echter niet zo erg. Hij had haar wispelturigheid altijd 
geaccepteerd en dit vaak gezien als een charmante kant van haar karakter. Maar toen zij 
hem die ochtend belde en hem meedeelde dat ze tot na de bevalling van hun dochter in 
Duitsland zou blijven, was hij daar niet blij mee. Het argument dat het heen en weer reizen 
in Coronatijd niet verstandig zou zijn, overtuigde hem niet echt. Leuk zou het met de Kerst 
zonder zijn Ingrid, ook gezien zijn omstandigheden, niet worden. Weliswaar deed ze hem 
allerlei suggesties over hoe hij de feestdagen zou kunnen doorbrengen, doch in beslag 
genomen door onaangename vooruitzichten, kreeg hij daar niet veel van mee. Uit pure 
vertwijfeling vergat hij haar ook nog deelgenoot te maken van zijn voorgenomen ontslag.  
 
Na het telefoontje had Gerald slechts een klein moment nodig om te beseffen dat hij niet bij 
de pakken neer mocht zitten. Hij wist al vele jaren dat hem dat niet zou helpen. Hij moest 
actief blijven en maar eerst eens die ontslagbrief gaan schrijven. Tegelijk moest hij nadenken 
over het nieuwe leven dat hij zou gaan leiden. Hij had geld genoeg om zijn comfortabel 
bestaan op dezelfde voet voort te kunnen zetten. Alleen moest hij zijn leven nu anders 
inrichten, dat was alles. Natuurlijk zat het hem dwars dat hij zo grof en brutaal was weggezet 
door het nieuwe directielid van de firma. Hij zou zijn ongenoegen daarover in zijn 
ontslagbrief ook duidelijk uiten. En natuurlijk vond hij het jammer dat zijn snoepreisje naar 
de Internationale huishoudbeurs in Shanghai nu niet door zou gaan. Maar Gerald wist dat hij 
niet mocht jammeren en vooruit moest blijven kijken. Aan zelfvertrouwen zou het hem 



daarbij niet ontbreken. Meer dan dertig jaar had hij leiding gegeven aan verschillende 
afdelingen, en dat was altijd met goed gevolg verlopen. Hij zou zich wel redden. Maar hoe hij 
zijn nieuwe leven kon invullen, wist hij nog niet. Behalve lange brieven schrijven aan zijn 
tweelingbroer in Australië en een keer in de week met een clubje vrienden golven, had hij 
nauwelijks hobby’s. Vol met gedachten en enigszins ongemakkelijk liep Gerald door zijn flat. 
Met een glimlach bleef hij bij de vitrine stilstaan waarin hij zijn collectie vlinderstrikken 
keurig had gerangschikt. Het was een kleurige en indrukwekkende uitstalling geworden. Hij 
had die prachtige strikken ook allemaal gedragen en wist waar en wanneer hij ze gekocht 
had. Met zijn grootste vlinders had hij altijd veel opzien gebaard. Gerald was niet zomaar 
een afdelingschef en iedereen mocht dat van hem weten. Opeens viel zijn oog op het in 
kerstpapier gewikkelde pakje dat hij de dag ervoor bij de voordeur had laten liggen. Als hij 
dat toen meteen had open gemaakt, was hij waarschijnlijk beter voorbereid geweest op de 
ellende die hem te wachten stond. Gerald dacht erover het pakje ongezien in de afvalbak te 
kieperen. Aan die frustrerende en bizarre dag wilde hij liever niet meer herinnerd worden. 
Hij moest dat arbeidsverleden zo gauw mogelijk achter zich zien te laten. Maar zijn 
nieuwsgierigheid won het van zijn verstand. Hij nam het pakje in zijn handen en ontdeed het 
van het fraaie door hem zelf uitgezochte kerstpapier. Toen hij vervolgens het spandoekje 
van het voorwerp afwikkelde, hield hij een kompas in zijn handen. Hij herkende het artikel, 
hij had er destijds veel te veel van ingekocht. Tot zijn verassing had zijn spandoekje echter 
geen tekst. Het bevatte gps-coördinaten! Gerald realiseerde zich meteen dat B52.206082 en 
L5.184127 een verwijzing naar een locatie moest zijn. Hij herinnerde zich een artikel over 
‘geocatching’ dat nog kortgeleden in zijn alumniblad stond. Dat had hij toen met veel 
interesse gelezen. Misschien wilde iemand hem naar een plek sturen om er iets te vinden. 
Gerald piekerde zich suf, er klopte iets niet. Waarom zouden actievoerders van ‘Kill de 
Kerstman’ hem ergens naartoe willen leiden?  Hij hield er ook niet van om met raadsels 
geconfronteerd te worden en dacht erover met het spandoekje naar de politie te gaan. Die 
hielden zich nog druk bezig met de warenhuiskwestie. Maar opnieuw won zijn 
nieuwsgierigheid het van zijn verstand. Hij vond dat hij er recht op had te weten waarheen 
die coördinaten hem zouden brengen. Hij zette zijn ergernis over Kill de Kerstman opzij, 
pakte zijn laptop, en voerde de coördinaten in op Google-maps. Tot zijn grote verbazing 
verwezen de coördinaten naar een voor hem heel bekende locatie. Hij kende die locatie 
maar al te goed uit zijn internaat tijd! Daar, op het Laapersveld in Hilversum, was hij een 
aantal keren zeer intiem geweest met een jonge vrouw. Hij had die verkering van de fraters 
uit moeten maken omdat ze veel ouder was dan hij. Zij was daar zeer verbolgen over 
geweest. Maar wat kon Kill de Kerstman daarmee te maken hebben? Waarom wilde iemand 
na vijfenveertig jaar dat hij naar het park ging waar ze op de pedagogische academie tijdens 
de biologielessen soms naartoe gingen om te botaniseren? Wat had hij daar te zoeken? Of 
wilde Kill de Kerstman dat hij hem, om wat voor dubieuze reden dan ook, op het spoor 
kwam? Gerald had er geen flauw idee van waarop de verwijzing betrekking zou kunnen 
hebben. Maar dat kon hem ook helemaal niets meer schelen. Met een verontwaardigd 
gebaar en vol ergernis liet hij het pakje in de afvalbak verdwijnen. Hij had wel wat anders te 
doen. Hij moest zijn ontslagbrief schrijven en wilde met een verklaring zijn personeel 
informeren over zijn plotselinge vertrek. Dat was zeker niet gemakkelijk voor hem; het 
voelde alsof hij hen in de steek ging laten.  
 
Gerald B. Janszoon had die dag alle tijd genomen voor zijn ontslagbrief en zijn verklaring. Hij 
had zijn zinnen uiterst zorgvuldig gekozen en had besloten, voordat hij zijn ontslagbrief 



aangetekend zou versturen, contact op te nemen met een jurist van de vakbond. Als lid van 
de ondernemingsraad was hij dat aan zijn stand verplicht. Toen hij daarvoor een afspraak 
had gemaakt, kwam er een gevoel van opluchting over hem heen. Intuïtief voelde hij aan dat 
zijn beslissing goed was, maar hij constateerde ook dat veel nu niet meer hetzelfde zou zijn. 
Het rustige vaarwater waarin hij al die jaren had gedobberd, leek woelig te gaan geworden. 
Hij moest aan zijn leven een nieuwe invulling geven. Doch echt benauwd kreeg Gerald het 
daar niet van. Hij had al eens eerder een nieuw begin aan zijn bestaan moeten maken. Dat 
was nadat hij het onderwijs voorgoed de rug had toegekeerd en op initiatief van zijn 
schoonvader in de leiding van de firma was komen werken. Hij moest toen allerlei knoppen 
omdraaien en zich opnieuw oriënteren. Dat was aardig gelukt en Gerald wist dat hem dat 
ook nu weer zou gaan lukken. Juist toen hij nadacht over waar hij zich de komende jaren 
mee bezig zou gaan houden, ging de telefoon. Het was Ingrid, die hem wilde bijpraten over 
de mogelijke complicaties bij de aanstaande bevalling van hun dochter. Ze beweerde dat het 
maar goed was dat ze in Duitsland was gebleven, want haar hulp kwam nu heel goed van 
pas. 
“En die schoonvader van haar is zo’n schatje!” 
Gerald B. Janszoon wist dat zijn dochter gek was op haar schoonvader. Zijn jaloersheid op die 

man had hij altijd voor zich weten te houden. Dat zijn Ingrid nu ook werd ingepakt door de 

charme van deze vrolijke weduwnaar beviel hem niet. Maar hij maakte er zich geen zorgen 

over. Toen hij destijds zijn Ingrid ten huwelijk vroeg, wist hij dat ze wispelturig was, maar ook 

dat zij nooit vreemd zou gaan. Hij dacht terug aan het begin van hun relatie. 

“Ik weet nog dat ik je al vrij gauw heb gevraagd om met me te trouwen.” 

“Ja, dat weet ik! Je vroeg me in het Laapersveld nadat we daar geweldig hadden gevreeën!” 

“Laapersveld? Weet je dat zeker?” 

“Ja natuurlijk! Je had me afgetroggeld van een van die internaatvriendjes van je en je was 

niet te houden! Ik kreeg al jouw opgekropte liefde in een keer over me heen!” 

Gerald wist het weer! Een studiegenoot had Ingrid meegebracht naar het jaarlijkse 

schoolfeest. Met een van zijn fraaiste vlinderstrikken voor had hij toen indruk op haar 

gemaakt. Hij had bijna de hele avond met haar gedanst en dat had zijn studiegenoot hem 

bijzonder kwalijk genomen. Maar dat van het Laapersveld, dat was hij vergeten. Gerald 

bracht Ingrid op de hoogte van het toeval dat juist die plek de locatie van coördinaten was. 

Hij vertelde dat hij het pakje in de afvalbak had gegooid. Zij werd opeens uiterst nieuwsgierig 

en liet hem de Kill de Kerstman geschiedenis nog eens tot in de details vertellen. Ze vroeg of 

hij er zeker van was dat die Kerstman het niet op hem gemunt kon hebben. Als dat uit wraak 

was geweest, dan was dat immers aardig goed gelukt! Ze wilde ook nog weten of hij vroeger 

op het Laapersveld misschien vijanden had gemaakt. Gerald ging daar niet op in. Natuurlijk 

herinnerde hij zich het akkevietje met Hans Kalkoen. Met het imiteren van diergeluiden had 

Gerald altijd al succes gehad. Bij een botaniseer les in het Laapersveld had hij een aantal 

keren kalkoenen in het veld klokkend laten baltsen. Dat had Hans absoluut niet leuk 

gevonden. Maar Gerald kon zich niet voorstellen dat er iemand na zoveel jaren, ook niet de 

studiegenoot van wie hij Ingrid had afgepikt, nog iets met hem wenste te verrekenen. Toch 

was hij na het gesprek met zijn vrouw daar niet zo gerust meer over. Hij liep naar de afvalbak 

en viste er het spandoekje met de coördinaten uit. Hij besloot er een nacht over te slapen en 

dan te gaan bekijken of hij er misschien iets mee ging doen. Maar eigenlijk geloofde Gerald 

er niets van dat Kill de Kerstman, om wat voor reden dan ook, het op hem had voorzien.  



Na zich twee dagen van alles te hebben afgevraagd, geloofde Gerald niet dat zijn verleden 
hem parten speelde. In die jaren op dat internaat was er welswaar van alles gebeurd, maar 
dat er iemand na 50 jaar iets met hem wilde verrekenen, kon hij zich niet voorstellen. Dat de 
coördinaten naar het Laapersveld verwezen, moest op een toeval berusten. Daarbij vroeg 
Gerald zich af of hij op die uitdaging van geocatching wel zou ingaan. Hij dacht van niet, 
maar daar was hij niet zeker van. Hij was die dag van veel dingen niet zeker. Misschien kwam 
dat omdat hij niet, zoals gebruikelijk, naar zijn werk kon gaan. Die ochtend was hij uit pure 
behoefte zomaar naar een bevriend warenhuis gegaan om wat arbeidsvreugde en kerstsfeer 
op te snuiven. Daarna had de gedachte aan zijn werk verslaafd te zijn, hem enorm 
beziggehouden. Maar er was meer wat hem bezighield. Zijn vrouw Ingrid, met wie hij 
dagelijks contact had, belde hem en praatte hem bij over hun hoogzwangere dochter. 
Ongevraagd vertelde ze hem opnieuw dat die schoonvader van hun dochter zo’n schatje 
was. Haar enthousiasme daarover ergerde Gerald behoorlijk, maar dat had hij haar niet laten 
merken. ‘Zou die schattige Duitse weduwnaar het op mijn vrouw voorzien hebben?’ Voor 
het eerst in zijn leven bedacht Gerald dat zijn Ingrid verliefd kon worden op een andere man. 
Op een Duitser nog wel!  Zijn vader, die bij de Grebbeberg kameraden had zien sneuvelen, 
had hem ingeprent dat ze niet te vertrouwen waren en altijd moffen bleven. Van al die 
verwarde en ongrijpbare gedachten was Gerald die ochtend behoorlijk onzeker geworden. 
Zelfs zijn fraaie glazen vitrinekast, met de meer dan honderd kleurige vlinderstrikken, had 
hem niet kunnen opvrolijken. En toen daarna de postbesteller hem een aangetekende brief 
van zijn werkgever overhandigde, werd zijn stemming er niet beter op. In het officiële 
schrijven liet de directie Gerald weten dat zijn schorsing per direct was opgeheven. Ze 
verontschuldigde zich in bedekte termen voor de beslissing van het nieuwe directielid dat 
wat al te voortvarend te werk was gegaan.  Gerald werd uitgenodigd voor een overleg 
waarbij indien nodig naar een nieuwe functie voor hem zou worden gekeken. Hem werd 
gevraagd zijn ontslagbrief in te trekken en met de administratie contact op te nemen voor 
het maken van een afspraak. Gerald wist niet wat hij met dit schrijven moest aanvangen. 
Over zijn besluit had hij lang nagedacht, en zijn uiteindelijke beslissing had hem een goed 
gevoel gegeven. Maar hij besefte tegelijk ook dat hij tientallen jaren met veel plezier naar 
zijn werk was gegaan. Hij twijfelde en bedacht dat het wellicht beter was om nog even te 
wachten met op de brief te reageren. Strategisch gezien kon dat ook geen kwaad. Wel had 
het verzoek van de directie zijn al aanwezige onrust sterk vergroot. Zijn riante flat, die hem 
altijd veiligheid en bescherming had geboden, voelde kil en bedreigend aan. De kerstboom 
die hij samen met Ingrid had opgetuigd, stond haast misplaatst voor het raam te pronken. 
Opnieuw moest de gewezen afdelingschef die dag de deur uit om zijn onrust te bezweren. 
Maar waarheen? Na een kort moment van nadenken belde hij zijn vaste golfvriend. Het was 
nog vroeg in de middag, de hemel was helder en een rondje golf zou hem goed doen. Zijn 
maat ging meteen akkoord en na wat rondbellen kregen ze een starttijd op de Crailoobaan 
bij Hilversum. Het vooruitzicht om met een paar uur rake ballen beklemmende gedachten 
weg te slaan, luchtte Gerald enorm op. Maar van veel rake ballen kwam die middag helaas 
niets terecht. Zijn golfmaat uitte zijn verbazing over de vele afzwaaiers die zijn vriend 
produceerde. Het lukte Gerald echter wel een deel van zijn stress tijdens het golven kwijt te 
raken. Na afloop van de sportieve rondgang dronken ze in het clubhuis nog een glas. En na 
het tweede glas kwam Geralds vrolijke kijk op het leven als vanouds weer om de hoek kijken. 
In badinerende termen bracht hij zijn golfvriend op de hoogte van alle sores die hij de laatste 
dagen had meegemaakt. Over Kill de Kerstman maakte hij zelfs grappen en zijn vrijwillig 
ontslag deed hij af als een goed uitkomend vervroegd pensioen. Ze zouden nu samen veel 



kunnen golven. Maar toen zijn vriend doorvroeg over de vreemde inhoud van het pakje en 
van hem wilde weten waarom hij niet nieuwsgierig was naar de bestemming van die 
coördinaten, viel Gerald stil. Hij moest er niet aan denken dat de actie op zijn afdeling iets 
met zijn verleden te maken zou hebben. Maar zijn maat drong aan.  
“Het moet iets persoonlijks zijn! Geen van de andere pakjes bevatten immers coördinaten!”   
Gerald B. Janszoon zuchtte. De vriend kon gelijk hebben. Zijn beklemmende gedachten 
namen weer de overhand. Stel je voor dat Hans Kalkoen verhaal kwam halen. Voorzichtig 
probeerde Gerald zijn vriend uit te leggen dat hij tijdens een buitenles biologie weer eens 
een baltsende kalkoen had nagedaan. Zijn internaat vrienden, die Hans een mietje vonden, 
hadden Hans toen besprongen en in de bosjes gesleurd. Gerald kreeg de opdracht te 
waarschuwen als de rest van de klas te dicht in de buurt zou komen. Wat er precies in die 
bosjes gebeurd was, kon Gerald zijn golfvriend niet vertellen. Wel herinnerde hij zich nog dat 
Hans verfomfaaid en belabberd daaruit tevoorschijn was gekomen, en hem daarbij 
ontzettend vuil had aangekeken. Alsof hij, Gerald B. Janszoon, met zijn levensechte imitaties 
de veroorzaker was geweest van wat Hans Kalkoen was overkomen. Eerlijk gezegd was 
Gerald het voorval ook vergeten. Maar nu die coördinaten naar het Laapersveld verwezen, 
had hij er weer gedacht.  
“En meer vijanden heb je daar toen niet gemaakt?” 
“Ja natuurlijk wel! De persoon van wie ik Ingrid heb ingepikt, heeft nooit meer iets tegen me 
gezegd.” 
De vriend keek Gerald verwonderd aan en mompelde dat hij zich niet kon voorstellen dat na 
vijftig jaar die oude kwesties nog speelden. 
“Kan het niet iets van de laatste jaren zijn? Is er niet iemand die het op jou heeft voorzien?”  
Gerald moest opeens aan Richard Laapers denken. Een souschef op een van zijn afdelingen. 
Laapers had een paar keer vrouwelijke medewerksters lastiggevallen en dat had veel onrust 
veroorzaakt.  
“Toen ik hem bij de damestoiletten met een medewerkster betrapte, heb ik hem op staande 
voet ontslagen. De man was daar behoorlijk kapot van. Een paar weken later kwam zijn zoon 
me vertellen dat hij zelfmoord had gepleegd.” 
“Nou zeg, dat is heftig!”  
“Ja, leuk was het niet. Ook omdat die zoon me daar de schuld van gaf.”  
“Zei je dat hij Laapers heette? De plek van die coördinaten is beslist geen toeval! Heb je die 
coördinaten nog?” 
“Ik wilde ze aan de politie geven en heb ze opgeslagen in mijn mobiel. Volgens mij heeft het 
voorval niets met mij te maken. Kill de Kerstman is gewoon een anticonsumptie-activist, 
meer niet!”   
“Dat geloof je toch zelf zeker niet! Kom op vriend, we gaan een kijkje nemen in het 
Laapersveld. We zitten er nu toch vlakbij!” 
Gerald verzette zich daartegen. Hij had genoeg aan zijn hoofd. Het verzoek van zijn directie 
om weer aan het werk te gaan, hield hem bezig. En misschien had zijn vrouw wel een schatje 
in Duitsland. Daarbij wilde hij eigenlijk helemaal niet weten wie er achter die actie zat. Maar 
zijn vriend drong opnieuw aan en uiteindelijk kreeg hij van Gerald de coördinaten die hij 
invoerde op zijn mobiel in de gps-app. Op zijn schermpje kwam de locatie in beeld. Het pijltje 
wees naar het pomphuis van Dudok. Gerald kende dat gebouw op het Laapersveld. Hij had 
er vaak met Ingrid op het muurtje gezeten en dromend over de vijver uitgekeken. Hij had er 
goede herinneringen aan. Misschien stemde hij daarom wel in om ermee naartoe te gaan. 
Maar hij bleef daar een raar gevoel over houden. Zijn golfvriend, die reed, had goed in de 



gaten dat de gewezen afdelingschef van het gerenommeerde warenhuis zijn dag niet had. 
Tijdens het korte ritje zei Gerald, geheel tegen zijn gewoonte in, geen woord. Hij werd 
volledig in beslag genomen door zijn gedachten. ‘Hoe kwam het dat hij, die altijd zo 
zelfverzekerd was, opeens zo van slag was. Waarom twijfelde hij opeens aan alles! En dat op 
zijn leeftijd!’  
Bij het Laapersveld aangekomen, verbeterde zijn stemming een beetje. Hij dacht aan de uren 
die hij er met Ingrid had doorgebracht. Maar erg geïnteresseerd in de geocatching van zijn 
golfvriend was hij niet. Afwezig volgde hij hem langs het pomphuis en naar het struikgewas 
erachter. Daar zou, als de aanwijzingen klopten, een voorwerp moeten liggen. Maar er lag 
niks.  
“Heb je me de juiste cijfers wel gegeven?”  
Een van de cijfers in de reeks bleek verkeerd. Het doelwit lag na de correctie vele meters 
verderop. Gerald sjokte braaf achter zijn vriend aan. Bij een groepje bomen hielden ze stil. 
Na enig zoeken vond de vriend onder wat bijeengeveegde bladeren een klein zwart doosje.   
“Beet,” riep hij uitgelaten en liet Gerald zijn vondst zien. Er zat een goedkoop en eenvoudig 
mobieltje in het doosje. De vriend zette het apparaatje aan om te zien of het opgeladen was. 
Het schermpje lichtte op en met de tonen van ‘Djingelbel’ kregen de golfvrienden het 
herkenningsdeuntje te horen. De vriend grijnsde en gaf Gerald het mobieltje. 
“Je kerstcadeautje! Kijk eens onder berichten, misschien staat daar wat!” 
Gerald hield het mobieltje verstoord in zijn handen. Hij voelde er zich door bedreigd. Hij 
wilde er niets mee te maken hebben en zette het uit. Juist toen hij dat deed, liet het 
toestelletje onverwacht een duidelijk sprekende stem horen. 
“Mooi zo Gerald. Je hebt me dus gevonden. Let op! Ik ga ervoor zorgen dat jouw kerst heel 
bijzonder zal worden. Laat dit mobieltje dus aanstaan en loop er niet mee naar de politie, 
want dat zou jammer zijn. Je hoort nog van me. Ik verheug me erop!” 
En weg was de stem. Gerald was met stomheid geslagen en hield het apparaatje verbaasd in 
zijn handen. 
“Tja,” zei de vriend,” kennelijk wil iemand iets met je!” 
“Die stem,” stamelde Gerald. “Die stem herken ik! Hij is van de studievriend van wie ik Ingrid 
heb afgetroggeld.”   
Gerald keek bedenkelijk voor zich uit. Hij wist niet wat hij hiermee aan moest. 
 
 “Je hoort nog van me! Ik verheug me erop!” De wat hese stem van Markus had Gerald 
meteen herkend. De woorden ‘je hoort nog van me’ kwamen echter bij hem over als een 
bedreiging. Gerald kon maar niet bedenken wat zijn voormalige studievriend voor reden kon 
hebben hem na al die jaren weer te benaderen. Wat zou de opmerking, dat hij hem een 
bijzondere kerst ging bezorgen, inhouden? Zou de Kerst nog onaangenamer worden dan hij 
al had voorzien? Gerald die zo gewend was aan de touwtjes te trekken, had het gebeuren 
niet meer in eigen hand. Hij veronderstelde ook dat er een samenhang bestond tussen de 
gebeurtenissen die hem overkwamen. Hij besloot dat hij in elk geval iets moest ondernemen 
en dacht er goed aan te doen met het mobieltje naar de politie te gaan. Maar het beeld dat 
hij van Markus had, weerhield hem daarvan. Mocht hij de politie wel op het spoor zetten van 
zijn vroeger zo aardige studievriend? Geralds gebruikelijke besluitvaardigheid liet hem 
hopeloos in de steek. Op zoek naar een inval ijsbeerde hij door zijn appartement. Ook de 
weigering van zijn ontslag hield hem nog steeds behoorlijk bezig. De vitrine in de hal, met de 
meer dan honderd kleurige vlinderstrikken, zei hem niets meer. De Kerstboom, die hij met 
Ingrid nog onlangs rijkelijk had versierd, stond als een nietszeggend object in het fraai 



ingerichte woonvertrek. Hij dacht er even over om de boom af te tuigen en naar de kelder te 
doen verhuizen. Maar de mooie momenten die hij in het verleden met de kerst had 
doorgebracht, hielden hem tegen. De boom deed hem daarbij ook denken aan Ingrid, en dat 
gaf hem kracht. Hoewel het nog vroeg in de middag was besloot hij haar te bellen.  
Met enige verbazing luisterde Ingrid naar haar man. Hij vertelde haar dat hij er weinig zin in 
had om met de directie te overleggen over een nieuw begin bij de firma. En ook dat hij zich 
twee dagen ziek had gemeld om wat tijd voor zichzelf te nemen. Hij klonk vertwijfeld en 
onzeker, en zo kende Ingrid haar man niet. 
“Je kunt toch gewoon je ontslag afdwingen!”  
Gerald wist het niet. Voor het eerst in zijn leven dacht hij dat er iets mis was met hem: dat 
hij ergens in zijn bestaan een verkeerde weg was ingeslagen. Al zijn geestdrift voor de firma 
had hem uiteindelijk niets opgeleverd, beweerde hij. Ingrid hoorde zijn klaagzang begripvol 
aan en probeerde hem op te beuren. Ze vertelde hem over hun zwangere dochter die 
hoopte dat het kind met de Kerst zou komen. Gerald zou mannelijk nageslacht krijgen en 
Ingrid weidde uitvoerig uit over haar toekomstige kleinkind. De schoonvader van hun 
dochter had meteen voorgesteld om het kind naar Gerald te vernoemen. Zelf was hij 
namelijk al eens vernoemd.  
“Een echte familieman, en hij is zo grappig! Ik ben helemaal weg van hem. Je merkt aan niets 
dat hij uit Afrika komt.” 
Die opmerking had Gerald zich ooit laten ontvallen bij de beoordeling van een nieuwe 
werknemer. Regelmatig confronteerde Ingrid hem daar nu mee. Ze wilde dat hij zich bewust 
werd van zijn vooroordelen. Zijn kleinzoon zou niet alleen als Duitser geboren worden, maar 
via zijn grootvader ook nog een migratieachtergrond hebben. Ingrid wist dat haar man daar 
moeite mee had en kon daar geen enkel begrip voor opbrengen. Maar Gerald reageerde niet 
op haar. Hij was vooral met zichzelf bezig en bleef maar aan die Markus denken. Abrupt 
vroeg hij Ingrid of Markus, “je weet nog wel van vroeger”, ooit nog contact met haar had 
gezocht. Toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. Een stilte die Gerald benauwde. 
Zijn vrouw gaf daarna in een paar kromme zinnen toe dat Markus haar nog niet zolang 
geleden een mailtje had gestuurd waarop ze na enig aarzelen had gereageerd. 
“Gewoon voor de aardigheid. Ik heb je dat niet verteld omdat ik er zeker van was dat jij dat 
niet wilde weten. Het stelt ook niets voor!”  
Gerald was te verbaasd om boos te worden op zijn Ingrid. Daarbij hield hij ook te veel van 
haar. Wel vroeg hij door. Hij wilde weten waarover Markus met haar gemaild had.  
“Over koetjes en kalfjes en heel veel over zijn kinderen. Een van zijn dochters werkt 
overigens bij jullie op kantoor in het door jou nu zo verfoeide warenhuis.”  
Nu was het Gerald die stilviel. Markus de Wit heette de studievriend. Het nieuwe directielid 
heette ook de Wit. Kon zij de dochter van Markus zijn? Waren de pakjes via haar bij zijn 
medewerkers en daarna op zijn afdeling terechtgekomen? Geralds gedachten vlogen wild 
alle kanten uit. Was zijn vrouw soms bij Kill de Kerstman en zijn activiteiten betrokken? Hij 
schrok van die gedachte, en hij schaamde zich er ook voor. Zijn Ingrid zou zich nooit bij een 
actiegroep aansluiten. Daar was ze veel te onafhankelijk voor. Maar wel dacht Gerald dat er 
meer zou kunnen zijn waarover zijn vrouw niet met hem gesproken had! Kende hij zijn Ingrid 
eigenlijk wel goed genoeg? Gerald hoorde niet meer wat ze hem nog meer vertelde. Bij hem 
was een vraag bovengekomen waarop hij geen antwoord had. Had zijn Ingrid geheimen voor 
hem? Het liefst wilde hij het gesprek beëindigen. Als hij doorvroeg zou hij op onbekend 
terrein terechtkomen en dat wilde hij niet. Maar Geralds onrust was wel behoorlijk 
toegenomen. Hij twijfelde er nu opeens ook ernstig aan of hij met het mobieltje, dat hij al 



die tijd stand by had laten staan, wel naar de politie zou gaan. De gebeurtenissen leken nu 
toch een persoonlijk karakter te krijgen! Hij vroeg Ingrid hem de mailtjes te sturen die ze van 
Markus had ontvangen. Gerald, die wars was van intriges, moest ontrafelen wat Markus de 
Wit voor bedoelingen had en wat zijn plannen waren. Daarvoor zou hij bij zijn oude vriend 
verhaal moeten gaan halen. Maar hoe?  Ook moest hij nog gaan bedenken hoe hij zich in het 
gesprek met de firma zou opstellen. Gerald pakte zijn jas, stak het Kill de Kerstman mobieltje 
in zijn zak en liep stevig doorstappend naar het nabijgelegen metrostation. Via een overstap 
liet hij zich met lijn 53 naar het station Gaasperplas brengen. Hij ging altijd naar dat immens 
grote groengebied als hij zijn gedachten op een rijtje moest zien te krijgen. En dat was nodig 
nu. Daarbij moest hij zijn optimisme en zelfvertrouwen zien terug te vinden.  
 
Het was rustig in het park. Gerald kwam een enkele jogger tegen, en er liepen slechts een 
paar stellen die hun hond uitlieten. Na een flinke wandeling, waarbij zijn gedachten in 
cirkeltjes ronddraaiden, ging hij op een bank zitten. Even dacht hij aan de kerstdrukte die er 
nu op zijn afdeling heerste in het warenhuis. Het observeren van koopgrage mensen had 
hem altijd geboeid. Maar hij hield zich koppig voor dat hij die levendigheid niet zou missen. 
Als het zou moeten, kon hij zonder de firma verder door het leven. Tenminste dat dacht hij. 
Die ochtend had hij zich het overleg met zijn directie voorgesteld en zich daarbij afgevraagd 
of de dochter van Markus de Wit ook aanwezig zou zijn. Vervolgens had hij zijn contact bij de 
vakbond gemaild met de vraag hoe het mogelijk was dat zijn ontslag werd geweigerd. 
Daaraan dacht hij nog steeds zittend op het bankje in het park.  Ook kwamen de woorden 
van zijn oude vriend weer in hem op. Hij probeerde zich hem voor de geest te halen en kreeg 
een talentvolle jongeman voor ogen. Iemand die plezier had in het maken van uitdagende 
opmerkingen. Markus de Wit dweepte met Provo en hield er bijzondere gedachten op na. 
Als een van de eersten reed hij op een witte fiets. Hij was anders dan de meesten van 
Geralds jaargenoten. Juist daarom was Gerald bevriend met hem geraakt. Op zijn verjaardag 
had Markus hem ooit een van zijn eerste vlinderstrikken gegeven. Natuurlijk had hij die nog, 
zijn doodshoofdvlinderstrik. Maar veel gedragen had hij hem niet. Dat wilde Ingrid niet. 
Gerald begreep heel goed waarom Ingrid op Markus was gevallen. Hij wist ook nog hoeveel 
moeite hij destijds had gedaan om haar voor zich te winnen. Maar hij geloofde niet dat 
Ingrids keuze Markus ertoe had gebracht om zich, na al die jaren, op hem te wreken. Daar 
moest meer achter zitten, daar was Gerald van overtuigd.  
 
In zijn jaszak ging het mobieltje over. Gerald schrok ervan en haalde het haastig tevoorschijn. 
Meteen herkende hij opnieuw de stem die hem opgewekt meedeelde blij te zijn dat het 
mobieltje nog in goede handen was. 
“Mooi zo, en ik had er al op gerekend dat je in het Gaasperpark zou zijn!” 
‘Verdomd’, vloekte Gerald. Hij besefte dat er in het mobieltje een gps-tracker geïnstalleerd 
was. Maar wat deed het ertoe. Hij moest weten wat Markus met hem voor had. 
“Wat wil Kill de Kerstman van mij. Leg me dat eens uit. En wat heeft mijn vrouw ermee te 
maken?”  
“Tja, daar vraag je me wat. Ga er maar van uit dat ik geen kwade bedoelingen heb.”    
“Dat is makkelijk zeg!  Het leed is toch al geleden. Je wilt me kennelijk ergens bij betrekken. 
Maar waarom heb je mij uitgekozen? 
“Vanwege de mooie herinneringen aan een zeer goede vriendschap.”  
“Dat zou ik nou niet durven zeggen!” 



Gerald had geen zin in dit gesprek. Maar de verbinding verbreken zou hem niet helpen. Hij 
moest weten wat die vriend uit zijn verleden van hem wilde. Hij vroeg hem dat nog eens, en 
nu heel nadrukkelijk. 
“Gerald beste, misschien herinner je het nog. In onze internaat tijd waren wij enorm goed in 
het veroorzaken van opschudding!”  
“Nou en?” 
“Eens haalden we daar de voorpagina van de Volkskrant mee: ‘Sinterklaas op heterdaad 
betrapt!’ Heel burgerlijk Hilversum stond toen bij de directie van het internaat op de stoep. 
Weet je dat nog?” 
Natuurlijk wist Gerald dat nog. Tijdens de avondvierdaagse hadden ze midden in de zomer 
zich als Sinterklaas en Zwarte Piet tussen de klassen met wandelende kinderen begeven. Dat 
had toen een enorme opschudding veroorzaakt. Als toekomstige onderwijzers konden ze het 
niet maken het kindergeloof zo boosaardig op de proef te stellen. De publieke opinie eiste 
van de directie dat de heren per direct van de opleiding werden verwijderd. Maar zover 
kwam het niet.  
“We waren nog jong! En dat was toen ook toch slechts een grap!” 
“Voor mij niet! En je moet je nu niet achter je leeftijd gaan verschuilen broer!” 
Gerald begreep niet wat Markus daarmee wilde zeggen en vroeg hem dat. 
“Je dekt je in met een smoes. Je verstopt je. Net als al die andere brave burgers durf je 
nergens meer voor uit te komen. Je gelooft heilig in de waarden die je elke dag weer worden 
voorgehouden. Je bent een fervent aanhanger van commerciële sprookjes als Sinterklaas en 
de Kerstman. Sprookjes die de mensheid verdoven en die de problemen versluieren. 
Verslaafd aan consumeren lig jij net als de massa aan het infuus van de welvaart. Daarbij is 
jouw bewustzijn diep in slaap gevallen. Zoals bij velen gaat jouw leven de verkeerde kant op! 
Daarom moet er worden ingegrepen! Het bestaan moet in al zijn verschijningsvormen flink 
worden opgeschud!”    
Markus sprak met de dwingende cadans van een prediker. Gerald herinnerde zich dat hij 
vroeger makkelijk meeging met zijn opvattingen. Maar hij deed dat niet toen Markus hem 
probeerde over te halen om ook psychologie te gaan studeren. Gerald ging een andere weg. 
Hij wilde geld verdienen en met zijn nieuw veroverde geliefde een mooi leven leiden. 
“Heb jij met die dwingende gedachten van jou je dochter zover gekregen dat ze ging doen 
wat jij haar vroeg? Jij gaat ver zeg! Jij denkt toch zeker niet dat ik dat ga doen? 
Het was gaan regenen en om zich heen kijkend zocht Gerald naar een plek om te schuilen. 
“Je kunt maar beter hiernaar toe komen. Hier sta je droog,” hoorde hij Markus vanuit zijn 
mobiel zeggen. Op het gps-schermpje knipperde een pijltje. Een paar honderd meter 
verderop zwaaide iemand vanonder een groepje bomen naar hem. 
“Of ben je soms bang voor een confrontatie met je verleden?” 
Bang voor een confrontatie? Daar was Gerald niet bang voor. In tegendeel, hij wilde maar 
wat graag een ontmoeting met de man die hem zo in de problemen had gebracht. Met 
rancuneuze gedachten liep Gerald B. Janszoon met stevige passen in de richting van de plek 
waar een man had staan zwaaien. Het was opgehouden met regenen en Gerald merkte dat 
hij zich oplaadde voor een stevig gesprek. Aangekomen bij het groepje bomen keek hij om 
zich heen. Er was niemand meer. Geërgerd ging zijn blik naar zijn mobieltje en toetste hij op 
‘gesprek beantwoorden’. Er verscheen een pijltje op het scherm dat nu plotseling naar een 
andere plek verwees, veel verderop. Had hij zich vergist? Opnieuw ging de telefoon over, en 
opnieuw hoorde Gerald de nogal hese stem van Markus. 
 “Soms zijn de dingen anders dan je denkt, ”hoorde hij hem zeggen. 



“Dat zal best, maar je denkt toch niet dat ik met me laat sollen!?” 
“Ik sol niet met je, ik test of je naar me wilt luisteren, dat is alles!” 
‘Wat een arrogante lul,’ dacht Gerald. Hij wist dat Markus was gepromoveerd en publicaties 
op zijn naam had staan. Hij had hem eens op de televisie in debat zien gaan over de 
maakbare samenleving. Bewustzijnsfilosoof had hij zichzelf genoemd.  
“Zeg, wat je van me wilt, dan kan ik besluiten wat ik ga doen.” 
“Je met kerstmis het licht laten zien! Als je een paar honderd meter langs de plas loopt, kom 
je uit bij de Reijgershof. Een spiritueel centrum. Daar zit ik op je te wachten.” 
‘Waar heeft die gek het over: ‘Je het licht laten zien!?’  
Gerald voelde zich agressief worden en dat overkwam hem maar zelden. Als afdelingschef 
van een gerenommeerd warenhuis wist hij zich altijd te beheersen. Ook nu deed hij dat: hij 
hield zich in. 
“Een paar honderd meter zei je? Reijgershof? Ik kom eraan. Die paar passen kunnen er nog 
wel bij! Ik ben nu toch al zover gegaan!” 
Al lopend zocht hij op zijn mobieltje naar een internetverbinding. Hij wilde meer weten over 
de Reijgershof. Hij had er weleens van gehoord, Ingrid had er een keer over gesproken. 

Bij  www.Reijgershof.nl  las hij: Een oase van rust voor spirituele groei. Aan de rand 
van de Gaasperplas in Amsterdam. Verder lezend kreeg hij het benauwd van de 

esoterische teksten die vanaf de site op hem afsprongen. ‘Waar ga ik in godsnaam naar toe,’ 
dacht hij. Toch stapte hij stevig door. Gerald moest weten wat Markus met hem voorhad. 
Nadat hij een stuk langs de plas had gelopen, kwam hij over een pad uit bij een woonverblijf 
tussen bomen. Daar zag hij Markus staan. Markus was een oude man geworden. 
 

 
 
Vanaf een grote Mongoolse yurt kwam de vroegere vriend op Gerald af. Gerald besefte dat 
hij zijn studiegenoot veertig jaar niet had gezien. Maar eenmaal dichterbij gekomen 
herkende hij zijn vooruitgestoken kin en de diepliggende ogen. Even hield hij zijn pas in, 
vervolgens liep hij vastbesloten op Markus toe. Zonder begroeting ging hij vol in de aanval. 
“Nou! Vertel op, wat wil die Kill de Kerstman van mij? Wat ben je van plan?” 
“Dat is niet in twee woorden te vatten, beste vriend. Daar moeten we tijd voor nemen.”  
“Tijd, tijd, hoezo tijd! En laat die beste vriend maar zitten!”  
Gerald vergat dat hij de ontmoeting geduldig had willen aangaan. Hij merkte dat hij zijn 
beheersing dreigde te verliezen en schrok van de heftigheid waarmee hij zijn jeugdvriend 
tegemoet was getreden. Markus leek zich echter van zijn opstandig gedrag niets aan te 
trekken.  

http://www.reijgershof.nl/


“Tijd, tja, tijd. Daar zeg je me wat. We zijn niet meer gewend daarmee om te gaan.” 
“Bespaar me je bespiegelingen en zeg wat je van me wilt.”  
“Dat je weer de man wordt die je vroeger was.”  
Gerald keek hem verbaasd aan. Wat wist Markus van hem en waarom zei hij dat?   
“Ik ben nog steeds de man die ik was, en waarom zou ik overigens moeten veranderen?” 
“Omdat je alleen jezelf nog ziet en het contact met je omgeving dreigt te verliezen.” 
“Wie zegt dat?!” 
“Je vrouw!” 
Gerald schrok. Wat was er tussen Ingrid en Markus? Was Ingrid toch bij de actie van Kill de 
Kerstman betrokken? Dat kon hij zich niet voorstellen.  
“Zit je me uit te dagen? Wat ben je eigenlijk aan het doen?” 
“Je bewust maken van je situatie.” 
“Ja, hallo zeg! Bewustzijnspsycholoog! En daarvoor liet je mij naar deze halleluja omgeving 
komen. Mijn situatie is duidelijk. Jij hebt mij om een of andere reden in de problemen 
gebracht! En ik wil weten waarom. Dat is alles.” 
Geralds geduld raakte op. Het liefst had hij Markus de rug toegekeerd en was hij naar huis 
gegaan. Hij zou zich dan bij de directie afmelden en de trein naar Duitsland nemen om bij de 
geboorte van zijn kerst-kleinkind te zijn. Maar iets weerhield hem, en hij wist niet wat dat 
was. Misschien was het de herinnering aan hun vroegere vriendschap die hem veel goeds 
had gebracht. Hij had Ingrid daaraan te danken. Een momentlang keek Markus hem ernstig 
en stilzwijgend aan. Toen begon hij met zijn trage hese stem te vertellen dat Ingrid hem een 
paar maanden geleden met een verzoek had benaderd. Zo was het allemaal begonnen.   
“Misschien moeten we ergens gaan zitten. Ik heb hier een kamer gehuurd.” 
Gerald leek de controle over zijn gemoedsgesteldheid te verliezen. Ingrid had Markus 
benaderd?! Maar waarom? En wat was er allemaal nog meer gebeurd? Zijn drift en verzet 
was plotseling gebroken. Als slachtoffer van brute overmacht liep hij gewillig achter Markus 
aan mee het huis binnen. Daar plofte hij neer in een luie stoel op de kamer die Markus had 
gehuurd. Hij was ergens terechtgekomen waar hij beslist niet wilde zijn. De fraai ingerichte 
woonkamer werkte averechts op zijn stemming. Hij kreeg het gevoel dat hij afgedwongen en 
onvrijwillig in therapie werd genomen. Gerald keek aangeslagen en verbaasd om zich heen. 
Hij zei en deed niets. 
 

  
 
“Tja daar zitten we dan na veertig jaar.”  
“Ik luister.” 



Die woorden kon hij nog juist zeggen. Hij hoorde van Markus dat Ingrid van hem had willen 
scheiden omdat hij met de firma getrouwd was en geen oog meer voor haar had. Hij hoorde 
Markus vertellen dat Ingrid hem had benaderd omdat het haar niet was gelukt haar man dat 
alles duidelijk te maken. Ze had de hoop opgegeven hem te kunnen veranderen. Markus had 
ingestemd haar te helpen op voorwaarde dat hij ‘met het breekijzer’ te werk mocht gaan. 
Dat mocht van haar. ‘Alles of niets’, had Ingrid gezegd en was toen zelf met het idee 
gekomen ervoor te zorgen dat Gerald zijn ontslag zou indienen. De actie met Kill de 
Kerstman was echter door Markus bedacht, overigens wel in overleg met zijn dochter die 
juist bij de firma was komen werken. De hele actie was publicitair wat uit de hand gelopen: 
het was nooit de bedoeling geweest op de tv in een praatprogramma terecht te komen. Met 
stijgende verbazing luisterde Gerald naar Markus’ uiteenzetting die hij afrondde met de 
bewering dat het verzoek van Ingrid voor hem beroepsmatig ook interessant was. 
“Ik denk dat je mensen kunt veranderen als je hun omstandigheden verandert!” 
Gerald was in shock. Het raakte hem diep en hard dat zijn vrouw hem niet meer had kunnen 
bereiken. Hoe was het zover gekomen? Wat was hem ontgaan en wat had hij allemaal niet 
gezien? Hij kreeg een sterke behoefte om alleen te zijn, en zei dat tegen Markus. Hij had rust 
en tijd nodig om het gebeurde te verwerken.  
“Ingrid kende jou en wist dat je in dit soort situaties naar de Gaasperplas zou gaan. Zij 
attendeerde mij op de Reijgershof en heeft voor de kerstdagen het ‘vijverhuis’ voor je 
gehuurd. Ze wil dat je hier nadenkt over jullie toekomst.”  
Markus kwam uit zijn fauteuil overeind en vroeg zijn vroegere vriend, die nu compleet van 
slag was, hem te volgen. Door de tuinen liep Gerald gewillig en gedwee mee naar een 
vrijstaande pittoreske behuizing. 
“En ik heb Ingrid beloofd deze dagen in jouw buurt te blijven. Zie maar of je daar gebruik van 
maakt.” 
 

 
 
Gerald wist niet wat hij zag. De koelkast was gevuld, op het bed lagen zijn vrijetijdskleren en 
zelfs de toilettas die hij op zijn reizen altijd bij zich had, lag in de badkamer. Ingrid was wel 
heel ver gegaan en had overal in voorzien. Hij besefte dat zijn Ingrid veel van hem moest 
houden, maar tegelijk ook veel van hem vroeg. Hoe moest hij hiermee omgaan? Wat kon hij 
in hemelsnaam allemaal aan zichzelf veranderen? Daarover moest en wilde hij de komende 
dagen gaan nadenken. In de kleine knusse woonkamer zette hij een kaars op een kandelaar 
en stak die aan. 



‘Misschien wordt het toch nog een goede Kerst,’ dacht hij. ‘Misschien wijst deze kerst me 
een weg naar een nieuw begin.’ Hij liep naar het raam en over de vijver uitkijkend zonk hij 
een tijdlang weg in een doolhof van gedachten.  
 
Nadat Gerald had gerealiseerd dat zijn vrouw betrokken was bij wat hem was overkomen, 
wilde hij haar bellen. Hij zou met de deur in huis vallen en haar vragen hoe ze ertoe was 
gekomen hem op deze manier onder druk te zetten. Maar hij bedacht zich. Dat Ingrid 
zomaar was meegegaan in het ‘Kill de kerstman’ plan kon hij maar moeilijk geloven. Ook dat 
hij bij de firma weg moest om zijn huwelijk te redden, kon hij niet plaatsen. Wat moest hij 
haar vragen? Hoe moest hij zich opstellen? Gerald zocht vertwijfeld naar Ingrids 
beweegreden om hem tot ontslagname te dwingen. Maar na lang dubben vond hij geen 
enkele houdbare verklaring voor haar handelen. Wel kwam hij tot de conclusie dat zijn 
vrouw al vele maanden met Markus contact moest hebben, misschien al wel jaren. Dat hij 
daar helemaal niets van had geweten, schokte hem en gaf hem te denken.  
Gerald schonk zich traag een glas whisky in uit de fles die Ingrid met zijn spullen in het huisje 
had laten brengen. Het was een single malt van zijn favoriete merk. Met het glas in de hand 
drentelde hij ongemakkelijk door het kleine woonvertrek. Af en toe stond hij stil bij het raam 
dat uitkeek op de vijver. Tal van gedachten schoten door zijn hoofd. Het kon heel goed zijn 
dat hij de laatste jaren in zijn huwelijk toch te kort was geschoten. Nadat hun dochter de 
deur uit was gegaan, leefde hij vooral zijn eigen leven. Maar hetzelfde deed Ingrid ook! Haar 
theesalon XXL was haar lust en haar leven. Misschien had ze Markus daar wel weer 
ontmoet! Waarom had ze nooit over Markus gepraat? En waarom had ze juist hem gevraagd 
een plan voor haar te bedenken? Gerald piekerde zich suf. Hij mocht ervan uitgaan dat Ingrid 
al tijden met gedachten rondliep die ze niet met hem wilde of kon delen. Dat, en dat hij niet 
had geweten dat ze in contact stond met haar vroegere geliefde, kon hij bijzonder slecht 
verdragen. Maar tegelijk besefte hij dat hij beter nog even kon wachten met zijn vrouw te 
bellen. Hij moest eerst zijn gedachten op een rijtje zien te krijgen. Doch na het tweede glas 
whisky pakte hij toch zijn smartphone en activeerde hij haar nummer. 
 
“Ik verwachtte je telefoontje al. Markus heeft me zojuist gebeld. Ik ben blij dat je daar nu zit. 
Ik maakte me al zorgen!” 
“Zorgen!?”  
“Ja! Ik heb Markus zijn gang laten gaan. Maar ik vraag me nu af of dat wel zo goed was. En 
daarbij: hoe moet het nu verder met ons?” 
“Dat zou ik ook wel willen weten!” 
“Dat geloof ik best! Maar het daarover hebben komt nu slecht uit. Je dochter is aan het 
bevallen. Ze heeft weeën en de taxi komt zo om haar naar het ziekenhuis te brengen. Je 
wordt opa. Dat is wat nu telt. Daarna krijgen we tijd genoeg om te praten, want terug naar 
de firma ga je toch niet meer? Of wel soms?” 
“Daar ben ik nog niet zo zeker van. De jurist van de vakbond is er mee bezig.” 
“Er wordt geroepen, ik moet weg. Ik bel je zodra je kleinzoon er is. Het lijkt me trouwens 
beter als je naar Köln komt. Denk daar maar over na. Tot gauw, en een zoen.” 
 
Een tijdlang bleef Gerald stil voor zich uitkijken. Ingrid liet doorschemeren dat ze in de 
plannen van Markus misschien te ver was meegegaan. Maar spijt leek ze er niet van te 
hebben. Terloops had ze vermeld dat hun dochter Marga een zoon zou krijgen. Dat het een 
zoon werd, wist hij nog niet. Hij schonk zijn glas opnieuw vol en dacht aan zijn dochter die 



met een Duitser was getrouwd. Was hij als vader ook niet te kort geschoten? Was hem bij 
haar opvoeding ook niet van alles ontgaan? Net zoals kennelijk bij Ingrid! Gerald vroeg zich 
af waarom hij nu opeens twijfelde aan zijn beoordelingsvermogen. Waar was de man 
gebleven die nog onlangs trots voor zijn vitrinekast naar kleurige vlinderstrikken had staan 
kijken? Hij voelde zich toen een gezegend burger die op de golven van de welvaart een zeer 
verstandige koers had gevaren. Gerald zuchtte een paar keer diep. Opnieuw schonk hij zijn 
glas vol, nu tot op de rand. Hij wist dat hij een snelle carrière had gemaakt bij de firma. Dat 
had hem aanzien en een goed inkomen bezorgd. Hij dacht met weemoed aan zijn jaarlijks 
snoepreisjes naar de vele internationale beurzen, vaak in gezelschap van Ingrid. Gerald wilde 
er niet aan denken dat hij zijn opgebouwde verworvenheden moest opgeven. Ook kon hij 
een leven zonder de vrouw die hem vele jaren met trots had gevolgd niet voorstellen. 
Dezelfde vrouw wilde nu dat hij veranderde! Wat had hij verkeerd gedaan, waar was het mis 
gegaan? Hij gaf toe dat hij soms wat egoïstisch was en ook dat hij in Ingrids ogen vaak te 
rechtlijnig dacht. Maar dat daarmee haar huwelijksgeluk verdween en teloorging, had hij 
nooit meegekregen! Dat, en het feit dat ze nooit met hem over Markus had gesproken, zat 
hem meer dan verschrikkelijk dwars. Hij zuchtte: hij moest kennelijk veranderen, maar hoe?  
 
Geralds hoofd tolde, de whisky had zijn gedachten in een draaikolk doen belanden. 
Moeizaam kwam hij overeind en moest zich aan een stoel vastgrijpen om niet te vallen. Hij 
stommelde naar de koelkast en graaide daarin naar iets eetbaars. Grinnikend constateerde 
hij dat hij niet vaak zo dronken was geweest. Hij at van de worst en de kaas en probeerde 
zich voor te stellen hoe het was om alleen door het leven te moeten. Kon hij dat wel aan? 
Kon hij in zijn eentje een nieuw begin maken? Weer grinnikte hij, maar nu boosaardig. Hoe 
was het zover gekomen? Als hij dat precies zou weten, kon hij iets ondernemen of misschien 
zelfs wraak nemen.  
De klop op de deur ontging hem, maar bij de tweede bons kreeg Gerald door dat er iemand 
bij de deur moest staan. Zigzaggend langs stoelen en zich vastklemmend aan de deurpost 
deed hij open. Hij keek in het gezicht van een glimlachende Markus. 
“Wat moet je hier?!” 
“Je uitnodigen voor het feest dat hier op kerstavond wordt gevierd.” 
Markus deed een poging binnen te komen, maar Gerald hield hem tegen. 
“Feest!!! Wat lul je nu! Vrolijker als nu kan het toch niet meer worden!! Donder op! 
Wegwezen jij!!” 
En met een forse duw drukte hij Markus achteruit en smeet de deur in het slot. Als hij dat 
niet had gedaan, had hij gezien dat Markus van de stenen trap naar beneden viel en hard op 
de grond terechtkwam.  
“Feest!! Hoe komt die arrogante lul erbij! Een intrigant is het!”  
Stommelend en vloekend zocht Gerald zijn weg door de kamer en liet zich op de bank vallen.  
“Wat denkt die man wel!” 
In zichzelf pratend, een paar lettergrepen sputterend, viel hij doodmoe en overmand door 
de gebeurtenissen in een diepe slaap. 
 
Midden in de nacht ontwaakte Gerald B. Janszoon met een schok. Hij had nogal vreemd 
gedroomd. Hij stond op van de bank en ontdeed zich nog half verdoofd van zijn kleren. Snel 
daarna viel hij in de slaapkamer opnieuw als een blok in slaap. Dat het ochtendlicht de 
vogels wekte, kreeg hij niet mee. Pas veel later werd hij wakker van zijn eigen gesnurk en 
met een bonkend hoofd kwam hij overeind. Hij voelde zijn maaginhoud boven komen en 



haastte zich naar het toilet. Daar bleef het bij een paar keer krampachtig kokhalzen. Hij 
spuugde, spoelde zijn mond en herinnerde zich dat het lang geleden was dat hij zo’n flinke 
kater had. Dat was na de geboorte van zijn dochter Marga. Hij had toen een kroeg opgezocht 
om zijn vaderschap te vieren. Gerald kleedde zich diep in gedachten traag aan. Hij hoorde de 
bieb op zijn telefoon, en op afstand zag hij het schermpje oplichten. Hij liep ernaartoe en las 
op zijn smartphone:  
‘Je bent opa! Je kleinzoon heet Jansz! Met Marga alles Okay. Ik bel je straks.’  
‘Jansz’!! Hij proefde de naam, sprak hem enkele keren vol uit, en was er tevreden over. Hij 
werd indirect vernoemd! Gapend strekte hij beide armen breed uit en voelde iets van zijn 
krachten terugkomen. Hij moest nu eerst zijn situatie overzien, daarna zou hij terugkeren 
naar zijn riante flat in het centrum. Scheel van de koppijn liep hij naar het raam dat uitzag op 
de tuin. Wat wilde zijn vrouw eigenlijk van hem en wat had ze met die Markus? Hij 
herinnerde zich dat zijn vroegere vriend die avond bij zijn deur had gestaan. Het was hem 
toen niet gelukt zich te beheersen. Dat zou hem niet weer overkomen, beloofde Gerald 
zichzelf. Met herwonnen zelfvertrouwen keek hij de tuin in waar de herfstkleuren al lang tot 
het verleden behoorden. Opzij van het huis stonden slordig geparkeerd enkele auto’s op het 
gras. Een ambulance en een politiewagen waren duidelijk te herkennen. Geüniformeerde 
mannen scharrelden over het terrein. Er werd druk overlegd! Er was iets aan de hand! Een 
van de politiemannen kwam doelgericht op het vijverhuisje af. Gerald schrok, wat moesten 
ze van hem? Even later hoorde hij op de deur kloppen. Gespannen en nog steeds met een 
stevige koppijn opende hij met wat gespeelde verwondering de deur. 
“Is er iets aan de hand?” 
“Ja. Er is op het terrein een halfdode man aangetroffen. Volgens de eigenaar van de 
Reijgershof was het een vriend van u. Dit is hem.” 
Op zijn smartphone liet de agent Gerald een foto zien. 
“Dat is Markus. Ja! Markus de Wit. Een vriend van vroeger. Is hij dood?” 
“In zeer ernstige toestand afgevoerd. We hebben vanaf dit huisje een sleepspoor gevonden 
dat de tuin inloopt. We vragen ons af of u daar iets van weet. We troffen hier ook 
bloedsporen aan.” 
De man wees naar beneden, naar waar de stenen trapt op een ijzeren rooster eindigde. 
Gerald wist niet hoe hij moest reageren. Het leek alsof de koppijn zijn hersens in tweeën 
splitste. Hij probeerde iets te zeggen, maar veel meer dan murmelend zijn medewerking 
toezeggen kon hij niet. 
“Een rechercheur komt zo dadelijk bij u langs. U moet zich gereedhouden voor het 
beantwoorden van enkele vragen.” 
De politieman sloot de deur en door het raam zag Gerald, half in shock, hem de tuin inlopen. 
Hij bleef hem enkele ogenblikken in gedachten na staan nakijken. Daarna vloekte hij stevig: 
“Wel verdomme! Ook dat nog!”  
Gespannen en geïrriteerd, en vooral kwaad op zichzelf liet hij zich op de bank vallen. 
 
De lezer zal zich wel afvragen hoe het kan dat ik zoveel weet over Gerald B. Janszoon. Hoe ik 
bijvoorbeeld precies weet te verhalen hoe de Kill de Kerstman actie in het warenhuis heeft 
plaatsgevonden. Dat en nog veel meer weet ik omdat Gerald mij dat zelf tot in de details 
heeft verteld. Dat deed hij nadat hij in voorlopige hechtenis was genomen en mij als 
advocaat in de arm nam. Het OM verdacht hem ervan Markus met een stalen pijp te hebben 
bewerkt. Gerald had toegegeven dat hij Markus na een woordenwisseling ruw bij zijn deur 
had weggeduwd. Toen de stalen pijp, met de vingerafdrukken van Gerald en het bloed van 



Markus, op het terrein werd gevonden, werd Gerald aangeklaagd voor ‘poging tot doodslag’. 
Maximaal tien jaar kon hij daarvoor krijgen. Het motief zou jalousie zijn geweest. De 
rechercheurs hadden van Ingrid een belastende verklaring losgekregen waarin ze toegaf met 
Markus al jaren contact te hebben. Omdat het slachtoffer na het delict in coma terechtkwam 
en daar nog steeds niet uit was ontwaakt, wachtte men nog op zijn getuigenis om het bewijs 
af te ronden. 
Ik stelde ik al gauw vast dat het bewijs, nadat ik mijn cliënt had gehoord, flinterdun was. De 
vingerafdrukken op de pijp konden daar heel goed ook onvrijwillig op terecht zijn gekomen. 
Mijn cliënt was die nacht stomdronken en half bewusteloos diep in slaap gevallen. De deur 
van het huisje zat daarbij niet op het nachtslot. Iedereen had hem die nacht de pijp in de 
handen kunnen duwen. Daarbij was er geen getuige van het delict. Mijns inziens berustte de 
aanklacht op vermoedens en veronderstellingen, en dat liet ik het OM ook weten. Mijn 
verzoek om Gerald op borgtocht vrij te laten werd heel begrijpelijk dan ook snel ingewilligd.  
Voor een definitieve vrijlating was echter meer nodig. Ons kantoor, twee advocaten met een 
administratieve kracht, kon na enig onderzoek aantonen of tenminste aannemelijk maken 
dat onze cliënt de laatste jaren het slachtoffer geen enkele keer had ontmoet. Uit de 
vakliteratuur weten we dat vergelijkbare delicten nauwelijks zonder voorgeschiedenis 
plaatsvinden. Ook was er geen directe aanleiding tot de gepleegde daad te vinden. Ons 
kantoor was dan ook van mening dat onze cliënt niet in het beklaagdenbankje thuishoorde. 
Maar dat werd anders toen het OM  de verdenking ‘drugshandel’ aan de aanklacht 
toevoegde en wij een dossier mochten inzien dat er niet om loog. De verdediging werd 
daarna uiterst ingewikkeld en omvangrijk. Gerald bleef weliswaar op vrije voeten, maar 
kreeg een meldplicht en mocht de stad niet verlaten. 
 
Al een paar dagen na onze eerste ontmoeting begon ik Geralds verhaal gedetailleerd op 
schrift te stellen. Het verwoorden helpt me bij het ontrafelen van complexe zaken. Het 
dwingt me om vooral niets te vergeten. Kleine details kunnen doorslaggevend zijn bij ons 
werk, dat weet ik al jaren. Maar het is niet de enige reden waarom ik de gebeurtenissen zo 
uitvoerig beschrijf. Ik doe dat ook omdat Gerald recht heeft op genoegdoening. Door de 
pers, die al gauw lucht van de zaak kreeg, zijn verschillende feiten suggestief geïnterpreteerd 
en in een kwaad daglicht terechtgekomen. In mijn ogen heeft Gerald slechts foutieve 
inschattingen gemaakt. Hij is eerder slachtoffer dan dader. Maar laat ik niet op de zaak 
vooruitlopen. Dat ik de gebeurtenissen zo uitvoerig verhaal, komt ook omdat ik van schrijven 
houd. Bij deze omstreden aanklacht tegen Geralds B. Janszoon kan ik zowel mijn beroep als 
mijn hobby bijzonder goed uitleven. Wel beloof ik de lezer dat ik ervoor zal zorgen dat mijn 
soms wat breedvoerig en beeldend proza de zaak niet gaat vertroebelen. Genoeg daarover, 
ik moet nu verder met de beschrijving van wat zich voordeed. 
    
Tijdens zijn hechtenis bezocht ik Gerald meerdere keren in zijn cel. Hij vertelde me daar tot 
in de details het verhaal dat ik de dagen erna zo waarheidsgetrouw mogelijk optekende. Dat 
deed ik niet alleen omdat het gebeurde nogal bizar was, maar ook om al schrijvend een 
beter inzicht in mijn cliënt te krijgen. De dag na zijn vrijlating kwam Gerald voor verder 
overleg naar ons advocatenkantoor. Nog steeds was hij aangedaan door hetgeen hem in het 
warenhuis was overkomen. Ik begreep dat Kill de kerstman hem ’s nachts in zijn dromen 
bleef achtervolgen en dat de gebeurtenissen in de Reijgershof hem niet loslieten. Maar iets 
in zijn gedrag riep vragen bij me op. Hij deed nogal zijn best om me van zijn onschuld te 
overtuigen. De motieven die volgens het OM hadden geleid tot zijn strafdaad bestreed hij 



overdreven heftig. Hij was daarbij breedvoerig en begaf zich vaak op zijsporen. Ik noteerde 
dat hij ook deze keer niet vroeg naar de toestand van het slachtoffer. Het ontbreken van 
enige empathie voor zijn vroegere vriend verwonderde me. Maar daarover speculeren wilde 
ik niet. Intussen had het O.M. mij het strafdossier laten bezorgen en me gemeld dat Markus 
de Wit nog in coma lag en dus niet ondervraagt kon worden. Nog dezelfde dag liet het O.M. 
een persbericht uitgaan waarin dat werd meegedeeld. Maar er was meer: ze lieten de pers 
ook weten dat het delict in het spiritueel centrum mogelijk verband hield met de Kill de 
kerstman-actie. Dat hadden ze nog in onderzoek schreven ze. Waarom ze dat publiek 
maakten, was mij niet duidelijk. Misschien als genoegdoening aan de kranten die over de 
actie in het warenhuis destijds uitvoerig hadden bericht en het O.M. toen gebrek aan 
openheid hadden verweten. Het bericht had bij de pers opnieuw tal van vragen opgeroepen. 
Ik moet eerlijk toegeven dat al die aandacht voor mijn zaak ons kantoor wel beviel. Jong en 
ambitieus als we waren, kregen we nu volop de gelegenheid onze kwaliteiten voor het 
voetlicht te brengen. We bleven volhouden dat Gerald B. Janszoon onschuldig was en 
beweerden daarbij dat de bewijsvoering van het O.M. was gebaseerd op aanvechtbare 
feiten. Ook werd er door hen niet of nauwelijks ondersteunend bewijs geleverd. We 
besloten het onderzoek zelf verder door te voeren en uit te breiden. In deze zaak zouden we 
ons niet beperken tot de verdediging bij het gerecht. We wilden zien te bewijzen dat Gerald 
B. Janszoon het delict absoluut niet gepleegd kon hebben. Om dat te kunnen, riepen we de 
hulp in van een bevriende privédetective. In dit verslag wordt hij onder het pseudoniem 
Douglas opgevoerd. We spraken af dat we voorlopig met niemand over de resultaten van 
zijn werkzaamheden zouden praten. Ook met Gerald niet. 
Gerald bleef die ochtend meerdere keren zijn verontwaardiging uiten over de verdenkingen 
die op hem rustten. Hij herhaalde een paar keer dat hij het belachelijk vond dat hij van 
drugshandel werd verdacht. Ik liet hem daarop enkele vrachtbrieven zien die door het O.M. 
bij het dossier waren gevoegd. Die toonden aan dat Gerald B. Janszoon vanuit Thailand 
handelswaar had verstuurd. Bij een van die vrachten was een partij marihuana onderschept. 
In de toelichting werd slechts melding gemaakt van het aantal kilo’s en van het feit dat de 
inbeslagname bij het magazijn van het warenhuis had plaatsgevonden. Natuurlijk vroeg ik 
Gerald hierover door. 
“Die vrachtbrief heb ik inderdaad ondertekend en de vervrachting is daarna afgehandeld 
door het logistiekbedrijf dat in Azië alles voor de firma doet. Wat er in die containers gaat, 
controleer ik natuurlijk niet. Daar moet de politie bij dat bedrijf voor zijn.” 
“Dat die marihuana bij jullie in beslag is genomen is jullie om onderzoekstechnische reden 
niet meegedeeld.” 
“Ja makkelijk zeg, ze kunnen wel meer zeggen!” 
Gerald keek geërgerd op de vrachtbrief en maakte een wegwerpgebaar. Hij liet nog eens 
nadrukkelijk weten dat hij die aanklacht volstrekt onzinnig vond. 
“Er zijn tal van mensen die kunnen getuigen dat ik in Bangkok alleen maar artikelen voor de 
firma heb ingekocht. Ingrid is een van hen, ik weet nog dat ze toen nog een mooie partij thee 
heeft gescoord voor haar salon.” 
“Is die partij met dezelfde vracht meegegaan?” 
“Natuurlijk, dat was handig. Maar haar handel werd apart gehouden en is bij haar salon 
afgeleverd. Dat deed ze altijd als ze meeging en in Azië bijzondere thee inkocht.” 
Ik vroeg daar niet op door. Onze vriend Douglas mocht uitzoeken of die partij thee was 
aangekomen. Ik wilde iets anders van Gerald weten. Ik had de plaats van het delict bezocht 
om navraag te doen over enkele details. Ze waren nog steeds geschokt bij het spiritueel 



centrum: Markus was een bekende van hen en kwam daar vaker. Zijn dochter zat in het 
bestuur van het centrum. Gerald had me destijds verteld dat ze betrokken moest zijn 
geweest bij de Kill de kerstmanactie. De adressen van zijn medewerkers moest ze aan haar 
vader hebben doorgegeven. Daarbij had ze na de actie als directielid Gerald zonder opgaf 
van redenen geschorst. Dat hij onder de druk van de actie tot het nemen van zijn ontslag 
was gekomen, betwijfelde ik. Ook dat hij naar het centrum was gelokt om zich op zijn 
huwelijk te bezinnen, kon ik maar moeilijk accepteren. Kon de dochter van Markus iets met 
het delict te maken hebben? In deze zaak konden weleens heel andere motieven een rol 
spelen dan door het O.M werd aangenomen. Dat wraak en jalousie tot de strafdaad hadden 
geleid, leek me een te eenvoudige veronderstelling. Ik vroeg Gerald of hij wist dat de 
dochter van Markus bij het spiritueel centrum betrokken was. 
“Ik weet alleen dat Ingrid met mij over dat centrum gesproken heeft. Ze wilde daar iets met 
haar thee gaan doen. Meer weet ik niet. Ik heb met die doodsklap en met dat hele centrum 
volstrekt niets te maken. Geloof me nou maar!” 
Ik zei hem dat ik van zijn onschuld uitging, maar dat ik als zijn advocaat op alles moest 
doorvragen. Ik vroeg hem of hij dat aankon. 
“Heb ik keus?” Zijn armen gingen omhoog ter ondersteuning van zijn woorden. Maar hij was 
gespannen en ik zag dat hij moeite deed zichzelf te controleren. 
“Weet je zeker dat je hem alleen maar een duw hebt gegeven. Je was immers dronken. Heb 
je hem geen dreun verkocht.” 
Dat ik deze vraag aan een dertig jaar oudere man stelde, ging me niet goed af. Maar Gerald 
merkte dat niet. Hij schudde meewarig zijn hoofd en er kwam een vaag lachje op zijn gezicht. 
“Beste advocaat. Mijn hele leven heb ik nog nooit iemand gewelddadig bejegend. Ik houd 
het voor beslist onmogelijk, dronken of niet, dat ik hem een klap heb gegeven. Dat past niet 
bij mij.” 
Ik reageerde daarop niet en wachtte af. 
“Ik wilde gewoon niet dat hij bij mij binnenkwam en duwde hem bij de deur weg. Dat was 
alles.” 
Was dat wel zo? Wat wilde Markus die avond van hem? Kon het zijn dat Markus hem had 
bedreigd of zelfs had aangevallen? Misschien was er wel sprake geweest van noodweer. De 
drank kon Geralds geheugen ernstig vertroebeld hebben. Ik mocht in dit stadium niets 
uitsluiten. Ik zou Douglas vragen om in Markus verleden te zoeken naar buitenzinnig en 
extravagant gedrag. Tegelijkertijd moest hij zich ook in het leven van mijn cliënt verdiepen. 
Ik moest het hof kunnen aantonen dat Gerald een betrouwbare en kreukvrije burger was. 
“Ik wil graag je vrouw spreken, wanneer is ze weer in Amsterdam?” 
“Dat weet ze nog niet, er is iets met de baby.” 
Dat was jammer, Geralds vrouw zou me iets kunnen vertellen over de verhoudingen tussen 
de beide mannen. Wat ondernamen ze vroeger en waarom waren ze destijds vrienden?  
“Zagen jullie elkaar nog nadat je Ingrid van hem inpikte? Bleef er daarna van die oude 
vriendschap nog iets over?” 
Bedachtzaam keek Gerald voor zich uit. Hij leek iets te gaan zeggen, maar toen schudde hij 
meewarig met zijn hoofd. Zijn blik werd droevig, alsof er dingen in hem bovenkwamen 
waaraan hij liever niet herinnerd wilde worden.  
“Dat je zijn vriendin inpikte moet voor hem toch niet leuk zijn geweest. Heeft hij daar nooit 
verhaal over gehaald? Niet bij jou, noch bij Ingrid?” 
Gerald keek me enkele tellen recht in de ogen. Het was aan hem te zien dat er in zijn hoofd 
wat gebeurde. Maar hij zei niets en draaide zijn blik weg naar het raam. Hij zocht kennelijk 



naar wat hij wilde gaan zeggen en was duidelijk in de war. Even later begon hij te spreken. 
Daarbij trilde zijn ooglid en zijn lippen bewogen krampachtig. Zonder aankondiging kwamen 
er opeens een stroom van woorden uit zijn mond. De zinnen die hij uitkraamde kon ik niet 
thuisbrengen. In een hoog tempo en in een dwingend ritme ratelde hij aaneen stuk door 
onbegrijpelijke taal. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt, en ik wist ook niet wat ik ermee 
aan moest. Ik bleef verwonderd naar hem kijken. Uit gewoonte noteerde ik enkele woorden 
die me in die uitbraak van wartaal opvielen. Gerald was zichzelf niet: de man die beweerde 
zich altijd te kunnen beheersen, was het spoor volledig bijster. Een arts of een psycholoog 
zou zijn gedrag kunnen duiden, maar ik niet.  Ik maakte me zorgen. Een dergelijke acute 
verstandsverbijstering kon op de bewuste avond ook hebben plaatsgevonden. In dat geval 
kwam mijn zaak in een heel ander licht te staan.  
Maar Gerald leek kort daarop zichzelf weer in de hand te krijgen en werd rustiger. Hij had 
niet door dat ik hem met verbijstering observeerde. Hij mompelde wat en vroeg half afwezig 
om een glas water. Zo te zien was hem niet duidelijk wat hem was overkomen. Hij voelde 
zich moe, zei hij, doodmoe. En hij schoof zijn stoel naar achteren, weg van mijn bureau. Of ik 
het niet erg vond dat hij het onderhoud wilde beëindigen, we zouden nog tijd genoeg krijgen 
om te praten, zei hij. Hij stond op en wilde me een hand geven. Plotseling bedacht ik dat hij 
nog een handtekening moest zetten onder de verbintenis die hij met ons kantoor was 
aangegaan. Een contract waarin verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden waren 
geregeld. Hij vroeg daar niets over en tekende bereidwillig het formulier dat ik hem 
voorhield.  
“Hé, jij bent linkshandig!” 
“Ja, mijn hele leven al!”. Gerald glimlachte. Hij leek zich hersteld te hebben en probeerde 
zich waardig te gedragen. Maar bij mij flitste er een gedachte door mijn hoofd die ik niet 
uitsprak. Ik dacht dat de afdruk op de stalen buis mij kon vertellen of die greep van een 
linkshandige man afkomstig was. De positie van de vingerafdrukken moest dat duidelijk 
kunnen maken. Ik zou het O.M. daarnaar vragen. Gerald merkte niets van mijn opwinding en 
verliet zonder nog iets te zeggen het kantoor. Over een week zou ik hem opnieuw zien en 
hem van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. We hadden tijd, de zaak kwam 
nog lang niet voor het gerecht.    
 
Ik zette voor Douglas de punten op een rijtje waar hij zich mee bezig moest houden. Hij 
mocht beginnen uit te zoeken of er op de datum van de bewuste vrachtbrief een partij thee 
bij Ingrids theesalon was afgeleverd. Tegelijk wilde ik alles over die theesalon weten en ook 
over Ingrid. In het dossier van het O.M. werd over de rol van Geralds vrouw niets gezegd. 
Hoe verhield zij zich tot het slachtoffer? Ook moest ik meer weten over de achtergrond van 
het slachtoffer. Wat voor man was Markus de Wit? Had hij vijanden en met wie onderhield 
hij contacten? Wat was zijn verhouding tot de dochter die hij voor zijn bizarre actie in het 
warenhuis had weten in te schakelen? En wat voor rol speelde de bewustzijnspsycholoog in 
het spiritueel centrum? Douglas zou het nog druk krijgen, hij mocht ook nog voor me 
uitzoeken wie er bij de Reijgershof die dagen nog meer aanwezig waren. Mijn intuïtie zei me 
dat er in dat centrum iets te vinden was dat van belang kon zijn voor mijn verdediging. 
 
Nog dezelfde middag lukte het me om een afspraak met de officier van justitie te maken. Ik 
voerde aan over gegevens te beschikken die de bewijsvoering aan het wankelen zouden 
brengen. Omdat in het onderzoek aan de linkshandigheid van de verdachte geen aandacht 
was besteed, stemde de officier in met een overleg. Tevreden liet ik die dag het kantoor 



achter me. Ik had een zaak die ik dacht te kunnen winnen. Een zaak die publiciteit opleverde 
en waaraan veel te beleven viel. Ik stopte het dossier in mijn tas, niet om er thuis aan te 
werken, maar om erover te kunnen schrijven. Want hoe de zaak ook zou uitpakken, ik kon er 
mijn hobby op uitleven. Ik was ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in deze strafzaak een 
lang en wellicht interessant verhaal zouden gaan opleveren. 
 
Wordt vervolgd. 
 

 
  
 
 
 


