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                                      Van de eindredacteur                                                  
 

 

 
  
Waarde Ludgergenoten, 
 

Ruim een maand geleden stuurde ik jullie mijn oproep toe voor het inzenden van kopij. 
Daarbij maakte ik ook het Thema voor de nieuwe editie bekend. De aanleiding daarvoor 
was de grote mate van onenigheid die ik de laatste tijd die ik de laatste tijd via de media 
over me uitgestort kreeg over alle mogelijke onderwerpen, maar natuurlijk vooral over het 
onderwerp vaccinatie. We zijn het in Nederland zelden met elkaar eens wanneer er be-
sluiten moeten worden genomen. En wanneer het om zaken van maatschappelijk belang 
gaat, ontstaan er al snel kampen die hevig met elkaar in discussie gaan, vervolgens lijn-
recht tegenover elkaar komen staan en tenslotte elkaar te vuur en te zwaard bestrijden 
om hun gelijk te halen. Degenen die uiteindelijk het onderspit delven omdat er nu eenmaal 
beslissingen moeten worden genomen, leggen zich daar vaak niet bij neer maar proberen 
die besluiten aan te vechten via de rechtbank of organiseren met gelijkgestemden protest-
marsen om hun ongenoegen te ventileren of erger, hun woede te uiten door het provoce-
ren van de politie en het veroorzaken van vernieling en brandstichting. Tot een dergelijke 
escalatie hoeft het natuurlijk niet altijd te komen, maar wanneer gevoelens van onvrede 
blijven sudderen, kunnen vervelende situaties ontstaan. De uit de hand gelopen rellen bij 
de protestdemonstraties tegen de door de regering uitgevaardigde coronamaatregelen 
zijn daar een duidelijk voorbeeld van. 
 

We komen in ons leven natuurlijk regelmatig in aanraking met situaties of omstandighe-
den waar we moeite mee hebben of met personen en opvattingen met wie of waarmee 
we het (hartgrondig) oneens zijn. Je denkt dan vaak: DAAR ZOU IK MIJN ZEGJE WEL EENS 
OVER WILLEN DOEN! Maar meestal komt dat er niet van en blijven we met een ontevreden 
gevoel rondlopen. Dat bracht mij op het idee de lezers een podium te bieden om nu eens 
duidelijk hun mening te ventileren over dingen die hun niet zinden. Bij wijze van stoom 
afblazen en de druk van de ketel halen. Geen ongenuanceerd roepgetoeter, maar onvrede 
die in een doordacht verhaal goed beargumenteerd op papier is vastgelegd.  
Zonder zich op te werpen als wereldverbeteraars hebben een aantal Ludgerianen zich uit-
stekend van die taak gekweten. De resultaten kunnen jullie in het themadeel lezen. Ik heb 
ze met genoegen doorgenomen. 
Opvallend in deze editie is verder het hoge gehalte aan poëtische bijdragen en in het ver-
lengde daarvan zou ik de oproep van Jos Bus zeer willen aanbevelen. Ik volg de poëziebij-
dragen van Jos al jaren en vind ze een verrijking van mijn leven. 
 

Rest mij niets meer dan jullie, ondanks alle covid-narigheid, toch Fijne Feestdagen toe te 
wensen en de hoop uit te spreken dat geen enkele coronavariant vat op jullie gezondheid 
zal krijgen. Moge het Nieuwe Jaar alles brengen wat jullie ervan verwachten, maar vooral 
een goede gezondheid! 

 

Harrie de Valk 

 

 

 



5 

 

 

KORTE BERICHTEN 

 

ZORGMIES 
Op 3 nov. stond een paginagroot artikel in het Eindhovens Dagblad over Frank Rokebrand (62-
67) en zijn partner Hetty. Zij zijn beide werkzaam voor de Landelijke organisatie ZorgMies voor 
hulp, gezelschap, aandacht en warmte voor mensen die dat 
nodig hebben. Toen Frank Hetty nog in Weert woonden wa-
ren zij al actief voor deze stichting. Na hun verhuizing naar 
Geldrop zijn ze ook daar gestart en hebben een aantal men-
sen met een ‘zorghart’, gerekruteerd om hen te assisteren. 
Tussen mantelzorg en professionele zorg zit vaak een gat. 
Het is de bedoeling dat gat enigszins op te vullen, zodat 
mensen langer thuis kunnen wonen en minder eenzaam zijn. Hetty en Frank proberen mensen 
die hulp willen geven te koppelen aan mensen die daar behoefte aan hebben. ZorgMies is niet 
gratis, maar mensen die een indicatie hebben hoeven het niet zelf te betalen. Frank wil het 
liefst klein blijven, zodat er voldoende ruimte blijft om hulpverleners en -vragers te leren ken-
nen en zo goede verbindingen tot stand te brengen.

 

REBUS 
Met onderstaande rebus wenst Hans Heemskerk de redactie en de lezers het allerbeste voor 
het nieuwe jaar. De oplossing kunnen we mailen naar h.heems@planet.nl  
Onder de goede inzenders verloot Hans de hoofdprijs! We zijn benieuwd wat voor hoofdprijs 
hij voor ons in petto heeft! 

 

 

DE DAG DAT DE LAATSTE TUKKER HET LICHT UITDEED 
Vorige maand hadden we mailcontact met onze medewerker Gijs Eijsink (61-66). Hij liet 
daarin weten dat hij afscheid had genomen van het tijdschrift Zilver vanwege onenigheid met 
de uitgever. Hij vertelde ook dat de situatie van zijn vrouw hem ernstig zorgen baarde. Zij heeft 
auto immuun encefalitis, een aandoening bij de kleine hersenen. Vanwege deze crisis was hij, 

begrijpelijk, niet aan het schrijven van een bijdrage toegekomen. Ge-
lukkig had hij ook nog goed nieuws. Eerder dit jaar heeft hij in eigen 
beheer een boek over voetbal uitgegeven met bovenstaande titel dat 
een succes is geworden. In de inleiding van dit boek schrijft hij: 
 

Is er ooit een bekerfinale geweest in de Rotterdamse Kuip die zo uniek 
was en zo spannend als die tussen FC Twente en PSV op Hemelvaarts-
dag in 2001? Vrijwel zeker niet. 
Het was de dag dat doelman Sander Boschker van FC Twente alles 
kon. Zijn ploeg moest bijna voortdurend verdedigen, maar hijzelf en 
zijn ploeggenoten waren in topvorm. Er ging geen bal in het doel. 

Daarna volgde de strafschoppenserie waarbij Boschkers ploeg met 3-1 achter kwam te staan.  

mailto:h.heems@planet.nl
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 Maar hij pakte drie keer op rij een strafschop en zo won FC Twente de cup. De nummer 11 van 
de ranglijst klopte de landskampioen. Ongelooflijk, maar waar. Maar dat was nog lang niet 
alles. Liefst 36.000 fans waren getuige van de heldendaad. ‘Wil de laatste Tukker het licht uit-
doen?’ stond op een spandoek op de A1 bij Holten. Ze wilden er per se bij zijn. Alsof ze voelden 
dat ze de beker mee terug zouden nemen. De meesten hadden nog nooit meegemaakt dat hun 
FC Twente een hoofdprijs won. Het feest dat erop volgde, was eenmalig. Enschede en Twente 
hadden een jaar na de vuurwerkramp weer wat te vieren en dat gebeurde intens. 
 

Ik (Gijs) was erbij als sportredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Exact 20 jaar erna 
ging ik met de 14 spelers van de finale en hoofdcoach Fred 
Rutten terug naar die 24ste mei in 2001. Bij hen thuis aan de 
keukentafel blikten we terug op die heuglijke dag, maar we 
bespraken tegelijkertijd ook andere voetbalzaken en hoe het 
leven van de bekerwinnaars er momenteel uitziet. 
Zo kwam ik erachter dat sommige spelers na hun carrière in 
een zwart gat vielen, dat Erik ten Hag geen drie maar vier 
kinderen heeft, dat Tommie van der Leegte nog steeds op 
zoek is naar balans in zijn leven en dat Sander Boschker zich pas dit seizoen senang voelt als 
keeperstrainer van FC Twente. 
 

Een boek over slechts één wedstrijd? Dat kan als het een volstrekt unieke happening was. En 
dat was die bekerfinale van 2001 van alle kanten. 
 

Het boek is vanaf 25 mei te koop via de website www.bekerfinale2001.nl of in de Twentse 
boekwinkels waaronder de vijf vestigingen van Broekhuis. 

 
 

HELAAS 
In het vorige nummer daagde de eindredacteur jullie uit om de betekenissen van een vijftal 
door hem bedachte spreekwoorden met het werkwoord houden te bedenken. Ter stimule-
ring stelde hij een mooie prijs ter beschikking, persoonlijk als zodanig door hem te overhan-
digen. Of het nu kwam door de moeilijkheidsgraad van de opgaven of door het feit dat de 
lezers een directe confrontatie met de eindredacteur niet aandurfden, er is geen enkele in-
zending binnengekomen! De met uiterste zorg geselecteerde juryleden konden onverrich-
terzake huiswaarts keren en de eindredacteur bleef met zijn prijs zitten. Lang heeft hij er 
echter niet mee gezeten, want hij liet weten dat hij met de magnum champagne nog een 
zeer genoeglijke avond heeft doorgebracht. Hij neemt nu zelfs in overweging om bij een vol-
gende gelegenheid twee magnums champagne als prijs beschikbaar te stellen.

                                                            

REÜNIE AFGELAST                                                 
Vanwege de coronamaatregelen kon de reünie op 7 oktober van de lichting ’64-’69 helaas 
niet doorgaan, zo liet Wim Koppen weten. Maar een klein groepje dapperen besloot toch 
een bijeenkomst op beperkte schaal te houden. Een verslag daarvan treft u elders in deze 
periodiek aan.

 

WIJZIGING E-MAILADRES 
Hans Mulder (lichting 63-68) deelde ons mee dat hij zich niet meer tevredenstelt met zijn 
oude e-mailadres en zich van een nieuw adres heeft voorzien. Wie contact met hem wil via 
de digitale snelweg dient dat voortaan te doen met mulder_ jr@hotmail.com 
Let op het onderliggend streepje!
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THEMADEEL 

DAAR ZOU IK MIJN ZEGJE WEL EENS OVER WILLEN DOEN

 
 

ERGERNIS 
van Gerard B. Kosse – Ludgerjaargang 62-67 – Amsterdam, 15-11-2021 

 

PRIKKELBAAR EN MET AL ZIJN STEKELS OVEREIND…UITZIEND NAAR  NOG MEER ERGERNISSEN...! 

IK ERGER ME HET MEEST… aan het versneld toenemend aantal negatief ingestelde mensen 
die steeds maar weer hun ongenuanceerd misnoegen uiten. Daardoor roepen ze mijn irritatie 
op. Die contactgestoorde lieden geven overal en altijd hun grote onvrede met X, Y, of Z te 
kennen. Onvermoeibaar vinden ze nieuwe bronnen van ergernis; daarbij geholpen door het 
besef dat zij de wijsheid in pacht hebben. Ze weten en kunnen immers alles beter. Overtuigd 
van hun gelijk, verwijten deze tegendraadse lieden Jan en Alleman dat ze te kort schieten. In 
lange monologen spuiten ze chagrijnig hun venijn. Ze zien kans om overal aanstoot aan te 
nemen. Alle omstanders schieten tekort. Dat geldt in optima forma voor de Overheid die er 
maar een potje van maakt. En natuurlijk ook voor de buren en de naaste omgeving. Al die 
lieden maken het leven van deze klagers tot een kwelling. Maar ze steken geen poot uit om 
aan hun beproeving een eind te maken. Integendeel! Ze zetten hun stekels nog meer over-
eind, en ondervinden daardoor nog meer hinder van al het falen en onbegrip om hen heen….! 

ANDERSOM BEKEKEN…kun je mij wellicht verwijten 
dat ik niet meer van deze tijd ben. Ik kan overduidelijk 
niet goed omgaan met de moderne Ikke-Ikke-Ikke-
mentaliteit. Ik verafschuw de commercialisering van 
onze samenleving en de daarin dominerende plaats 
van de genots-industrie die erop gericht is elk individu 
– tegen betaling – de gelegenheid te bieden om met 
lijntjes coke, extasy pillen, drank en seks even te ont-

snappen aan de onvrede met zichzelf en zijn eenzaamheidsgevoelens. ‘Samen’ swingend op 
het ritme en de dreun van oorverdovende muziek tijdens allerlei ‘evenementen’ proeft onze 
misleide jeugd even in zijn individuele bubbel aan de illusie van geluk. Ik vind dat ergerlijk!  
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Ook vind ik 20e-eeuwse waarden als tolerantie, medemenselijkheid, gelijkwaardigheid en dia-
loog nog steeds van het allergrootste belang. Misschien ouderwets? Maar in ieder geval wel 
effectief om te doorzien dat de versnippering van onze samenleving in deelmarkten en dus in 
steeds meer ‘identiteiten’ een laakbare ontwikkeling is, omdat zo ontkend wordt dat we per 
definitie <sociale wezens> zijn. 
 

DE VRAAG HOE IK DIE KANKERPITTEN OP MIJN HAND KRIJG….was niet zo moeilijk te beant-
woorden, toen ik me realiseerde dat egels ook een grote aaibaarheidsfactor hebben. De dich-

terlijke kinderboekenschrijver Tom Tel-
legen deed dat in 2014 al uit de doeken 
in zijn ontwapenende en intrigerende 
boekje HET VERLANGEN VAN DE EGEL.  
Daar wordt duidelijk dat de egel eigen-
lijk heel eenzaam is en zijn stekels opzet 
om juist dat ellendige gevoel te maske-
ren. Het ontbreekt hem aan voldoende 
sociale vaardigheden en dus aan empa-
thisch vermogen om anderen lieden en 
situaties op hun eigen merites te waar-
deren.  Hij kan zich daardoor niet ver-
plaatsen in de leef- en gevoelswereld 
van die anderen…. Vagelijk is hij zich van 
die persoonlijke tekortkoming bewust! 

Zijn legitiem verlangen naar contact, begrip en geluk wordt er echter niet minder om. Integen-
deel! En dus zet hij zich nog meer in om aandacht te krijgen. Helaas echter op de enige manier 
die hem – voor zover hij weet -- ter beschikking staat: door anderen af te katten, alles beter 
te weten, en zich vast te bijten in zijn slachtofferrol.  

De huidige digitale communicatiemiddelen versterken het contactuele onvermogen van kan-
kerpitten nog meer. Immers, ze zijn <eenzijdig>. Er is altijd sprake van éénrichtingsverkeer. 
Mailtjes, tweets, blogs en Facebook-fantasietjes bereiken op het worldwide web alleen ano-
nieme, abstracte lezers. Ze leveren hem geen warm menselijk contact op! 

Dus, beste lezers van dit korte exposé, zit er niets anders 
op dan dat ik zélf de eerste stap zet naar verbetering van 
onderling begrip, waardering en contact. Dat kan het 
beste door NIET op iemands gekanker in te gaan, door 
NIET te proberen de klagende criticaster van zijn ongelijk 
te overtuigen. Ik moet proberen door zijn ongenoegen 
heen te kijken en hem laten zien dat ik bereid ben écht 
naar hem te luisteren en er gewoon maar even voor hem 
te zijn. Ik wed dat hij en ik dan PRETTIGE KERSTDAGEN 
zullen hebben, en dat onvrede zich omzet in wederzijds 
begrip. 
Misschien iets om ook eens te proberen?  
 
 

Een tekst van Gerard Kosse die naadloos op  het bovenstaande aansluit en perfect past binnen 
het thema van dit nummer is KORTE LONTJES, te vinden op onze website via de volgende link: 
www.postvakh3.nl/post/recent 
 

http://www.postvakh3.nl/post/recent
http://www.postvakh3.nl/post/recent
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door harrie de valk (62-67)

 
 

Ik ben blij zijn dat we dat hele Sinterklaasgedoe inmiddels weer achter de rug hebben! Het zal 
de leeftijd wel zijn, maar ik kan mij absoluut niet vinden in alle vernieuwingen die mij m.b.t. 
de sinterklaastradities door de strot geduwd worden. De laatste jaren wekt de periode waarin 
wij in Nederland de Goedheiligman en zijn Gekleurde Medewerkers over de vloer krijgen meer 
wrevel dan een feestelijk gevoel bij mij op. Met opzet waag ik het hier niet de gewraakte be-
naming Zwartepiet (censuur) nog te gebruiken. Ik zou dan mogelijk meteen als een stereoty-
perende racist worden weggezet en bovendien grote kans lopen dat mijn telefoon uit zijn voe-
gen barst door de enorme lading ordinaire scheldpartijen of zelfs doodsbedreigingen die van-
uit de Kick Out ZP-hoek binnenstromen.  
 

Nu alle compromissen, zoals de bonte Regenboogpiet, de saaie Grijze Piet, de door de schoor-
steen bevuilde pakjesbezorger Roetveegpiet en zelfs de komisch bedoelde knalgele Kanarie-
piet, bij voor- en tegenstanders niet in goede aarde zijn gevallen, dreigt voor Sints assistent 
een roemloos einde. Het feit dat deskundigen en historici inmiddels al overduidelijk hebben 
aangetoond dat het uiterlijk en de kleding van Sints getinte helpers beslist niet gebaseerd zijn 
op het slavernijverleden, lijkt eigenlijk al helemaal geen rol meer te spelen. 
 

De tijd dat ik in de Sinterklaasperiode bij de centrale verwarming - 
de schoorsteen is mij al eerder ontnomen - onbekommerd Sinter-
klaas kon toezingen, is helaas ook voorgoed voorbij. De door mij 
ontelbare malen uit volle borst gezongen teksten, al of niet onder-
steund door de zoetgevooisde stemmetjes van mijn nageslacht, 
blijken volgens de nieuwste uitgaven niet meer te kloppen. In aan-
sluiting op de heftige maatschappelijke discussies over het uiterlijk 
en het gedrag van Sints rechterhand heeft men ook gemeend in de 
traditionele teksten de nodige wijzigingen te moeten aanbrengen. 
En passant werden daarbij, m.i. volkomen onnodig, in onbruik ge-
raakte gebruiksvoorwerpen, zinswendingen en woorden ook maar 
meteen aangepast (zie onderstaand voorbeeld). 

Aan de historische waarde van deze, soms al heel oude Sinterklaasliederen werd gemakshalve 
voorbijgegaan. 

Nieuwe versie                                                               Oude versie 
 

Zie de maan schijnt door de bomen.  
Makkers, staakt uw wild geraas.                                Waarom bleef deze regel onaangepast? 
Het heerlijk avondje is gekomen,                             
’t Avondje van Sinterklaas.  
 

Vol verwachting klopt ons hart,                                  
't Grote feest gaat weer van start.                             Wie de koek krijgt, wie de gard. 
Vol verwachting klopt ons hart,  
't Grote feest gaat weer van start.                             Wie de koek krijgt, wie de gard. 
 

O wat fijn zal ’t zijn te spelen                                       O wat pret zal ’t zijn te spelen 
Met die mooie, nieuwe trein.                                      Met die bonten harlekijn. 
Eerlijk zullen we alles delen,  
Chocola en marsepein.                                                 Suikergoed en marsepein 
 

Sinterklaas, wij zitten klaar.                                         Maar oh wee wat bitter smart,  
Komt u langs bij ons dit jaar?                                      Kregen wij voor koek een gard.  
Sinterklaas wij zitten klaar.                                          Maar oh wee wat bitter smart,  
Komt u langs bij ons dit jaar?                                      Kregen wij voor koek een gard 
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Dat er in Sinterklaasliedjes soms ouderwetse woorden voorkomen als makkers, pret, roede en 
gard, of voorwerpen worden genoemd zoals bromtol, harlekijn of suikergoed die de jeugd van 
tegenwoordig nauwelijks nog kent, is voor hen geen probleem. Als dergelijke begrippen worden 
uitgelegd en toegelicht krijgen kinderen hooguit wat meer historisch besef en in onbruik ge-
raakte woorden gaan tenminste niet helemaal verloren.  
 

Eerlijk zullen we alles delen van het met Sinterklaas verkregen snoepgoed was vroeger, toen 
snoep bijna het enige was wat kinderen cadeau kregen, waarschijnlijk gemeengoed. Tegen-
woordig krijgt elk kind zijn eigen voorraadje lekkers dat het helemaal alleen kan verorberen. 
Niettemin heeft men die regel wél laten staan!  
Zo zien we ginds ook de stoomboot nog steeds uit Spanje komen, terwijl dat antieke vaartuig al 
bijna een eeuw geleden een plaatsje in het scheepvaartmuseum heeft verworven. Ook het feit 
dat Spanje als land van herkomst van de Goedheiligman op geen enkele historische bron is terug 
te voeren, is voor de bewerkers geen reden geweest dit land uit de aangepaste teksten te we-
ren. Zij lijken maar wat hapsnap broddelwerk te hebben geleverd i.p.v. consequente vernieu-
wingen toe te passen. 
 

Dat Piets fysionomie aan wat modernisering toe was, daar zal 
haast iedereen het over eens zijn. Dat karikaturale uiterlijk 
met grote glimmende oorbellen, dikke rode lippen en kroes-
haar kan echt niet meer in deze tijd. Maar wat is er in hemels-
naam mis met een donkere huidskleur? Black is beautiful, 
mensen! Moet hij dan net zo’n bleekscheet worden als zijn 
baas, pardon compagnon? In de aangepaste tekstregels is elke 
verwijzing naar Piets donkere huidskleur geschrapt en vervan-
gen. Je zou het bijna als achterstelling van onze donkere me-
delanders kunnen zien! 
 

Ook het woord knecht is uit de Sinterklaasgezangen overal 
zorgvuldig verwijderd. Al is dit woord in het dagelijks spraak-
gebruik nog volstrekt gangbaar, m.b.t. het functioneren van 

Sints assistent moest iedere schijn van onderhorigheid blijkbaar compleet vermeden worden. 
Sint en Piet horen tegenwoordig op basis van volledige gelijkwaardigheid op te treden. De rol 
van domme ondergeschikte was trouwens allang in onbruik geraakt, evenals zijn functie als 
boeman. Piet wordt al vele jaren niet meer gezien als die weinig intelligente bangmaker. Wél 
als Sints vrolijke assistent aan wie vele kwaliteiten worden toegedicht: hij is een dichter pur 
sang, een entertainer van de bovenste plank, een excellente grappenmaker, een kei in het be-
denken én vervaardigen van surprises, een klimmer en acrobaat van allure die het inpakken en 
verdelen van cadeaus tot kunst heeft verheven. Kortom, wie zou zo’n knecht niet willen? Het 
gevolg is dan ook dat Piet de laatste jaren in populariteit de Goedheiligman danig naar de kroon 
begint te steken. Hoe is het dan toch mogelijk dat bepaalde groeperingen geen enkel middel 
onbeproefd laten om deze ideale werknemers van de Sint te elimineren, alleen vanwege hun 
huidskleur? Dat is toch je reinste discriminatie? 
 

Zijn opvoedkundige functie is spijtig genoeg inmiddels volledig teloorgegaan. De Afluisterpieten 
die in het verleden alle kleine en grote jeugdzonden zorgvuldig registreerden en vastlegden in 
Het Grote Boek zijn af geserveerd. Aan dergelijke angstige spanning die menig kind in ieder geval 
gedurende de Sinterklaasperiode in het gareel hield, mogen de tere kinderzieltjes van de he-
dendaagse jeugd niet meer worden blootgesteld. Geen wonder dus dat de roede ter tuchtiging  
en de zak om stoute kindertjes mee naar Spanje te nemen, die hun afschrikwekkende waarde 
eigenlijk allang verloren hadden, in de vernieuwde liedteksten nergens meer te vinden zijn. 
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Stoute kinderen zijn er tegenwoordig blijkbaar ook niet meer. Ieder kind, zelfs de grootste etter, 
ziet zijn complete verlanglijst verzilverd. Sint en Piet houden van alle kinderen, al is het door de 
inkomensverschillen in de praktijk niet van elk kind evenveel! De enige spanning waaraan kin-
deren van nu nog worden blootgesteld, wordt niet veroorzaakt door de vraag óf ze van Sint wel 
wat krijgen, maar hoevéél cadeaus er in hun schoen zullen komen. 
 

Van mij hadden die oude liedteksten beslist niet aangepast hoeven 
te worden. Wat toelichting door de opvoeders over de betekenis en 
de tijd waarin ze zijn ontstaan, zou voor kinderen hebben volstaan. 
Oude en nieuwe sinterklaasliederen kunnen toch best naast elkaar 
bestaan? Laat de oude in hun waarde en maak er nieuwe bij. 
De demonisering van Piet, voor zover die uitsluitend betrekking 
heeft op zijn huidskleur, vind ik volkomen onterecht. Alleen al om 
die reden, is het misschien aan te bevelen om Sint en Piet eens van 
huidskleur te laten wisselen! Al zal de rechts-populistische hoek daar 
dan wel weer niet van gecharmeerd zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
herman jansen (62-67) 
 

 
Het was die middag prachtig weer voor een rondje Ronde Hoep. Verfrist en weer helemaal op-
geladen naderde ik mijn eindstreep en ging nog eens even stevig op de pedalen staan. Ouder-
wets genieten. Ik ben vlak voor het kruispunt waar ik voorrang heb, wanneer een busje zich in 
beweging zet en vlak voor mij het fietspad blokkeert. 
De adrenaline spuit mijn oren uit wanneer ik uit alle macht moet remmen om een botsing te 
voorkomen. Mijn hart bonst in mijn keel en ik voel de haren in mijn nek recht overeind staan, 
wanneer ik achter het busje langs kruis en een protesterende tik geef tegen de achterklep. Erg 
hard sloeg ik niet, maar de inzittenden móeten de boodschap hebben begrepen, schatte ik zo 
in. 
Verbouwereerd over mijn eigen actie peddel ik verder en zie het busje aan de andere kant van 
de weg gelijke tred met mij houden. Ik doe of mijn neus bloedt en schat ondertussen mijn kan-
sen bij een eventuele confrontatie gunstig in. Er is immers veel volk op straat en op mijn fiets 
ben ik sneller. 
En ja hoor, ze kwamen verhaal halen. Bij het volgende kruispunt steekt het busje de straat over 
en blokkeert mijn weg. Terwijl ik langzaam uitrij, zie ik twee mannen uitstappen. De linker heeft 
een normaal postuur en de rechter is het type klerenkast. En ze dragen allebei het uniform van 
onze nationale politie!!!  
Mét de schrik die mij bevangt komt een golf aan associaties vrij in mijn hoofd.  
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Neem die keer dat ik laatst op een fietspad reed waar, zoals op de straat geschreven staat, 
auto’s te gast zijn en langzaam moeten rijden. En uiteraard 
fietsers alle ruimte moeten geven. Op mijn dooie gemak en 
genietend van deze ruime baan vervolgde ik daar mijn weg.  
 

Dan scheert er plotsklaps met hoge snelheid een auto rake-
lings langs me heen. Ook hier sloeg de schrik me om het hart. 
Het ging allemaal nét goed maar het voelde of ik ternauwer-
nood aan de dood ontsnapte. En ook in dit geval werd deze 
aanslag gepleegd door een politiebusje!(!) Mijn verontwaar-
diging kende geen maat. Bij het volgende stoplicht haalde ik 
het busje in en tikte op de zijruit. Vanachter het tergend lang-
zaam neerdalende raam kwam stukje bij beetje een hautaine, 
neerbuigende priemende blik tevoorschijn. Ik stak van wal, 
beleefd nog: “Mijnheer, U reed mij zonet op een haartje na te 
pletter toen u vlak langs mij kwam scheuren. En dat met een auto op een fietspad! Ik wil u erop 
wijzen…” Ik kwam niet verder want hij onderbrak me door doodleuk op te merken dat ik mijn 
hand niet had uitgestoken bij het inhalen. Wanneer, waar, wat, hoe, hoezo: alles schreeuwde 
om aan bod te komen en er kwam dus niets uit mijn mond.  
Ik was met stomheid geslagen. In één klap zat ik, aanklager, in de beklaagdenbank! Mijn ver-
ontwaardiging verdronk in dit drijfzand van mistige mystificatie. Gedesillusioneerd droop ik af. 
Het leek alsof ik blij mocht zijn dat ik niet op de bon was geslingerd.   
 

Dit voorval nu schoot door mijn hoofd op het moment dat die twee, politieagenten dus, verhaal 
kwamen halen. Ze waren overduidelijk intrinsiek gemotiveerd. Aan alles, hun houding, het 
dichtslaan van het portier, de ferme stap naar voren zag je dat het hen menens was. En ik dan? 
Hoe nu!? Vluchten kon niet meer. Ze zouden me altijd vinden. De sterke arm der wet reikt tot 
in alle hoeken en kieren.  
Dus koos ik de aanval. Mijn verlies indachtig van laatst, mijn schrik bij het moeten remmen 
zonet nog, verschaften mij brandstof voor een helse tirade tegen de levensgevaarlijke acties 
van hen die waren aangesteld om over de veiligheid van de burger te waken. En dit dan in ter-
men van “Wie denken jullie wel niet dat jullie zijn, dat jullie boven de wet staan en hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat… “gelardeerd met zorgvuldig geplaatste krachttermen en dito uitroe-
pen. Dit alles zó luid en hoorbaar dat ik fietsers nieuwsgierig zag afremmen en voetgangers hun 
pas zag vertragen.  
En de goden zijn geprezen, mijn overrompelingsstrategie werkte!! Ik werd ter plekke niet in de 
boeien geslagen. Ze deinsden zelfs een stapje terug en lieten me uitrazen. Heerlijk was dat! 
Genoegdoening voor het verlies de vorige keer.  

Nu geleidelijk aan duidelijk werd dat mijn corrigerende tik op hun auto op enigerlei wijze te 
rechtvaardigen viel, werd het vervolg van onze confrontatie een schaakspel met als doel zonder 
al te veel gezichtsverlies afscheid van elkaar te kunnen nemen. Zij al hamerend op ”staatseigen-
dom” en “respect” en ik braaf knikkend belovend mijn weg in voorkomend geval via de rechter 
te zullen beslechten, vergrootten we omzichtig onze interpersoonlijke afstand, beklommen zij 
hun incognito-voertuig en reed ik opgelucht huiswaarts. Er was onheil afgewend, ik had mijn 
gelijk gehaald en gekregen en was er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. 
 

Het was een heerlijke fietstocht geweest.  
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Was St.-Ludger/Liudger (742-809) 

 
Alowie Stijnenbosch (64-69) zet vraagtekens bij de geschiedenis 

 
Tekst uit het Groninger museum over St.-Ludger: 
In 786 kreeg zendeling Liudger van koning Karel de Grote de opdracht de Groningse landstreken 
te kerstenen. Hij zocht contact met de plaatselijke elite en ontmoette zo de blinde bard Bernlef. 
Deze kwam tot geloof en werd door gebed weer ziende.  
 

De geschiedenis van St.-Ludger die men in Nederland hanteert, is doorspekt met goedgelovig-
heid. Dat is t.a.v. een heilige en kerstening wel aanvaardbaar, maar geschiedenis is gebaseerd 
op feiten en niet op geloof. De feiten weerspreken de algemene opvattingen ten aanzien van 
het verblijf van St.-Ludger in Nederland. St.-Ludger, Plechelmus, Bonifatius, Lebuinus, maar ook 
Willibrordus horen van oorsprong niet in Nederland. Eigenlijk zijn het importheiligen vanuit 
Frankrijk en Vlaanderen. 
 

De feiten: 
Nederland, oftewel de lage landen, lag ten tijde van St.-Ludger grotendeels onder water. Bedij-
king bestond nog niet. Tussen de 4e en 10e eeuw was Nederland onbewoonbaar. 

Hierboven: hoogtekaart van het kustgebied. Bij stijging van de zeespiegel met 1 meter zou het 
blauwe gedeelte geheel overstromen. 
"Tot het jaar 1000 was (laag-)Nederland onbedijkt en bestond het uit schorren en slikken, pas 
daarna kwam de bewoning langzaam weer tot stand." (Pieterjan Deckers, SEM-symposium 7 
nov.2015) St.-Willibrord, St.-Bonifatius en andere predikers, de Noormannen, Friezen, Franken 
en Saksen zijn allen op grond van verkeerde veronderstellingen in een overstroomd gebied ge-
plaatst, met alle foutieve consequenties van dien. 
De vermeende geschiedenis van Holland en Utrecht kan zich hier eenvoudig niet hebben voor- 
gedaan wegens de onbewoonbaarheid van dit moeras- en waddengebied, waar de eerste dijken 
pas in de elfde eeuw werden aangelegd. 
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Terug naar St.-Ludger.  
 

Hij werd geboren in Suabsna, wat Zouafques is in Frans-Vlaanderen. De opvatting dat het hier 
om Zwesen, Zuilen of Oud-Zuilen zou gaan, is een nooit bewezen opvatting van een historicus. 
In de tijd van St.-Ludger (742-809) bestonden Zwesen, Zuilen of Oud-Zuilen niet. Dat staat arche-
ologisch volkomen vast. St.-Ludger was bisschop in de omgeving van Atrecht (=Arras). En dat ligt 
toch echt niet in Nederland. Zijn broer Hildgrinus, eveneens afkomstig uit Frans Vlaanderen, was 
bisschop van Châlons-sur-Marne, wat weer een aanwijzing is over welke streek het gaat. 
Het verblijf van St.-Ludger onder de Saksen vond plaats in Frankrijk langs de Kanaalkust, waar de 
Litus Saxonicum lag. De Saksen zijn pas na 793 door Karel de Grote naar 
Noord-Duitsland gedeporteerd, waarmee de traditie van St.-Ludger 
ook in Duitsland en Oost-Nederland terecht kwam. Aannemelijk is dat 
Ludger met de gedeporteerde Saksen mee reisde en zo in de omgeving 
van Werden terechtkwam. Daarbij is de naam van het klooster van We-
rethina of Wethina die men ook meenam en doubleerde, verduitst tot 
Werden, net zoals dat gebeurde met de naam Epternacum tot Ech-
ternach. 
Het klooster van Werethina lag aan de kust, (zie Vita S.Ludgeri MGS II, 
p.412) dus kan nooit Werden geweest zijn. Het verblijf van Ludger in 
Utrecht en omgeving is net zo legendarisch als dat van St.-Willibrord. 
Zowel tekstueel als archeologisch is daarvan ook nooit iets aange-
toond.  
Dat St.-Willibord ooit in Utrecht zijn bisschopszetel zou hebben gehad is een mythe. Utrecht be-
stond niet eens in zijn tijd. Tussen het vertrek van de Romeinen in 260 na Chr. en de 10e eeuw 
vertoont de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas) een gapend gat van ruim 7 eeuwen. 
Plots zou dan in 690 St.-Willibrord naar ons land komen, zonder dat er sprake is van enige bewo-
ning. Wie kwam Willibrord (en Bonifatius en talrijke andere predikers zoals St.Ludger, St.-Aman-
dus, St.-Plechelmus) hier bekeren? De Friezen? Maar die woonden aan de Franse en Belgisch 
Vlaamse kust. De Saksen? Die woonden aan de Litus Saxonicum, de kust ten zuiden van Boulogne. 
De Franken? Die woonden in Noord-Frankrijk tussen de Seine en de Schelde. Over de voorgan-
gers van St.-Willibrord, die onder dezelfde volkeren predikten, wordt in Nederland veelzeggend 
gezwegen. 
 

Enkele van die voorgangers die ook onder de Friezen (Fresones) predikten waren: St.-Eloy (bis-
schop van Noyon-Doornik), St.-Amandus, St.-Wilfried, St.-Wigbert, St.-Suitbert en St.-Wulfram 
(bisschop van Sens). Zij worden in Nederland verzwegen, omdat het wel duidelijk is dat zij niet 
vanuit Frankrijk even naar Friesland trokken om het Christendom te prediken. 
St.-Willibrord kwam aan op het vasteland van Europa in Gravelines in Frans-Vlaanderen. Zelf 
schrijft hij dat hij 'aankwam in Francia'. Wie daar Katwijk van wil maken moet toch met overtui-
gende bewijzen komen dat Katwijk toen al bestond en in Francia lag. Tot heden is dat nooit ge-
beurd.  
 

Al deze informatie is afkomstig uit de volgende literatuur: 
Noviomagus.info                               Archeologie in Nederland 
Archeologie magazine                     Geschiedenis magazine 
Historisch Nieuwsblad                     Spiegel Historiael   

Academia.edu 
 

Veel leesplezier en bedenk evenwel: Een Ludgeriaan blijft een Ludgeriaan.   
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Ton Boogmans (62-67) 

           De Debilisering van de Maatschappij 

 
 
Waarin de schrijver zijn zorgen uit over de toestand in de wereld, overweldigd dreigt te worden door 
de complexiteit van de materie, maar ontdekt dat het gebruik van (a)sociale media de bijl is aan de 
wortel van de beschaving. 
 

Na mijn korte periode in Hilversum heb ik mijn stu-
die voortgezet in Hengelooo (even wennen dat 
Twente), Overijssel, maar uiteindelijk toch ook een 
heel gezellige kweekvijver voor onderwijzend per-
soneel, de Mgr. Hoogveld Kweekschool. Later om-
gedoopt tot Mgr. Hoogveld Pedagogische Hoge-
school en nog later weer tot Pedagogische Acade-
mie. Je moet toch wat doen om voor vol te worden 

aangezien. 
 

Als rechtgeaarde Sallander keek ik eerst de kat uit de boom. Ik moest even 
rustig alle nieuwe indrukken verwerken. Het enig vertrouwde was de verschij-
ning van frater Celestinus. “Van jou wil ik dit jaar geen last hebben”, was het 
eerste wat hij zei. De klas keek mij verbaasd aan, want ik had nog geen mond 
los (=Twents) gedaan. Dat heb ik wel ingehaald. Schijnbaar zo erg dat als ik mij 
niet beter zou aanpassen aan de aldaar heersende cultuur mijn “dienstver-
band” voortijdig beëindigd zou moeten worden, aldus frater Simplicius, direc-
teur van het onderhavige instituut.  
 

Op aanraden van mijn moeder heeft Loes, waar ik toen verkering mee had, en waarmee ik nu 
reeds tweeënvijftig jaar getrouwd ben, wat hier eigenlijk niet van belang is, zodat ik na deze 
bijzinnen weer terug kan keren naar de hoofdzin, mij op het rechte pad weten te krijgen en is 
alles toch nog goed gekomen.  
Sterker nog, de gespannen verhouding met frater Simplicius veranderde in een houding van 
wederzijds respect toen bleek dat zijn CuMa-lessen mij erg aanspraken. In plaats van achter 
in de klas te gaan zitten klooien, zat ik ineens voor in de klas en begon zelfs geïnteresseerde 
vragen te stellen. Je zult het geloven of niet, maar ik begon plezier te krijgen in studeren. Soms, 
als je geluk hebt, kom je zo’n leraar tegen die je inspireert en je uitnodigt om verder te kijken 
dan je neus lang is. 
 

Hij was het, in een van zijn colleges in ’66 - ‘67, het waren geen lessen meer, die de term “de 
debilisering van de maatschappij” gebruikte. Een kreet die ik, in discussies met vrienden en 
bekenden over de toestand in de wereld, nog wel eens achteloos laat vallen. Omdat het lekker 
bekt natuurlijk, maar ook omdat het kort maar krachtig weergeeft, dat het op veel fronten 
niet zo goed gaat met de wereld om ons heen en het lijkt of we steeds gekker worden. 
 Wij, met ons “gezonde” verstand, zien de wereld om ons heen afglijden naar een bedenkelijk 
niveau. Steeds meer mensen hebben een kort lontje en lijken alle redelijkheid te hebben ver-
loren. Wie valt er nu hulpverleners aan, wie bedreigt ziekenhuispersoneel? Wie zijn die aan-
hangers van complottheorieën?  Het woord debilisering lijkt hier wel heel duidelijk op z’n 
plaats. Voeg daar het groeiend populisme aan toe, de beïnvloeding van verkiezingen door het 
gebruik van sociale media, de toeslagenaffaire, de uitverkoop van B.V. Nederland, de rellen 
en het feit dat steeds meer mensen zich minder gelegen laten liggen aan wetten en voorschrif-
ten. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en je kunt zelf ook nog wel een aantal verzinnen. 
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Wordt de wereld steeds gekker? Kan men hoofdzaken niet meer van bijzaken onderscheiden?  
Vroeger had je nog G.B.J. Hilterman, ook bekend als Geebeejee, 
die op zondagmiddag in een half uur de toestand in de wereld kon 
verklaren en je geruststellen.      
Nu lijkt het mij allemaal zoveel dreigender. Je hoeft de krant maar 
open te slaan of de nieuwsuitzendingen op TV te volgen en je wordt 
overspoeld door verontrustende berichten, die je er niet even in 
een radiojournaal van een half uur door kunt jassen. Mijn worste-
ling met het onderwerp komt voort uit het feit dat het nogal veel-
omvattend is. 
In een poging mijn oprechte zorg over de toekomst te duiden, dreig ik te verzanden in alge-
meenheden. Moet ik het samenvatten als het failliet van het neoliberalisme of komt het door 
het opkomend populisme, gevoed door de sociale èn reguliere media? Is het te wijten aan een 
doorgeschoten kapitalisme? Consumeren we ons te pletter zonder ons druk te maken over de 
gevolgen voor het klimaat of de derde wereld (waar zijn eigenlijk de eerste en de tweede?). 
Voeg daar nog Covid-19 bij dat sommige zaken heeft doen escaleren. 
Politieke ontwikkelingen die polarisatie in de hand werken. Het verslavend gebruik van de so-
ciale middelen, de afhankelijkheid die het creëert en, niet te vergeten, de voedingsbodem is 
voor de verspreiding van allerlei complottheorieën.  
Daar waar vroeger een debat nog enige soelaas bood, worden nu gelijk de stellingen betrok-
ken en is er geen ruimte voor dialoog. Voeg daarbij de korte lontjes van de mensen en je hebt 
een explosief mengsel. Voor- en tegenstanders organiseren protestbijeenkomsten, die dan 
weer uitmonden in ware veldslagen. 
 

Men is niet meer bereid te praten en iedereen heeft zijn eigen waarheid. Een waarheid die 
niet meer gebaseerd is op waarheidsvinding maar op een algoritme. Jouw “waarheid” wordt 
mede gevoed door het gebruik van (a)sociale media en als je niet af en toe uitzoomt word je 
bevestigd in jouw mening en verengt je wereldbeeld. Er wordt voor je gedacht en de nuance 
verdwijnt. Je wordt gemanipuleerd. 

Apps zijn een machtig wapen geworden is ge-
bleken. De Brexit is onder andere gemanipu-
leerd door het opzettelijk verspreiden van 
misinformatie via de zogenaamde sociale me-
dia. De Amerikaanse verkiezingen zijn beïn-
vloed door hackers vanuit Rusland. Volgens 
Aboutaleb zijn de laatste rellen in Rotterdam 
tegen de corona aangestuurd door oproepen 
van criminelen via de sociale media. 

Overigens heeft het onjuist gebruiken van algoritmen mede tot de toeslagenaffaire geleid. 
Zo zijn er nog veel meer punten van zorg op te sommen. 
En al de bovengenoemde zaken staan natuurlijk niet op zichzelf. Er zijn, zeer waarschijnlijk, 
allerlei dwarsverbanden te leggen. 
Pfffff....ingewikkeld allemaal. Kortom, ingrijpende ontwikkelingen die mij oprecht zorgen ba-
ren. Wat zal de toekomst brengen? 
“Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan?”, zong Barend Servet al in de jaren zeventig. 
- Maar dàt (De Barend Servet Show) vond frater Simplicius dan weer “veronbenulliging van de 
cultuur”, waarover misschien een volgende keer. 
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Begin jaren 70 verliet ik het onderwijs Niet 
omdat ik het daar niet naar mijn zin had, in tegendeel. Ik kon goed met de leer-
lingen en de collega’s overweg en had het idee dat ik voor de klas best zinvol 
werk deed Toch was het een hele opluchting dat ik voortaan verlost was van de 
koers waarin de IVO-Mavo waar ik werkte, steeds duidelijker werd. Onderwijs 
was, zo had ik geleerd, de leerlingen een aantal vaardigheden bijbrengen en om 
ze te laten kennis maken met onze wereld. Als uitdrukking daarvan kregen ze 
een cijfer: Prima werk, goed gedaan, matig, volgende keer beter of in zeldzame 
gevallen, slecht werk geleverd, dat kun je beter. Het cijfer was een uitdrukking 
van je activiteiten. 

Maar steeds meer werd het cijfer geen uitdrukking van je werk, maar steeds va-
ker werd het doel. De leerlingen werkten voor de cijfers, het rapport. Niet de 
leeractiviteit stond centraal, maar de uitdrukking daarvan met het cijfer. 

Die cijfers moesten allemaal zorgvuldig geadministreerd en opgeteld worden. 
Want dan alleen wist je hoe de leerling ervoor stond. En het was nog voor de 
rekenmachines algemeen in gebruik kwamen, dus het was nog een heel werk 
ook. En de school had kunnen weten dat de kinderen niet moeten werken voor 
de punten, maar voor het werk. Dat had Kees Boeke met zijn werkplaats kinder-
gemeenschap in de jaren 20 al laten zien. 

Nu, een halve eeuw later, zie ik dat er in die periode eigenlijk niet zo veel veran-
derd is. Maar de tendens waarom ik het onderwijs verliet is sterker geworden. 
Mijn kleinkinderen, inmiddels leerlingen van een middelbare school, weten pre-
cies welke cijfers ze moeten halen om met de hakken over de sloot in het vol-
gende leerjaar te komen. Tot achter de komma! De inhoud van het vak komt dan 
pas op de tweede of derde plaats. Het gaat om de punten, het gaat om de vol-
doendes, het gaat om de cijfers. 

Ik heb diep medelijden met hen. Wat een mooie jeugd zou moeten zijn met veel 
verbazing en bevrediging van opgeroepen nieuwsgierigheid, is nu veelal de jacht 
op de cijfers, de uiteindelijk zinloze jacht op de overgang. 

Een goede vriend van mij, een van de grondleggers van de Cito-toets, beweerde 
dat je alleen datgene kon meten wat ook meetbaar is. Dat is natuurlijk waar, 
maar het gaat voorbij aan het feit dat het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en 
creativiteit minstens zo belangrijke doelen in het onderwijs zijn. En daar gaan 
we, tenminste in de scholen waar mijn kleinkinderen op zitten, volledig aan voor-
bij. 

door Hans Wynants (59-63) 
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Wat ermee te doen? Inpakken, een strik eromheen en dan boven op 
de kast leggen. Vervolgens er een tijdlang niet meer naar omkijken. 
Meningen moeten sudderen en daar moeten ze de gelegenheid voor 
krijgen. En dat is nou precies het probleem: er is geen tijd meer om 
meningen te laten sudderen en te laten rijpen. We leven in een lik op 
stuk samenleving en moeten overal meteen op reageren. De sociale 
media hebben interactie tot het hoogste goed verheven en dus heeft 
snelheid voorrang boven diepgang. Met alle gevolgen van dien. 

 

                                            Nou vind ik mijn meningen eerlijk gezegd alleen voor mezelf van be-
lang. Ze helpen me bij mijn pogingen de wereld te begrijpen. Ze vor-
men zich ook langzaam, en ze doen ertoe. Maar de behoefte om ze 
aan de grote klok te hangen, heb ik niet. Dat schijnt nu echter wel bij 
de tijdgeest te horen. Misschien dat daarom onze veel geprezen 
eindredacteur de lezers van dit blad opriep om onomwonden hun 
mening te ventileren ‘over dingen die je niet zinnen’. Eerst had ik 
moeite met zijn oproep, ik wilde niet meezingen en toeteren in het 
koor der ontevredenen. Maar de verleiding om me te uiten werd te 
groot en dus gaf ik me over aan die bezigheid en heb ik enkele van 
mijn meningen boven van de kast gehaald en uitgepakt.   

 

                                            ‘Ik vind politici lafaards, draaikonten en opportunisten.’ 
Politici staan vooraan in de rij aan om aan Jan en alleman hun mening 
te verkondigen. Hun beweegredenen daarvoor kan ik wel volgen: het 
hoort bij hun vak om hun opvattingen te uiten. Dus moeten ze wel 
meegaan in de meningen hype van deze tijd. Er wordt van hen ook 
verlangd dat ze overal en altijd hun zegje komen doen. Helaas doen 
ze dat vaak zonder al te veel te zeggen. Ze houden hun kruit droog, 
want als na een tijdje blijkt dat hun mening zo lek is als een mandje, 
moeten ze een vlucht naar voren kunnen nemen en zich kunnen ver-
schuilen achter het   fenomeen ‘voortschrijdend inzicht’. “Met de 
kennis van nu, zou ik etc. etc. …” 

                                            Excuus maken voor een foutieve inschatting en het ongelijk ruiterlijk 
toegeven, komt bij deze beroepsgroep nauwelijks voor. Dat wordt 
door hen gezien als een afgang. Open en eerlijk zijn kan kennelijk 
maar beperkt: dat kost kiezers. ‘Lafaards zijn het, draaikonten en op-
portunisten!’ 
 

Die mening had ik ingepakt, er een strik omheen gedaan en boven op 
de kast gelegd. Maar nu ik hem verwoord merk ik dat hij nog niet 
voldoende is gerijpt: de giftige elementen erin moeten nog vervluch-
tigen. Ik heb mijn mening dus te vroeg uitgepakt. Gelukkig weet ik  
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dat de weergave ervan in dit blad geen grote gevolgen heeft. De 
H3 lezers komen heus niet massaal in actie om de politici vanaf nu 
het leven zuur te maken. Dat is maar goed ook, want die beroeps-
groep krijgt, van mening uitend Nederland, al genoeg bakken 
stront over zich heen. Mijn mening trek ik dus in: hij moet nog sud-
deren en rijpen totdat het me lukt hem genuanceerd tot uitdruk-
king te brengen. Ik bied de lezer mijn excuus aan voor het te vroeg-
tijdig uiten ervan en leg hem voorlopig weer boven op de kast. Wel 
moet ik toegeven dat het vrijgeven ervan me heeft opgelucht. En 
dat bevestigt weer wat onze eindredacteur daarover in zijn oproep schreef: “Lucht  
geven aan je gemoed, anders blijven we met een ontevreden ge-
voel rondlopen”. Hij weet wat het ‘als zodanig gesproken’ is om je 
te verlekkeren aan andermans opvatting. Hij weet dat meningen 
kunnen bijdragen aan het leesplezier van zijn blad. Daarom heb ik 
er nog maar een van de kast gehaald.  
  
 ‘We moeten niet naar het WK-voetbal in Qatar!’ 
Dat lijkt me een rijpe mening. Een mening ook waarin meer men-
sen zich kunnen vinden. De onderbouwing ervan heeft in de media 
al op veel manieren plaatsgevonden. Daar ga ik niets aan toevoe-
gen.  
Heerlijk zo’n mening, vrijblijvend en zonder consequenties. Ik ga 
toch al niet naar Qatar en kan heus wel een paar oranje wedstrij-
den op de WK missen. Onze jaargenoot Jan Kemkens zal dat niet 
met me eens zijn. Voetbal is een deel van zijn leven. Hij gaat al 
decennia naar alle WK ’s. Ook veel politici zullen mijn mening niet 
gaan delen. Maar dat komt omdat ze … zeg maar … van hun land 
houden en natuurlijk ook omdat het kiezers kost. Meningen heb-
ben nu eenmaal consequenties, tenminste dat zouden ze moeten 
krijgen. Met een mening kom je niet zomaar weg. Daarom liggen 
er bij mij zoveel op de kast …. 
 

Met schrik bedenk ik nu opeens dat ik ook deze mening te vroeg 
heb uitgepakt. Stel je voor dat de uiterste consequentie ervan is 
dat ik het WK moet gaan boycotten en dus op de tv naar geen en-
kele wedstrijd mag kijken!  Wat doe ik mezelf daarmee aan! Ik ben 
een fervent liefhebber van topsport! Terug op de kast met die me-
ning! Meningen, altijd hetzelfde gedonder, soms is het veel handi-
ger en gemakkelijk om ze niet te hebben. 
 

Frits Le Roux (62-67) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mijn mening? 
IK KIJK WEL      

UIT ! 

 



20 

 

 

  



21 

 

 



22 

 

 
 

 
 

 

 

Reactie van de eindredacteur: 
 

Mijn repliek had eenvoudig kunnen zijn: I did it my way!  
Maar zo gemakkelijk wil ik me er niet vanaf maken. Ik heb mij de vaardigheden voor de opmaak van 
onze periodiek van de grond af aan eigen moeten maken. Dat heeft me veel bloed, zweet en tranen 
gekost en vooral heel, heel veel tijd. Daarbij had ik natuurlijk ook altijd te maken met de beperkte gra-
fische mogelijkheden van het programma Word, het enige waar al ik een beetje in thuis was, en met 
mijn eigen beperkingen. Ik ben geen grafisch en computertechnisch wonder, zoals Jan. Toch ben ik op 
het resultaat van al mijn inspanningen best trots. Geleidelijk aan is H3 er steeds beter uit gaan zien. 
Vergelijk in het archief op de site maar eens de edities in de loop der jaren. 
 

Het klopt dat ik van strakke kaders hou. Rafelige tekstranden bijv. zoals hierboven vind ik uitermate 
storend. Ik hou ook van duidelijkheid, overzichtelijkheid en herkenbaarheid. Dat uit zich in een vast 
stramien, vaste koppen, vaste lettertypen en herhaling. Jan heeft een punt als hij vindt dat ik mijn op-
vattingen misschien wat al te rigoureus doorvoer. Ik zal mijn best doen om daarin wat losser te worden. 
Daar ben ik dit nummer al mee begonnen. Dus Jan, misschien wordt het nog eens wat!  
Bedankt in ieder geval voor je positieve feedback. 
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            Rien Overvelde (59-64) 

            rovervelde@zonnet.nl 

 

Onder invloed.........!? 

Zijn er in mijn leven dingen gebeurd of door bepaalde lieden uitspraken gedaan die mijn ont-
wikkeling tot wie ik nu ben negatief hebben beïnvloed?  

Na diep graven in mijn geheugen vind ik een voorval uit mijn kleutertijd. De kleuterschool waar 
ik op 5-jarige leeftijd zat, werd in de jaren na WO-2 bewaarschool genoemd en werd geleid 
door nonnen. In buurt waar ik woonde, was het de gewoonte dat de nieuwe kinderen met de 
bestaande groep buurtgenoten die op de lagere school of op de kleuterschool zaten, meelie-
pen. Dit was vooral bedoeld omdat wij een drukke straat moesten oversteken. Beide scholen 
en het parochiehuis hoorden bij onze kerk. Die kleuterschool was gesitueerd onder het paro-
chiehuis en bestond uit twee lokalen aan weerszijden van een hal met de toegangsdeur. Er 
was een les-werklokaal met tafeltjes en stoeltjes en een speellokaal. Het speelgoed bestond 
voornamelijk uit zelfgemaakte houten dierfiguren, een soort auto, een loopfietsje en een krui-
wagen.  

Op enig moment bevond mijn groep zich in het speellokaal waar we 
een half uur vrij mochten spelen. De grootste belangstelling ging uit 
naar de roodgelakte kruiwagen dus je moest erg veel geluk of geduld 
hebben als je die te pakken wilde krijgen. Mijn buurjongetje was nogal 
fors van postuur en mede door zijn overredingskracht wist hij nogal 
eens die felbegeerde kruiwagen te pakken. Dat ging kennelijk niet al-
tijd goed want op een gegeven moment stond hij hem af aan mij........ 
Trots als een pauw liep ik er mee rond maar dat duurde niet lang. Er-
gens huilde een klasgenootje en korte tijd later werd ik door een arm 
die aan een boze non toebehoorde ruw bij de schouder gepakt en 
meegesleurd naar de gang. "Zo ga hier maar een poosje staan!' riep 
een boze stem vanuit een diepe kap. "Dat zal je leren......" Ik begreep 

er niets van maar merkte wel dat de zuster boos was op mij. Ik was me van geen schuld be-
wust. Beteuterd ging ik in de hoek staan.  Het leek wel een eeuwigheid geduurd te hebben 
toen zij terugkwam. Of ik al berouw had van mijn zonde? Waar had zij het in godsnaam over? 
Ik durfde nog wel te zeggen dat ik niets had gedaan maar dat maakte haar alleen maar bozer! 
"Nog liegen ook! Foei!"  Zij keek om zich heen en sprak daarna de voor mij legendarische 
woorden: "Dat is een doodzonde en jouw zieltje is nu zo zwart...."  even was het stil tot haar 
ogen iets vonden dat diepzwart was....." als de knop van die radiator daar!" Daar kwam hard 
aan. Thuisgekomen vertelde ik het verhaal waar ik zelf niets van begreep aan mijn moeder. 
Gelukkig vond zij het niet de moeite waard en dat stelde mij gerust. 

Jaren later, ik zat inmiddels op de lagere school in de binnenstad in de zesde klas. Ook toen 
liepen we vaak in een groep buurtkinderen naar school. Dat duurde ongeveer twintig minuten. 
In klas 6 kregen we godsdienstles van de pastoor van de stadskerk. Dat was een kleine, grijze 
man die streng was, niets kon hebben en zeker geen tegenspraak duldde. De les was direct na 
de middagpauze die lang genoeg duurde om thuis te gaan eten. Wij hadden een winkel en op 
zekere dag had mijn moeder meerdere klanten, zodat zij geen tijd had om het middageten 
klaar te maken. Ik zag de klok dicht bij het kritieke punt komen en besloot om zelf maar een 
paar boterhammen klaar te maken en snel op te eten. Te laat ging ik van huis weg en ondanks 
mijn tussensprint voelde ik dat ik te laat zou komen. Bovendien kreeg ik steken in de zij. En ja  
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hoor, bij de school aangekomen was de grote voordeur dicht! Dat betekende dat ik moest 
aanbellen en me bij het hoofd der school moest melden. Die stuurde mij snel door naar het 
lokaal maar de pastoor was al met de les begonnen. De onderbreking ergerde hem zichtbaar 
en op luide toon vroeg hij naar de reden van mijn te-laat-zijn. Ik vertelde het hem en als extra 
excuus voegde ik eraan toe dat ik steken in mijn zij had gekregen en niet harder kon lopen. 
Sarcastisch merkte hij op dat die pijn veroorzaakt was, doordat ik mijn brood te snel had op-
geslokt. Dat was gulzigheid was en dus een doodzonde!  

Later, toen ik volwassen was en de internaatstijd had overleefd, zelfs met het godsdienstdi-
ploma A en B op zak, mocht ik een tijdje catechese lesgeven. Ik moest nog wel eens terug- 
denken aan die gebeurtenissen. Mijn lijfspreuk uit de hoofdakteopleiding "Wie zichzelf kent, 
veroordeelt niemand", was daarbij de leidraad. Nog later, toen ik mocht genieten van mijn 
pensioen, ben ik rondleidingen gaan geven in de kerk. In de vloer zitten de tegels met de zeven 
dieren die onze hoofd(dood)-zonden symboliseren. Liegen zit daar niet bij, wel wellust (gul-
zigheid) en ik weet nu zeker dat die gebeurtenissen uit mijn jeugd geen invloed hebben gehad 
op mijn levensweg. De non en die pastoor hoeven geen gewetensnood te hebben. Ik begreep 
dat een doodzonde een daad was die, als je op dat moment zou sterven, regelrecht naar de 
hel zou lijden............ Als die zielige zuster en die protserige pastoor dat er ook nog bij verteld 
hadden, had ik nooit Godsdienst A en B gehaald!  

Wil je ook eens kijken naar de symbolen van de zeven hoofdzonden? Er is een prachtig schil-
derij van Jeroen Bosch in Madrid! En dichter bij huis kun je in de St.-Willibrorduskerk in Vier-
akker de vloertegels bewonderen. Als toetje kun je ook nog het originele Ludgerusbeeld dat 
voor onze kweekschool stond, in de kerktuin bewonderen. Ik wil je met alle plezier een rond-
leiding geven. 

 
 

***  EINDE THEMADEEL  *** 
 

 

 

                        DeTop 10 van HERMAN VERWEIJ lichting (‘61/’66) 

 

 

 
VAN DE TOP 2000 TOT DE TOP 10 
Eerder heb ik hier gememoreerd dat ik stadsdichter van Venlo ben geweest. Gedurende een 
periode van twee jaar schreef ik maandelijks een gedicht over een zelfgekozen onderwerp dat 
in de krant werd gepubliceerd. In de periode erna ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheid 
om leerkrachten van het basisonderwijs warm te maken voor poëzie. Poëzie in de klas stimu-
leert het plezier in het spelen met taal. Het doet een beroep op de creativiteit, prikkelt de 
fantasie en leert het kind zich kernachtig uit te drukken.  

Dit idee kreeg vorm toen ik besloot om maandelijks een gedicht met verwerkingstips te sturen 
naar een aantal scholen. Vaak kende ik leerkrachten bij naam, want dat werkt persoonlijker. 
Gedurende vijf schooljaren heb ik dit gedaan. Onlangs vond ik het welletjes in de hoop dat ik  
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menig leerkracht heb aangestoken, want structurele aandacht voor poëzie verrijkt het onder-
wijs.  
In de loop van die vijf jaar is er een aardige verzameling gedichten ontstaan. Het lijkt me leuk 
zo op het einde van het jaar, in de schaduw van de Top 2000, hieruit een Top 10 samen te 
stellen. Uiteraard uiterst subjectief en op een willekeurig ander moment zou er een ander 
lijstje uit de hoge hoed zijn gerold. 
 

In mijn kweekschooltijd hadden we Annie, ja Annie Em Gé en daarna lange tijd niets. De laatste 
twintig jaar zijn er veel dichters opgestaan die voor kinderen van 6 tot 106 gedichten schrijven. 
Vaak originele, ondeugende, ontroerende, grappige gedichten.

En dan nu mijn Top 10!  

(Voorafgegaan door tromgeroffel): 

 Nummerrrr 10 ……. 

 

Voorkeur                                                                    

Van al mijn verzamelingen 

bliklipjes, filmsterren 

gummetjes en zeepjes 

vond ik de suikerzakjes 

het lekkerst 

Mariet Lems 

9 

Stel je voor 

Stel je voor. 

Stel je voor. 

Er valt een dropje uit je oor. 

Het valt op de grond. 

Hup in je mond. 

 

Je slikt het dropje door. 

En het komt weer uit je oor. 
 

Stel je voor 

Stel je voor 

En dat gaat zo maar door. 

En door, 

en door. 
 

Van je oor in je mond. 

Van je mond in je oor. 

Van je oor in je mond. 

Tot het je neus uit komt. 

  
 

Erik van Os 

 

                           

 

8 

Rekenles 

 

De juf kijkt schriftjes na. We maken sommen.  

De moeder van Michiel staat op het plein. 

Ik sabbel op mijn pen. Ik hoor een brommer. 

Hoeveel zou vier keer vierenvijftig zijn? 

 

De moeder van Michiel zou dat wel weten. 

Ik niet. Ik vind het echt een nare som. 

Nog even, zegt de juf, dan gaan we eten. 

Ze staat er nog. De tijd is bijna om. 

 

De moeder van Michiel heeft hoge hakken. 

Ze is heel dun. Ze ziet er deftig uit. 

Er ligt een bal. Ze kijkt. Ze gaat hem pakken. 

Ze mikt, ze schiet. De bal knalt door een ruit. 

 

De juf kijkt op. Wat was dat voor gerinkel? 

Ik houd mijn mond. Ik sabbel op mijn pen. 

Daar bij de tegels waar ik altijd hinkel 

staat echt de gekste moeder die ik ken. 

 

Bette Westera 
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7 

Lieve juf 

 

Ik schrijf u even 

om te zeggen 

dat ik niet meer kom. 

Waarom? 

Ik weet wat ik wil worden 

HELD! 

Wat ik nu moet leren, 

vliegen zonder vliegmachien, 

vechten met enge dieren 

en op een wiebeltouw balanceren. 

U geeft geen les daarin.  

Daarom heeft naar school gaan 

voor mij niet zo veel zin. 

Als juf deed u best uw best, 

dus: een kus en dank u wel! 

Mocht u ooit iets overkomen 

dan roept u maar. 

Dan kom ik snel. 

Linda Vogelesang 

 

6 

 

Lef 
 

Met de mouwen 

tegen elkaar 

hing ik mijn jas  

naast die van haar. 

Erik van Os 

 

5 

Zee 

Ik zie de zee 

de zee ziet mij 

dag zee 

hoe gaat het? 

Ik eb, zegt de zee 

wat heb je? zeg ik 

ik heb eb 

doet dat zeer? 

nee, zegt de zee 

een zee heeft geen zeer    

Frank Eerhart 

     4 

 

Annie M. G. Schmidt 
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3 
 

Maart 

Een konijn probeerde een beuk  

na te doen, maar het was moeilijk 

en het lukte dan ook van geen kant. 

In maart is het nog veel te vroeg 

om bomen na te doen en vooral 

beukenbomen zijn heel moeilijk. 

Maart is speciaal voor konijnen 

een maand om heel voorzichtig 

te beginnen: met iets eenvoudigs 

als een enkele tak of een den.  
 

Gerard Berends 

                  2 
 

Lijmen 

Ik had drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een vogeltje. 
Een veulentje. 
Een varkentje. 

Ze zijn gevallen. 
Ze braken stuk. 
Ik heb ze gelijmd. 
’t Is bijna gelukt. 

Ik heb drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een volentje. 
Een veukentje.  
Een vargeltje 

           Joke van Leeuwen 

 

(Opnieuw tromgeroffel) 

Nummerrr ….1 

 

Is al het water ooit verdriet geweest? 

Zijn mijn tranen aan te wijzen 
in het blauw van onze wereldbol? 
 

Komen ze elkaar tegen 

in de damp boven de thee 

of in de harde herfstregen 

die mijn raam wakker houdt? 
 

                                                                                                             Misschien ontmoet de een de ander 

in een ijspegel aan de brug 

of zien ze elkaar  

op een wang 

pas weer terug. 

 

Jaap Robben
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PERSOONLIJK ALS ZODANIG GESPROKEN  

door Harrie de Valk   

 
 

WETENSWAARDIGHEDEN OVER WERK(?)WOORDEN 

Hoewel ik al mijn hele leven volop werkwoorden gebruik, had ik nog nooit bij stilge-
staan bij de etymologische herkomst van het woord. Dat ik daar nu ineens wél nieuws-
gierig naar werd, kwam door de zinsnede slapen is ook een werkwoord die ik tegen-
kwam bij het lezen van een tekst over slapeloosheid. "Inderdaad", dacht ik toen, "net 
als luieren, liggen of genieten. Toch vreemd dat die ook als werkwoorden worden aan-
gemerkt, terwijl ze geen noemenswaardige activiteit veronderstellen. Dat moet ik eens 
verder gaan uitzoeken!"  

Nu blijkt het inderdaad zo dat het merendeel van de werkwoorden die wij gebruiken 
een bepaalde mate van activiteit uitdrukken. Heel duidelijk is dat natuurlijk bij werk-
woorden als vechten, bouwen, fietsen, dansen of hardlopen. Maar bij werkwoorden 
als vallen, wachten, denken of lachen is de werkzaamheid al veel minder duidelijk. En 
dan heb je natuurlijk ook nog de categorie werkwoorden waarbij van enige handeling 
totaal geen sprake is, zoals willen, kunnen, weten, kennen, mogen, hopen of haten. De 
koppelwerkwoorden -- kennen we het rijtje nog? Zijn, worden, blijven, blijken, lijken, 
schijnen, heten dunken en vóórkomen -- mogen in deze laatste rubriek niet ontbreken. 

Hoog tijd om in een etymologisch woordenboek naar de herkomst van ons onderha-
vige woord te speuren. Helaas kom ik daarbij niet veel verder dan de vermelding woort 
van werkinge en de mededeling dat in oude Duitse geschriften al de term Werkwörter 
gebruikt werd.  
De huidige definitie in woordenboeken is meestal: woord dat een handeling, proces of 
toestand aanduidt. 
 

Een andere, voor mij lichtelijk verwarrende in-
deling is die in zwakke en sterke werkwoorden. 
Deze termen schijnen bedacht te zijn door de 
Duitse taalkundige Jacob Grimm. Maar die 
heeft waarschijnlijk, samen met zijn broer Wil-
helm, een veel grotere faam verworven met 
het verzamelen en schrijven van sprookjes 
(Sprookjes van Grimm). 
 

Zwak zijn dan de werkwoorden waarbij de klank in de voltooide tijd niet verandert, 
bijv. werken, werkte, tegenover lopen dat sterk mag heten, omdat de verleden tijd niet 
loopte is, maar liep. Persoonlijk als zodanig vind ik het tamelijk zwak om zomaar je 
beginklank op te geven en behoorlijk sterk om vast te houden aan je oorspronkelijke 
geluid. Sommige werkwoorden hebben tijdig hun fout ingezien en zijn van hun aanvan-
kelijk sterke vorm teruggegaan naar de zwakke vervoeging. De verleden tijd van lachen 
was vroeger loech, maar tegenwoordig weer lachte, die van bakken was voorheen boek 
of biek en nu bakte.  



29 

 

 
We raken met voornoemde indeling in de knoop, als het om werkwoorden gaat waarbij 
de zwakke en de sterke vervoeging naast elkaar worden gebruikt. Zo gebruiken we bij 
jagen in de verleden tijd zowel jaagde als joeg, bij raden raadde en ried en bij varen 
vaarde en voer. De beslissing sterk of zwak wordt dan gemakshalve maar aan de ge-
bruiker overgelaten. Zwak hoor! 
 

En om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, bestaan er ook nog werkwoorden 
die deels een sterke en deels een zwakke vervoeging kennen. Niet alle sterke werk-
woorden zijn onregelmatig, maar onregelmatige werkwoorden zijn wel altijd sterk! 
Volgt u het nog? 
 

Zwak, sterk, regelmatig, gedeeltelijk of helemaal onregelmatig, vergankelijk en onover-
gankelijk, defectieve of deponente werkwoorden, het zijn allemaal terminologieën 
waar de gemiddelde gebruiker geen moment wakker van zal liggen. Veel interessanter 
is het om je bezig te houden met de eigen-aardigheden van werkwoorden in het dage-
lijks gebruik. 
Zo ging mijn vader er vroeger altijd prat op een zin, in volgens hem correct Nederlands, 
te kunnen produceren waarin zeven infinitieven achter elkaar voorkwamen. Hij heeft 
ons de betreffende frase zo vaak laten horen dat ik hem, ondanks mijn door de leeftijd 
toch al tanende geheugen, nog altijd feilloos kan reproduceren:  
Ik zou hem wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken!  
Ik denk niet dat dit record gemakkelijk overtroefd kan worden. 
 

Zich verplaatsen per fiets noemen we in het Nederlands fietsen, per trein heet dat trei-
nen en met de bus bussen. Consequent zijnde zou je dan ook moeten kunnen autoën 
en straaljagen, maar dat behoort in onze taal weer niet tot de mogelijkheden. Donder-
jagen wel, maar dat heeft weer niets met vervoer te maken! Taxiën kan ook niet. Het 
werkwoord bestaat wel, maar dan verplaats je je niet in een taxi, maar rijd je met een 
vliegtuig over de startbaan. 

Als een Nederlander langdurig in Frankrijk 
woont, kan hij taal en cultuur van dat land 
compleet overnemen. We noemen dat ver-
fransen. Zo kun je ook verduitsen, vergriek-
sen, verengelsen of zelfs veramerikanise-
ren. Maar dat iemand na een langdurig ver-
blijf in Schotland gaat verschotten, is blijk-
baar zo’n zeldzaamheid dat het niet in ons 
woordenboek voorkomt. De enige ver-

schotten die we kennen, zijn de bijkomende kosten die juristen moeten maken.  
Heel wat Nederlanders in Vlaanderen vervlaamsen na verloop van tijd, maar verwaal-
sen doen ze blijkbaar nooit, althans dat ww. kennen we niet. 
 

Om metalen gebruiksvoorwerpen te verduurzamen of te verfraaien worden ze vaak 
voorzien van een laagje metaal dat beter bestand is tegen corrosie. We noemen dat 
dan bijv. verzilveren, verchromen, vernikkelen, verkoperen of verzinken. Om een  
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voorwerp van een laagje goud te voorzien verwacht je dan het werkwoord vergouden, 
maar dat blijkt dan weer vergulden te moeten zijn. Vreemd! 
Grappig in dit verband is dat je ook kunt vernikkelen van de kou, dat het mogelijk is je 
aandelen te verzilveren, dat je verguld kunt zijn door lovende opmerkingen en in staat 
bent in gedachten te verzinken. 
 

We kennen talrijke werkwoorden die beginnen met het voorvoegsel bij-. Begrijpelij-
kerwijs geeft dat voorvoegsel aan dat er iets wordt toegevoegd. Wie bijlaadt, vergroot 
de lading en wie bijschenkt, maakt het glas voller. Hetzelfde geldt voor werkwoorden 
als bijverven, bijvoegen, bijvoeren, bijverdienen enz.  Het is dan ook op zijn minst ei-
genaardig dat we een hele serie werkwoorden kennen waarbij datzelfde voorvoegsel 
niet aangeeft dat er iets bij komt, maar dat het er juist af gaat. Wanneer ik in mijn 
tienerjaren naar de kapper ging en wilde voorkomen dat ik te veel werd gekortwiekt 
met de opmerking: "Alleen een beetje bijknippen, kapper", kreeg ik steevast te horen: 
"Dat gaat niet lukken, jongeheer! Als ik kon bijknippen, was ik nu al stinkend rijk ge-
weest." De betekenis van gelijksoortige werkwoorden als bijschuren, bijvijlen, bijscha-
ven, bijpunten, bijsnijden of bijsnoeien is dus niet een dun laagje materiaal toevoegen, 
maar juist eraf halen.  
 

Homoniemen zijn woorden met dezelfde schrijfwijze maar met een verschillende be-
tekenis. Bij zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden komt dat veel voor. Een bank is 
bijv. een zitmeubel, maar ook een geldinstelling, arm kan lichaamsdeel of het tegenge-
stelde van rijk betekenen. Hetzelfde fenomeen treedt ook op bij werkwoorden, zij het 
wat minder veelvuldig. Zo kun je met punteren zowel varen in een punter als de bal 
schoppen met de punt van je schoen bedoelen. Afmaken kan zowel beëindigen als do-
den betekenen. Soms heeft een werkwoord wel drie of meer betekenissen. Zo kan aan-
komen zowel arriveren, zwaarder worden als aanraken beduiden. Ga je zinnen con-
strueren waarin alle betekenissen van zo’n werkwoord worden opgenomen, dan kan 
dat wel grappig zijn, maar het doet erg gekunsteld aan. Een zin als: Het kan voorkomen 
dat iemand niet kan voorkomen dat hij moet voorkomen, omdat hij een ongeluk had 
moeten voorkomen, is natuurlijk leuk bedacht maar in de praktijk onbruikbaar. 
 

Ik zou met het verzamelen van alle weetjes over werkwoorden de kroon op mijn werk 
kunnen zetten, maar dat is onbegonnen werk en het zou zeker onvolledigheid in de 
hand werken. Het feit dat ik in deze korte uiteenzetting al bijna 30 keer het begrip 
werkwoord heb gebruikt, zou bovendien tot aversie van mijn lezers tegenover werk-
woorden kunnen leiden. En daarmee zou ik, persoonlijk als zodanig gesproken, zeker 
geen loon naar werken krijgen.  
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DE REÜNIE   door Wim Koppen (64-69) 

 

Het was de bedoeling dat de “wijze mannen uit het oosten” de reünie zouden organiseren 
voor de lichting ‘64-‘69. Twee keer moest de ontmoeting uitgesteld worden door Corona. 
Toen het uiteindelijk toegestaan was, waren vele grijze duiven het ophokken zo zat, dat ze 
onmiddellijk uitvlogen naar zonnige vakantieoorden…, de mannen in het oosten teleurgesteld 
achterlatend. Reünie afgelast wegens tekort aan deelnemers. 

Van l naar r :   Arnold Mullink, Hans Schrijvers, Theodoor v. Leeuwen, Wim Koppen, Leo Steinmeijer, 
                          Ton Fokker, Willem v.d. Linden en Bart Fluitman. 
 

 

Gelukkig lieten Theodoor van Leeuwen en Ton Fokker het daar niet bij zitten. Zij trommelden 
een clubje van acht jaargenoten bij elkaar, die elkaar op 11 november ontmoetten. Plaats van 
handeling: “De kleine aarde” in Boxtel. 
  

Het leuke van zo’n klein clubje is dat je iedereen hoort en allen aan het woord komen.  
Het “met-mij-gaat-alles-goed” gehalte, dat op reünies zo vaak de boventoon voert, is minder. 
Ook de minder prettige dingen in het leven komen ter sprake. Onderwerpen als de intense 
zorg voor een zieke partner en dat er links en rechts ook wat ouderdomsslijtage optreedt, 
worden niet uit de weg gegaan. Maar wat bovenal de boventoon voert is de humor en het 
plezier waarmee ieder zijn vrije tijd invulling geeft. Vliegvissen, golfen, de moestuin, het op-
passen op zes kleinkinderen, het harmonieorkest, nordic walking en biljarten….hoe verschil-
lend kan het zijn, met één ding gemeen: passie! 
Natuurlijk komen de verhalen van die goede, oude kweekschooltijd ruim aan bod. Dan is het 
lachen gieren brullen. Eén verhaal wil ik jullie niet onthouden, omdat het zo prachtig de sfeer 
en ons leven in de jaren ‘60 weergeeft. Het krijgt de titel: 
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De zomer van 1967 is heet en saai. Geld om op vakantie te gaan heb ik niet. 
Links en rechts doe ik klusjes om wat te verdienen. 
Als mijn klasgenoot Ton Fokker me uitnodigt om een weekje vakantie te vieren op Texel - zijn 
ouders hebben daar een bungalowtent en daarin is genoeg plek voor een paar vrienden - hoef 
ik niet lang na te denken. Samen met mijn vriend Hans Schrijvers staan we op een warme 
morgen met reistasje en duim omhoog langs de snelweg op weg naar den Helder. 
 

Hans heeft wat last van zijn nieuwe gympen, die hij de dag ervoor gekocht heeft. Het zijn van 
die linnen, witte gympies, heel populair in die tijd. We hoeven nauwelijks te lopen, want het 
liften gaat heel voorspoedig, dus tot aan den Helder geen vuiltje aan de lucht. 
 

We hebben ook snel een plekje op de boot. Voor 2 wandelaars is altijd wel ruimte. Dan begint 
het. “Waar moeten we precies zijn?”, vraag ik Hans, die nogal chaotisch van aard is. “Ton, 
heeft me hun adres wel toegestuurd”, zegt Hans, terwijl hij zijn zakken binnenst te buiten 
keert, “maar ik heb het geloof ik thuis laten liggen”. Geen paniek……hoe groot kan Texel nou 
zijn? Hans is ervan overtuigd, dat wanneer hij de plaatsnaam + naam van de camping ziet, er 
een soort van “aha-erlebnis” volgt, want hij heeft wel “effe snel” het adreskaartje gelezen. 
 

Texel is een stuk groter dan wij dachten. “Den Hoorn, Oudeschild, Den Burg, De Koog, Ooster-
end…..zeg het maar Hans!” “Tja…..ik denk….Den Burg of De Koog, maar…..De Hoorn zou ook 
wel kunnen…..”  We besluiten na lang wikken en wegen voor De Koog te kiezen.  
Het liften gaat opeens een stuk moeizamer, want er rijden weinig auto’s op Texel. We moeten 
lopen, in de bloedhitte…..en lang! Hans heeft zo’n last van zijn nieuwe gympen, dat hij ze uit-
trapt. Op blote voeten loopt hij verder totdat….het noodlot toeslaat! Hans trapt met zijn blote 
voet in een stuk glas. Hij bloedt als een rund. Ik bind mijn zakdoek om zijn voet. Strompelende, 
bezwete en bebloede lifters zijn niet populair. We moeten op eigen gelegenheid op de plaats 
van bestemming zien te komen. 
 

Eindelijk zijn we in De Koog. Ik ondersteun Hans, die zijn linkervoet nauwelijks kan gebruiken. 
We strompelen camping “Om den Noord” op. Bij de balie hebben ze nooit van de familie Fok-
ker gehoord. Er blijken wel 4 campings in De Koog te zijn en geen enkele campingnaam brengt 
Hans  
tot de verwachte “aha-erlebnis”. De campinghouder is ook niet toeschietelijk en wil niet even 
met de andere campings bellen om de familie Fokker op te sporen. Mobiele telefoons bestaan 
niet in 1967. Er zit niets anders op dan onze strompeltocht voort te zetten. 
Tegen zeven uur ‘s avonds staan we volkomen uitgeput voor het bord “De Bremakker”.  Hans 

heeft een lichte aanval van “aha-erlebnis”. 
“Het was geloof ik iets met een B”, mompelt 
hij. Ik heb alle geloof in een goede afloop al 
opgegeven. We lopen door de poort in de 
richting van een café. En dan voltrekt zich 
een wonder…… In het warme avondzonne-

tje, op het bankje voor het café… een koel pilsje in de hand… zit Ton Fokker!!! Hij deint ont-
spannen mee op de tonen van “a whiter shade of pale” van Procol Harum. Nooit heeft een 
biertje beter gesmaakt dan op dat moment. Ik ben helemaal geen bierdrinker, maar als ik “a 
whiter shade of pale” hoor, krijg ik zin in een biertje. 
 

Na een paar van die heerlijke nostalgische verhalen sluiten we onze gezellige reünie af met de belofte, 
dat we vanaf nu elkaar jaarlijks in november gaan ontmoeten. De mannen uit het oosten en vele ande-
ren hebben zich bij deze belofte aangesloten. We gaan een mooie toekomst tegemoet!  
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    MAARTEN VAN ROOZENDAAL 

  RED MIJ NIET 
 

Het zou een leus voor wappies kunnen zijn. In het meest bekende lied van Maarten van Roo-
zendaal herhaalt de zanger in het laatste couplet zijn oproep vijf keer achter elkaar. Maarten 
ging het liefst zijn eigen gang:  
'Laat mij in mijn zeven sloten, laat mij de draad volslagen kwijt, aan gezelligheid ten onder, 
richting eindeloze tijd, uit volle borst op weg naar nergens, zonder reden, zonder doel, met mijn 
zeden en mijn zonden'. 
Had nog nooit van het woord, laat staan het verschijnsel wappie gehoord. 

Nederland kent een ijzersterke traditie op het gebied van de kleinkunst. 
Kleinkunst: podiumkunst in de eerste plaats bedoeld om te amuseren zoals cabaret maar ook 
het luisterlied en de musical. 

Jean Louis Pisuisse (1880-1927) wordt beschouwd als de 
grondlegger van de Nederlandse kleinkunst. Hij richtte het 
eerste Nederlandse cabaretgezelschap op. Tijdens zijn 
bezoeken aan Parijs was hij onder de indruk geraakt van het 
Franse chanson en cabaret. Aristide Bruant was een belang- 
rijke inspiratiebron. Dirk Witte (Mensch, durf te leven!) 
leverde Pisuisse vele liedteksten. Een stoet van artiesten zijn 
in de voetsporen van Pisuisse getreden. Het begrip kleinkunst 
heeft in de loop der jaren een ruimere betekenis gekregen. 
De term is uitgegroeid tot een zeer breed interpreteerbaar 
begrip dat al heel wat discussies heeft doen oplaaien. De 
Franse chansons lijken op de liedjes die in Nederland onder 
kleinkunst vallen. In Nederland en België heeft deze kunst-
vorm een schat aan schitterende liedjes opgeleverd.  
Een greep uit de groep kleinkunst-artiesten: 
Louis Davids, Wim Kan, Wim Sonneveld, Paul van Vliet, Toon 
Hermans, Jules de Korte, Joep van 't Hek, Herman van Veen, 
Freek de Jonge en Bram Vermeulen, Jacques Brel, Maarten 

van Roozendaal, Kees Torn, Zjef Vanuytsel, Kommil Foo, Ramses Shaffy, Drs.P, Boudewijn de 
Groot, Hans Dorresteijn, Karin Bloemen, Claudia de Breij, Lenette van Dongen, Sanne Wallis 
de Vries en Wende. 

Om in de sfeer van het kleinkunstlied te komen een paar typerende voorbeelden: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWnYe1ZMpLw (Ik zou wel eens willen weten, Fr. Halsema en J. de Korte) 

https://www.youtube.com/watch?v=7tar73e3WVA (Huis van fluweel, Kommil Foo) 

https://www.youtube.com/watch?v=DReIt7PnlNQ (Dit slag volk (ce gens – là, Jacques Brel)), Herman van Veen) 

https://www.youtube.com/watch?v=9dU1F0a7GRU (Het mayonaise-meisje, Neerlands Hoop) 

https://www.youtube.com/watch?v=kqqojA0dim4 (Ik weet wel mijn lief, Zjef Vanuytsel) 

door Hans de Winther  

https://www.youtube.com/watch?v=TWnYe1ZMpLw
https://www.youtube.com/watch?v=7tar73e3WVA
https://www.youtube.com/watch?v=DReIt7PnlNQ
https://www.youtube.com/watch?v=9dU1F0a7GRU
https://www.youtube.com/watch?v=kqqojA0dim4
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Een artiest die hoog in de top tien van de beste kleinkunstbeoefenaars staat, is de veel te vroeg 
overleden Maarten van Roozendaal (1962-2013). 

In tegenstelling tot Jeroen van Merwijk, die na een degelijke opleiding op het pad van de 
kunsten tot grote artistieke hoogte wist te klimmen, heeft Maarten van Roozendaal geen 
enkele opleiding afgemaakt. Pas op vrij late leeftijd is Maarten een muziekdocente tegen het 
lijf gelopen die hem de fijne kneepjes van de zangtechniek heeft bijgebracht. 

Geboren in Heiloo als laatste in een niet onbemiddeld gezin van zeven kinderen werd hem in 
zijn ontwikkeling naar de volwassenheid een grote vrijheid gegund. Hij was allergisch voor 
autoriteiten die hem vertelden wat hij moest doen. Muziek maken, conferences van Neerlands 
Hoop naspelen, spelen met taal vond hij interessanter dan de meeste schoolvakken. Zijn 
favoriete zangers: Lou Reeds, Frank Zappa, Bob Dylan, Boudewijn de Groot en Jacques Brel. 
Een half jaar voor het havo-eindexamen nam hij de benen naar Alkmaar. Daar sloot hij zich aan 
bij het alternatieve (krakers-)circuit. Drank, drugs en sigaretten stonden op het dagelijks menu. 
De kater kwam steeds vaker op bezoek. Met vrienden werd het eerste 'Hauser-Orkater-achtige' 
programma in elkaar geknutseld en opgevoerd.  

Heel lang heeft Maarten het in het krakerswereldje niet volgehouden. Hij verkaste naar 
Amsterdam. Ook daar kwam zijn muzikale carrière maar traag op gang. Na de breuk met zijn 
toenmalige vriendin dacht hij dat hij knettergek werd en overwoog serieus een eind aan zijn 
leven te maken. Zijn vader stuurde hem naar de dokter, die hem doorverwees naar een psy-
chiater. Die kon hem met de nodige moeite uit het diepe dal trekken. 

Hoe Maarten over zijn familie dacht wordt prachtig vertolkt in: 'Maaltijd' 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_7WGAbCWYvQ  

Door een vroegere vriendin werd hij op het spoor van de Engelenbak, het befaamde 
amateurtheater in de Amsterdamse Nes, gezet. Hij werd daar barman. Tijdens het informele 
deel van de avond mocht hij daar enkele liedjes zingen. Het werd het begin van een bijzondere 
artiestenloopbaan. Hij vond inspiratie in het boek 'Wie is van hout?' (Foudraine), voelde zich 
begrepen door Raoul Heertje (oprichter van Comedytrain) en kon bij tegenslag troost en rust 
vinden bij een zus of broer. Een talentenscout gaf hem de kans op te treden in een achteraf-
theatertje.  

 Uit zijn bescheiden repertoire koos hij meestal nummers waarin hij op nogal woeste wijze op 
de piano kon beuken. Zijn zang klonk soms als onbeheerst geschreeuw. In die situaties was hij 
het contact met het publiek even kwijt. Zijn begeleider stuurde hem naar een zangdocente. 
Voordat de les begon kreeg Maarten eerst een paar 
vitaminepillen en wat fruit om de kater te verdrijven.  
Zij verbeterde zijn zangtechniek, dictie en articulatie, 
maar liet hem zijn typische stijl (het rauwe zingen, zijn 
poses, fraaie lippenbeweging) behouden.  
Zij kreeg Maarten ook zover dat hij de zes glazen bier 
die hij voor een optreden onder de piano liet zetten, 
liet vervangen door zes glazen water.  

Hij meldde zich in 1994 aan voor het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. Bij dat optreden werd hij bege-
leid door een contrabassiste, Kim Soepnel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_wMPmrePLts 
(Doden met Verlof, Maarten van Roozendaal) 

https://www.youtube.com/watch?v=_7WGAbCWYvQ
https://www.youtube.com/watch?v=_wMPmrePLts
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Hij won het festival en ontving ook de Publieksprijs. Ook de pers was vol lof. Hij werd zelfs 
gevraagd aan te schuiven in de talkshow van Sonja Barend. 
De Engelenbak bracht hem naast muzikale voorspoed ook in zijn privéleven een definitieve 
wending die hem veel rust en geluk heeft gegeven. Hij vond daar zijn liefde voor het leven, Eva 
Bauknecht. Vrij snel na het succes in 1994 leerde hij in het kleinkunstcircuit steeds meer colle-
ga's kennen zoals Theo Maasen, Hans Teeuwen, Kees Torn en Joost Nuissl. Via laatstgenoem-
de en Joost den Draaijer werd de eerste cd geproduceerd. De inhoud van de liedjes waren 
gebaseerd op diverse ervaringen uit zijn verleden. De dood is zonder enige twijfel het belang-
rijkste thema uit het werk van Maarten. 

In de zesde klas van de lagere school verloor Maarten zijn beste vriendje Johan. Die werd op 
weg van school naar huis door een vrachtwagen aangereden. Op het perron van Heiloo was 
Maarten getuige van een zelfmoord.  Ook zijn lied 'Anniek' heeft een link met de dood. Anniek 
was het voldragen kindje van Maartens zus Nicoline, dat tijdens de bevalling is gestorven. In 
één van zijn liedjes uit het programma van het Amsterdam Kleinkunst Festival, 'Moe' was het 
slotzinnetje: 'O, was ik maar dood'. 
https://www.youtube.com/watch?v=FNQFX_6aPWc ('Moe', Maarten van Roozendaal) 

Omdat Maarten geleidelijk meer de jazz-kant uitging, zocht hij een bassist die paste bij die 
koerswijziging. Egon Kracht deed zijn intrede. Hij 
kwam uit de jazzwereld.  
In 2000 won dit duo met 'Red mij niet' de Annie M.G. 
Schmidtprijs voor het beste theaterlied.  
Zijn programma's waarmee hij in de kleinere zalen 
door Nederland toerde, werden goed bezocht. Ook 
op de Parade had hij niet te klagen over succes.  

Maarten voelde behoefte aan een band. Eerst werd 
Marcel de Groot (zoon van) aangetrokken. Het drietal 
schoot in de roos met het programma 'Barmhart'. 
De Poelifinarioprijs kregen ze voor het programma 
'Het Wilde Westen' waarin met een kritische blik op 

de westerse samenleving werd gekeken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aU0pdyHAkCc (Otto, uit Het Wilde Westen) 

Voor het programma 'Maarten van Roozendaal Verzamelt werk' werden nog een violist en een 
saxofonist aangenomen. 
'In elk ander beschaafd land zou Maarten in een gouden koetsje door het land worden gere-
den. 'Jeroen van Merwijk kent vele manieren om zijn bewondering voor Maarten van Roo-
zendaal onder woorden te brengen. Na overleg met de afdeling cabaret van de VARA lukte het 
hem om met drie geestverwanten een optreden in de Kleine Komedie te organiseren. Die voor-
stelling werd een maand later uitgezonden. 'De Bende van Vier' bestond, naast Jeroen en 
Maarten, uit Kees Torn en Theo Nijland. Maarten zong het schitterende lied 'Christoffel'. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lEiX44Hpak4  
 

Voor een ander tussendoortje zocht Maarten, tijdens de hommage aan Bram Vermeulen, 
contact met Paul de Munnik. De titel van dat programma: 'Heimwee naar de Hemel.' Met veel 
moeite is het me gelukt een kaartje voor die uitvoering in Eindhoven te bemachtigen.  
O-n-v-e-r-g-e-t-e-l-ij-k indrukwekkend. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNQFX_6aPWc
https://www.youtube.com/watch?v=aU0pdyHAkCc
https://www.youtube.com/watch?v=lEiX44Hpak4
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https://www.youtube.com/watch?v=MuSH7Ss3XUc  ('Rode wijn' Bram Vermeulen, gezongen 
door Maarten en Paul de Munnik uit het programma 'Heimwee naar de hemel')  
Ook het volgende lied stond op het programma van 'Heimwee naar de Hemel'. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7LJU8SY4s ('Waarom huil je nou?' Maarten van Roo-
zendaal en Paul de Munnik) 

Met zijn laatste programma stond Maarten alleen op het podium. Jeroen van Merwijk over 
dat optreden: 'Toen was hij op zijn best. Marcel en Egon waren heel goed, maar haalden toch 
wat van de teksten weg.'  

De conditie van Maarten ging sterk achteruit. Hij vergiste zich regelmatig in de tekst. Had 
steeds meer last van de ziekte van Dupuytren, waardoor het steeds lastiger werd om de vingers 
te strekken. Hij beukte meer mis dan anders op de piano. Hij sprak met dubbele tong, ook als 
hij niet dronken was.  
In januari 2013 kreeg Maarten te horen dat hij niet lang meer te leven had. Longkanker, met 
uitzaaiing in de hersenen. 

Gitarist Marcel de Groot heeft een ode gebracht aan Maarten. 

https://www.youtube.com/watch?v=wbFr7_sGseA (Woordenman) 

Uit zijn programma Tijdelijk tekort aan chronisch geluk omschreef hij zijn levensvisie: 
 

Nee, het leven heeft geen zin 

Geen zin! 

Maar ik toevallig wel! 

Ik heb zin 

En vraag me niet waarom 

Het is tegen beter weten in 

Maar ik heb zin. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RwQq6y29YSA   

 

PS: Een deel van de tekst is geplukt uit 'Het leven heeft geen zin, maar ik wel' van Patrick van 
den Hanenberg. Ook de documentaire van Josefien Hendriks over Maarten van Roozendaal 
(Het Uur van de Wolf) bevatte interessante informatie. 

Hans de Winther (61-66) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuSH7Ss3XUc
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7LJU8SY4s
https://www.youtube.com/watch?v=wbFr7_sGseA
https://www.youtube.com/watch?v=RwQq6y29YSA
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                            Bericht uit de Provence (12)                             

                                               van Jos Bus (’63 - ‘66)   

 

 
Onmogelijk voor me om van 2021 afscheid te nemen zonder nog een keer 
aandacht te besteden aan de dichter die in 1921 zijn baanbrekende bun-
del Bezette Stad publiceerde (zie mail van 22 februari): Paul van Ostaijen 
(1896-1928). 
 

Toen ik laatst weer eens door het oeuvre van M.C. Escher bladerde, passeerden natuurlijk de 
diverse trappenhuizen met die geweldige, verwarrende op- en neergangen, tegelijk mogelijk  
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en onmogelijk. Het ontbreken van de zwaartekracht wordt daar nog aan toegevoegd en vooral 
in de gravure Relativiteit levert dat een duizelingwekkend resultaat op. 

De link met Van Ostaijen was snel gelegd. In zijn Alpejagerslied voltrekt zich echter wel een 
totaal andere dynamiek. Het is alsof we naar een super slow motion kijken uit een vervlogen 
tijd, de tijd dat bijna alle mannen hoeden droegen. Ik herinner me dat goed van mijn vader 
die zelden zonder hoed de straat op ging. Omdat hij nogal wat mensen kende in Hilversum, 
moest hij die hoed dan ook om de haverklap afnemen om die mensen te groeten.  
Op zwart-wit 50-erjarenbeelden van een voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal zien we 
dat bij een doelpunt honderden, nee, duizenden van die hoeden uit louter enthousiasme de 
lucht in worden gesmeten! Ik vraag me nu af hoe het vervolg van dat tafereel er uit heeft 
gezien: iedereen raapt een hoed op en dan?? Zet de vinder die op zijn eigen hoofd (zijn bloed-
eigen hoofd) of gaat iedereen uitgebreid op zoek naar de oorspronkelijke eigenaar, wel met 
de nodige gezwindheid om bij de aftrap na die goal weer volle aandacht te kunnen opbrengen 
voor de wedstrijd..  

En natuurlijk, ze bestonden dus echt, die heren-hoedenspeciaal-
zaken (nog overigens, maar in de grote steden): 
In het impressionisme vinden we talloze schitterende schilderijen 
waarop echter alleen vrouwen zich bezighouden met het fabrice-
ren en passen van 
hoeden en het fla-

neren ermee. Vooral Edgar Degas legde zich 
daarop toe; er zijn er wel twintig van bekend. 
Maar: er is geen heer op te bekennen en ik zou 
daar vrij gemakkelijk een of meer verklaringen 
voor kunnen vinden.  
 

Bij Van Ostaijen is deze herenaangelegenheid 
een statische, statige gebeurtenis en juist omdat 
hij die zo overdreven nadrukkelijk beschrijft, 
ontstaat er een potsierlijk, humoristisch beeld. 
 

Mooi werk, chapeau! 

Bovenstaande inleiding plus gedicht-in-grafiek staat gepland om op 19 december te worden 
gestuurd naar meer dan 90 mailadressen. Het is het 96e gedicht dat ik in 2021 zal sturen aan 

een groep geïnteresseerde poëzieliefhebbers, een gemiddelde van bijna twee gedichten per 
week. In januari 2022 begin ik aan het vierde jaar. 

Mijn belangstelling begon op de kweekschool toen ik kennismaakte met de gedichten van 
Remco Campert, Hans Andreus en vooral die van Paul van Ostaijen. De klankrijkdom deden 
me aan muziek denken. Het waren composities die niet afhankelijk bleken van rijm of een vast 
metrum. Melodie en ritme waren naast de klank belangrijk. Toen ik ook de vergelijkingen en 
de diepere of meervoudige betekenis van de woorden begon in te zien, groeide mijn nieuws-
gierigheid. Ik maakte kennis met de dichters van het tijdschrift Barbarber. Bernlef, K. Schippers  

Ben je ook geïnteresseerd in poëzie en wil je ook mijn mails ontvangen, stuur dan je       

mailadres aan buswerk@gmail.com en dan zet ik je op de lijst. 

 

file:///C:/Users/H.%20de%20Valk/AppData/Local/Temp/moz_mapi/58.%20alpejagerslied.pdf%23page=2
file:///C:/Users/H.%20de%20Valk/AppData/Local/Temp/moz_mapi/58.%20alpejagerslied.pdf%23page=2
mailto:buswerk@gmail.com
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en ook Buddingh’ introduceerden in de zestiger jaren een andere vorm van speelsheid en hu-
mor die een welkome afwisseling boden met de vooroorlogse gedichten die we doorgaans op 
school kregen voorgeschoteld. Niet dat het geen mooie gedichten waren (Bloem, Nijhoff, Ger-
hardt, Achterberg) maar de lol werd vaak verpest omdat ze meestal begeleid werden met een 
stel vragen die schriftelijk beantwoord moesten worden (en daarna beoordeeld voor een cijfer 
door de leraar) en die vaak begonnen met: Wat bedoelt de dichter met … (r. ..)? En ja, goeie 
vraag.. maar nu het antwoord nog. 

Herinneren jullie je het boek Literaire Kunst van H.J.M.F. Lodewick nog? Of vergis ik me en 
hadden we een andere handleiding om de veelheid van stijlfiguren en stromingen in de wereld 
van proza en poëzie te lijf te gaan? 

Het heeft me in ieder geval niet verhinderd – integendeel - om tijdens mijn leraarschap muziek 
de studie M.O. Nederlands in Utrecht aan te pakken waar een tweetal docenten poëzie me 
deden inzien dat er a. een heel vervelende en b. een heel levendige manier bestaat om met 
poëzie om te gaan. 

De vervelende is die van de dwingende vragen waarop alleen ‘het goede antwoord’ telt. De 
levendige methode laat vrijheid van interpretatie toe, zeker als je die logisch binnen het ge-
dicht kan aantonen. Maar zelfs als je dat niet kan, kun je terugvallen op de elementen waar-
mee het bij mij is begonnen: klank, ritme, beeldenrijkdom, fantasie, intelligentie, diepgang, 
humor, drama, theater, visie, vorm, levenswijsheid.  

 

Liefdesgedicht 

Jij hebt de dingen niet nodig   

          om te kunnen zien 

 

De dingen hebben jou nodig 

om gezien te kunnen worden 
                                                                                              K. Schippers 

 

Opdracht: bespreek even kort met elkaar waarom dit een liefdesgedicht is. 

 

Groet uit Montjustin (en stuur me je mailadres als je belangstelling hebt)
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WORDT VERVOLGD 

      Rubriek waarin teksten worden geplaatst die om wat voor reden dan ook een vervolg  
vereisen in een of meer volgende periodieken. 

 
 
 

 

door Frits Le Roux (62-67) 
 
Wat voorafging: Als chef van een warenhuis werd Gerald B. Janszoon vlak voor Kerstmis met diefstal 
op zijn afdeling geconfronteerd. Hij kwam erdoor in de problemen en werd op non-actief gesteld. Maar 
hij hield de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in. Na aandringen van zijn vrouw Ingrid, die in Duits-
land verbleef, opende hij het kerstpakketje dat bij zijn voordeur was blijven liggen. Daarin verwezen 
gps-coördinaten naar een bekende plek uit zijn verleden: ‘Het Laapersveld’. Had Kill de Kerstman het 
dan toch op hem gemunt? In de war, ook vanwege het bericht dat de directie zijn ontslag weigerde, 
zocht Gerald afleiding op een golfterrein. Zijn golfmaat wist hem over te halen om naar de plek van de 
coördinaten te gaan. Daar ontdekte Gerald dat zijn studievriend Markus, van wie hij ooit Ingrid had 
afgepikt, via een daar verstopt mobieltje, contact met hem zocht. Hij dacht erover om met het mobieltje 
naar de politie te gaan. Maar later, na zijn gesprek met Ingrid, begreep hij dat Markus contact met zijn 
vrouw had. Ook begreep hij dat het nieuwe directielid, dat hem geschorst had, de dochter van Markus 
was. Om over de situatie na te denken zocht hij de rust op van de Gaasperplas. Daar ging het mobieltje 
over dat hij bij zich had gestoken. Van onder een groepje bomen zwaaide iemand naar Gerald.  
 

 
Kill de kerstman 5 (slot) 
 

“Of ben je soms bang voor een confrontatie met je verleden?” 
Daar was Gerald niet bang voor. In tegendeel, hij wilde maar wat graag een ontmoeting met 
de man die hem zo in de problemen had gebracht. Met rancuneuze gedachten liep Gerald B. 
Janszoon met stevige passen in de richting van de plek waar een man had staan zwaaien. Het 
was opgehouden met regenen en Gerald merkte dat hij zich oplaadde voor een stevig gesprek. 
Aangekomen bij het groepje bomen keek hij om zich heen. Er was niemand meer. Geërgerd 
ging zijn blik naar zijn mobieltje en toetste hij op ‘gesprek beantwoorden’. Er verscheen een 
pijltje op het scherm dat nu plotseling naar een andere plek verwees, veel verderop. Had hij 
zich vergist? Opnieuw ging de telefoon over, en opnieuw hoorde Gerald de nogal hese stem 
van Markus. 
 “Soms zijn de dingen anders dan je denkt, ”hoorde hij hem zeggen. 
“Dat zal best, maar je denkt toch niet dat ik met me laat sollen!?” 
“Ik sol niet met je, ik test of je naar me wilt luisteren, dat is alles!” 
‘Wat een arrogante lul,’ dacht Gerald. Hij wist dat Markus was gepromoveerd en publicaties 
op zijn naam had staan. Hij had hem eens op de televisie in debat zien gaan over de maakbare 
samenleving. Bewustzijnsfilosoof had hij zichzelf genoemd.  
“Zeg, wat je van me wilt, dan kan ik besluiten wat ik ga doen.” 
“Je met kerstmis het licht laten zien! Als je een paar honderd meter langs de plas loopt, kom 
je uit bij de Reijgershof. Een spiritueel centrum. Daar zit ik op je te wachten.” 



41 

 

 
‘Waar heeft die gek het over: ‘Je het licht laten zien!?’  
Gerald voelde zich agressief worden en dat overkwam hem maar zelden. Als afdelingschef van 
een gerenommeerd warenhuis wist hij zich altijd te beheersen. Ook nu deed hij dat: hij hield 
zich in. “Een paar honderd meter zei je? Reijgershof? Ik kom eraan. Die paar passen kunnen 
er nog wel bij! Ik ben nu toch al zover gegaan!” 
Al lopend zocht hij op zijn mobieltje naar een internetverbinding. Hij wilde meer weten over 
de Reijgershof. Hij had er weleens van gehoord, Ingrid had er een keer over gesproken. 

 Bij  www.Reijgershof.nl  las hij: Een oase van rust voor spirituele groei. Aan de rand 
van de Gaasperplas in Amsterdam. Verder lezend kreeg hij het benauwd van de esote-

rische teksten die vanaf de site op hem afsprongen. ‘Waar ga ik in godsnaam naar toe,’ dacht 
hij. Toch stapte hij stevig door. Gerald moest weten wat Markus met hem voorhad. Nadat hij 
een stuk langs de plas had gelopen, kwam hij over een pad uit bij een woonverblijf tussen 
bomen. Daar zag hij Markus staan. Markus was een oude man geworden. 

 

Vanaf een grote Mongoolse yurt kwam de vroegere vriend op Gerald af. Gerald besefte dat 
hij zijn studiegenoot veertig jaar niet had gezien. Maar eenmaal dichterbij gekomen herkende 
hij zijn vooruitgestoken kin en de diepliggende ogen. Even hield hij zijn pas in, vervolgens liep 
hij vastbesloten op Markus toe. Zonder begroeting ging hij vol in de aanval. 
“Nou! Vertel op, wat wil die Kill de Kerstman van mij? Wat ben je van plan?” 
“Dat is niet in twee woorden te vatten, beste vriend. Daar moeten we tijd voor nemen.”  
“Tijd, tijd, hoezo tijd! En laat die beste vriend maar zitten!”  
Gerald vergat dat hij de ontmoeting geduldig had willen aangaan. Hij merkte dat hij zijn be-
heersing dreigde te verliezen en schrok van de heftigheid waarmee hij zijn jeugdvriend tege-
moet was getreden. Markus leek zich echter van zijn opstandig gedrag niets aan te trekken.  
“Tijd, tja, tijd. Daar zeg je me wat. We zijn niet meer gewend daarmee om te gaan.” 
“Bespaar me je bespiegelingen en zeg wat je van me wilt.”  
“Dat je weer de man wordt die je vroeger was.”  
Gerald keek hem verbaasd aan. Wat wist Markus van hem en waarom zei hij dat?   
“Ik ben nog steeds de man die ik was, en waarom zou ik overigens moeten veranderen?” 
“Omdat je alleen jezelf nog ziet en het contact met je omgeving dreigt te verliezen.” 
“Wie zegt dat?!” 
“Je vrouw!” 
Gerald schrok. Wat was er tussen Ingrid en Markus? Was Ingrid toch bij de actie van Kill de 
Kerstman betrokken? Dat kon hij zich niet voorstellen.  
“Zit je me uit te dagen? Wat ben je eigenlijk aan het doen?” 
“Je bewust maken van je situatie.” 
 

http://www.reijgershof.nl/
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“Ja, hallo zeg! Bewustzijnspsycholoog! En daarvoor liet je mij naar deze halleluja omgeving ko- 
men. Mijn situatie is duidelijk. Jij hebt mij om een of andere reden in de problemen gebracht! 
En ik wil weten waarom. Dat is alles.” 
Geralds geduld raakte op. Het liefst had hij Markus de rug toegekeerd en was hij naar huis 
gegaan. Hij zou zich dan bij de directie afmelden en de trein naar Duitsland nemen om bij de 
geboorte van zijn kerst-kleinkind te zijn. Maar iets weerhield hem, en hij wist niet wat dat was. 
Misschien was het de herinnering aan hun vroegere vriendschap die hem veel goeds had ge-
bracht. Hij had Ingrid daaraan te danken. 
Een momentlang keek Markus hem ernstig en stilzwijgend aan. Toen begon hij met zijn trage 
hese stem te vertellen dat Ingrid hem een paar maanden geleden met een verzoek had bena-
derd. Zo was het allemaal begonnen.   
“Misschien moeten we ergens gaan zitten. Ik heb hier een kamer gehuurd.” 
Gerald leek de controle over zijn gemoedsgesteldheid te verliezen. Ingrid had Markus bena-
derd?! Maar waarom? En wat was er allemaal nog meer gebeurd? Zijn drift en verzet was 
plotseling gebroken. Als slachtoffer van brute overmacht liep hij gewillig achter Markus aan 
mee het huis binnen. Daar plofte hij neer in een luie stoel op de kamer die Markus had ge-
huurd. Hij was ergens terechtgekomen waar hij beslist niet wilde zijn. De fraai ingerichte 
woonkamer werkte averechts op zijn stemming. Hij kreeg het gevoel dat hij afgedwongen en 
onvrijwillig in therapie werd genomen. Gerald keek aangeslagen en verbaasd om zich heen. 
Hij zei en deed niets. 

“Tja daar zitten we dan na veertig jaar.”  
“Ik luister.” 
Die woorden kon hij nog juist zeggen. Hij hoorde van Markus dat Ingrid van hem had willen 
scheiden omdat hij met de firma getrouwd was en geen oog meer voor haar had. Hij hoorde 
Markus vertellen dat Ingrid hem had benaderd omdat het haar niet was gelukt haar man dat 
alles duidelijk te maken. Ze had de hoop opgegeven hem te kunnen veranderen. Markus had 
ingestemd haar te helpen op voorwaarde dat hij ‘met het breekijzer’ te werk mocht gaan. Dat 
mocht van haar. ‘Alles of niets’, had Ingrid gezegd en was toen zelf met het idee gekomen 
ervoor te zorgen dat Gerald zijn ontslag zou indienen. De actie met Kill de Kerstman was echter 
door Markus bedacht, overigens wel in overleg met zijn dochter die juist bij de firma was ko-
men werken. De hele actie was publicitair wat uit de hand gelopen: het was nooit de bedoeling 
geweest op de tv in een praatprogramma terecht te komen. Met stijgende verbazing luisterde 
Gerald naar Markus’ uiteenzetting die hij afrondde met de bewering dat het verzoek van Ingrid 
voor hem beroepsmatig ook interessant was. 
“Ik denk dat je mensen kunt veranderen als je hun omstandigheden verandert!” 
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Gerald was in shock. Het raakte hem diep en hard dat zijn vrouw hem niet meer had kunnen 
bereiken. Hoe was het zover gekomen? Wat was hem ontgaan en wat had hij allemaal niet  
gezien? Hij kreeg een sterke behoefte om alleen te zijn, en zei dat tegen Markus. Hij had rust 
en tijd nodig om het gebeurde te verwerken.  
“Ingrid kende jou en wist dat je in dit soort situaties naar de Gaasperplas zou gaan. Zij atten-
deerde mij op de Reijgershof en heeft voor de kerstdagen het ‘vijverhuis’ voor je gehuurd. Ze 
wil dat je hier nadenkt over jullie toekomst.”  
Markus kwam uit zijn fauteuil overeind en vroeg zijn vroegere vriend, die nu compleet van 
slag was, hem te volgen. Door de tuinen liep Gerald gewillig en gedwee mee naar een vrij-
staande pittoreske behuizing. 
“En ik heb Ingrid beloofd deze dagen in jouw buurt te blijven. Zie maar of je daar gebruik van 
maakt.” 
 

Gerald wist niet wat hij zag. De koelkast was gevuld, op het bed lagen zijn vrijetijdskleren en 
zelfs de toilettas die hij op zijn reizen altijd bij zich had, lag in de badkamer. Ingrid was wel 
heel ver gegaan en had overal in voorzien. Hij besefte dat zijn Ingrid veel van hem moest hou-
den, maar tegelijk ook veel van hem vroeg. Hoe moest hij hiermee omgaan? Wat kon hij in 
hemelsnaam allemaal aan zichzelf veranderen? Daarover moest en wilde hij de komende da-
gen gaan nadenken. In de kleine knusse woonkamer zette hij een kaars op een kandelaar en 
stak die aan. 
‘Misschien wordt het toch nog een goede Kerst,’ dacht hij. ‘Misschien wijst deze Kerst me een 
weg naar een nieuw begin.’  
 

Hij liep naar het raam en over de vijver uitkijkend zonk hij een tijdlang weg in een doolhof van 
gedachten.    
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In deze (vaste) rubriek vertellen Ludgerianen, op eigen initiatief of op uitnodiging van de redactie, over 
de tijd die zij in Hilversum op de Ludgeruskweekschool doorbrachten. 

 
 

 
 
 
 
                                             Anton de Vries (1962-1967) 

               Mijn jaren in Hilversum (6)       

 

 
Deel 1 
Nog nooit eerder was ik mij zo bewust geweest van de eerste letter van mijn achternaam, als 
in mijn begintijd in september 1962 op de St. Ludgerus kweekschool in Hilversum.  
Bijna overal kwam je achteraan, op voorgelezen presentielijsten (heel vaak en steeds op-
nieuw!), maar ook de plek van je bed op de gemeenschappelijke slaapzaal was nagenoeg he-
lemaal achteraan. Later raakte ik er wel aan gewend, als docenten cijfers van repetities voor-
lazen: altijd eerst de namen met een a en dan eindelijk die met een v en wat daar nog achter-
aankomt. 
  

Twee uitzonderingen hierop staan mij nu nog helder voor de geest. Allereerst mijn vaste plek 
in het fysicalokaal. Bij ons eerste binnenkomen in dit imposante lokaal was het niet de bedoe-
ling om zelf een plaats te kiezen. Nee, dat ging op alfabet. Er waren twee lange rijen. De rech-
terrij vooraan, daar begon het: eerst zij die vooraan in het alfabet zaten en dan zo naar achte-
ren, dat ging dan door in de linker rij van achter naar voor, precies 24 plaatsen, het eeuwige 
standaardgetal waar het ging om aantallen leerlingen per klaslokaal. En dan in de linker rij 
voorin, daar zaten “de achtersten” uit het alfabet. Ik zat aan de tweede tafel van voren, naast 
Hans van Velzen. Dus nu eens een keer vooraan! Je zat met zijn beiden aan zo’n tafel en je 
vormde meteen ook een klein team, wanneer er proeven moesten worden gedaan. Wij maak-
ten al snel een taakverdeling: Hans deed de proeven en ik maakte ver-
slag. Dat laatste, daar had Hans geen zin in (hij zag daar geloof ik ook 
niet de zin van in), dat liet hij graag aan mij over. En ik, onhandig als ik 
ben, liet het proeven doen graag aan Hans over.  
Daar vooraan was wel een mooie plek, vond ik: alle gelegenheid om 
onze natuurkundeleraar frater Reinaldus te observeren. Deze man 
liep onder het lesgeven graag te ijsberen over het podium voorin het 
lokaal. Hij zag wel dat iedereen zijn verhaal ijverig aan het neerpennen 
was en liep dan zo heen en weer en stond vaak peinzend stil voor een 
raam daar voorin en herhaalde dan, bijna staccato en bijna eerbiedig, 
enige kernwoorden uit zijn betoog, zoals het woord “energie”. Niet 
uitgesproken als [enerzjie] zoals wij plegen te doen, maar met een harde g: energie….ener-
gie….energie, hoorde je hem dan zeggen, kijkend uit het raam, alsof hijzelf steeds opnieuw 
verwonderd was over de reikwijdte van dit begrip en alsof het door zijn uitspraak een bijzon-
dere meerwaarde kreeg. 
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Een tweede uitzondering was mijn plek in de kapel. Ook hier kregen wij van meet af aan een 
plaats toebedeeld. Maar vreemd genoeg – met die v in mijn achternaam – belandde ik niet in 
een van de achterste rijen banken, maar helemaal vooraan, pontificaal in de eerste rij banken, 
vlak tegenover de preekstoel. Dat heb ik geweten! 

Het was op een zondagmorgen tijdens de preek in de hoogmis, dat ik bij mezelf dacht: laat ik 
mijn kerkboek eens wat beter bekijken. Dat kerkboek – een zondagsmissaal - had ik amper 
drie jaar daarvoor van mijn ouders gekregen op mijn plechtige communie. Er zaten al heel wat 
bidprentjes in van naaste familie (vroeger spaarde je die vaak op in je missaal) en ik vond de 
preek wel een goede gelegenheid om die prentjes eens aan een nader onderzoek te onder-
werpen. De volgende dag bij het middageten kwam een ouderejaars mij melden, dat ik na het 
eten bij de rector moest komen. Voor het eerst op de kamer van de rector. Ik keek mijn ogen 
uit vanwege al die boeken in die grote kasten. Het werd mij al snel duidelijk wat de aanleiding 
was voor deze ontmoeting. Ik had onder de preek niet in mijn kerkboek moeten bladeren. Ik 
voelde mij meteen schuldig, temeer daar de rector benadrukte hoe moeilijk het voor hem was 
het woord te voeren, terwijl op drie meter afstand zo’n snotneus van een eerstejaars in zijn 
missaal zat te bladeren. Ik was het hartgrondig met hem eens. Toen schoot mij een woord te 
binnen, voor mij een nog bijna nieuw woord, dat ik kort daarvoor had opgevangen aan tafel 
in de eetzaal. Een ouderejaars ergerde zich aan de eetgewoonten van een eerste cursist en zei 
toen: Doe niet zo irritant! Ik dacht bij mezelf: dat woord is vast hier ook van toepassing. Ik zei 
dan ook tegen de rector: Dat ik dat deed, terwijl u preekte, was voor u natuurlijk irritant. Toen 
antwoordde de rector, na enig nadenken: Dat was op zijn zachtst gezegd: irritant. 

Op zijn zachtst gezegd. Ik zat er dus naast met mijn nieuwgevonden woord. Dat vond ik heel 
jammer, vooral omdat hij niet zei welk woord hier dan wel voor in aanmerking kwam. En in 
die wat negatieve stemming verliet ik de statige rectorskamer. 

Tenslotte: de aula. Die was van iedereen. Grofweg was er een verdeling: vijfde klas achteraan 
en zo naar voren. De eerstejaars zaten dus vooraan en daar heb ik nooit spijt van gehad. Vooral 
niet bij de opvoering van toneelstukken. Je had immers een prima zicht op het toneel. Nu nog 
zit ik in de schouwburg heel graag in een van de voorste rijen.  

Rectorsdag en Directeursdag waren feestdagen. Hun verjaardagen 
werden uitbundig gevierd, met in de avonduren meestal een (avond-
vullend) toneelstuk, opgevoerd door een hogere klas, meestal de 
vierde of de vijfde, onder leiding van Anton Sweers, alias Ome Toon, 
docent voordrachtskunst. En de hele aula was bomvol met leraren, 
leerlingen. De hele school was er. Vooral de eerste toneelavond die ik 
daar meemaakte was adembenemend mooi. Opgevoerd werd “De 
knecht van twee meesters” van Carlo Goldoni, door de toenmalige 
vijfdeklassers. Ik wist werkelijk niet wat ik zag. Ik had nog nooit een 
toneelstuk in een zaal zien opvoeren. Wel op        tv – die hadden wij 
thuis al enkele jaren. Eind jaren ’50 had de tv een vaste toneelavond 
op de donderdag. Mijn vader keek daar veel naar. En ik soms ook, als 
het van hem mocht. Maar wat ik hier te zien kreeg was van een totaal 
andere orde! Een voorstelling, zeer levendig, veel beweging, veel clow-
nerie en vooral: prachtige, muzikale intervallen bij decorwisselingen. 
Soms hoor ik die muziek weer terug  - 'n menuet van Boccherini - en 
meteen zie ik dan die beelden terug van spelers die meubelstukken en 

andere rekwisieten op de maat van die muziek versjouwen. Met de pauze gingen alle leer-
lingen naar hun eigen recreatiezaal voor koffie met een gevulde koek.  
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Iedereen, weet ik nog, was opgetogen over deze voorstelling. We konden niet wachten om 
weer terug te gaan voor het volgende bedrijf.  

Vanaf die dag heb ik steeds uitgekeken naar weer een nieuwe toneelvoorstelling.  

Al in ons eerste jaar – ja zelfs in het allereerste trimester – werd onze klas uitverkoren om een 
zangspel in te oefenen, geschreven door Han van Koert*, medewerker van Ons Leekenspel 
van ome Toon. En de opvoering was op twee dagen in de kerstvakantie, eerst in de stads-
schouwburg van Eindhoven en een paar dagen later in Hengelo. Het waren onvergetelijke da-
gen!  

 
 

*Naschrift van de redactie: Het betreft hier: De zeven nachtmerries van Dommeldam, een 

zangspel (musical) voor 8 personen over een dorp waarin burgemeester en wethouders een 
anti-droomcampagne op touw zetten.  Later mailde Anton nog:  

Verder staat me bij dat een en ander een enorme logistieke operatie met zich meebracht: eer-
stejaars, dus 15- of 16-jarigen op een dag in de kerstvakantie kriskras uit het land bijeenbren-
gen op dezelfde plaats op een afgesproken tijdstip. Het lukte wonderwel. En ook die schouw-
burg in Eindhoven maakte veel indruk. Ik ben me ervan bewust, dat mijn verhaal wat aan de 
korte kant is, maar het ging mij er enkel om wat eigen ervaringen door te geven. Dus ik laat 
het verder zo. 
Ik heb wel een suggestie voor een van de volgende afleveringen van Hilversum 3. Een thema-
nummer over Wiebe, alias frater Winfridus. Hij heeft vele jaren geïnvesteerd in onze school en 
nam als leraar een volstrekt unieke positie in. Hij is naar mijn idee een vleesgeworden exponent 
van de roemruchte jaren '60. Ik zou daar graag een bijdrage aan willen leveren. 

 

EINDEJAARSWENSEN VAN RIET EN RIEN OVERVELDE 
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Ik leef het slot van heel een leven 

En denk niet dat het einde zalig is 

Mijn krachten zullen het begeven 

De dood, dat is heus geen kattenpis 
 

Hoe vergaan mijn laatste jaren 

Kan ik ook mijn afscheid aan 

Wat zullen ze van mij bewaren 

En wat zal er in rook opgaan 
 

Dat weet ik nu nog niet  

Zoals zo vele dingen meer 

Wat ligt er nog in het verschiet 

Voor deze toch wel oude heer 
 

Blijft het waaien om de rotsen 

Golft de zee haar eeuwigheid 

Zal de mensheid blijven botsen  

En ten ondergaan in strijd? 
 

Wie mij dat kan vertellen 

Zal mij troosten met zijn zicht 

Hij mag mij morgen bellen 

Wetend dat hij mij verlicht 
 

Want ik wil niet heel alleen  

Mijn laatste loodjes leggen 

Ik wil ook niet geruisloos heen 

Ik heb nog veel te zeggen 
 

Ik hoor vaak stemmen fluisteren 

Die me de eeuwigheid beloven 

Ik blijf daar maar naar luisteren  

En kan ze nauwelijks geloven 
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Soms ga ik daar zomaar in mee 

En zoek dan naarstig naar bewijzen 

Dan is de kosmos als een zee 

Waaruit ik waarlijk kan verrijzen  
 

Dat lijkt onmogelijk maar het kan  

Daar is het ‘ja’ aan het ‘nee’ gelijk 

Daar ben ik vaak van in de ban 

En kies dan voor het hemelrijk 
 

Mijn keus voor hoop en schijn 

Is meer dan een illusie 

Het verzacht het leven en de pijn 

En voorkomt ook burenruzie 
 

Ik weet wel dat alles is begonnen 

Met de oerknal en veel gedonder 

Dat we daarbij een God verzonnen 

Blijft voor mij een hemels wonder 
 

Ook daarom neem ik rustig aan 

Dat er veel meer is dan er is 

Dat een eind aan mijn bestaan 

Een gis is en dus zeer ongewis 
 

Mijn geloof heeft geen religie nodig  

Wil van de dood slechts winnen 

Veel vragen zijn dan overbodig 

De eeuwigheid laat mij wel binnen 

 

Frits Le Roux (62-67) 

 

 

Voorgedragen: https://youtu.be/EL9zv_p-360 

https://youtu.be/EL9zv_p-360


 

 

                                                   tekening: Matthieu Robeerst 

 

                            De redactie en alle medewerkers wensen hun lezers 

   

De volgende Hilversum 3 mag in maart 2022 worden verwacht. 


